İsrail’de  savaş  karşıtı  dört  ana 


■ 

İsrail  Lübnan’ı  işgal  etmiş,  1985’te  bazı  askerlerini  geri  çekmiş  ama  Lübnan’ın  güneyinde  bir  “güvenlik  bölgesi” 
ilan  ederek,  burada  asker  bulundurmayı sürdürmüştü.  1985’ten  1997’ye  dek  yüzlerce  İsrail  askeri  ve  yüzlerce  Lübnanlı  bu “sessiz  savaş”ta  ölmüştü. 


Rachel  Ben-Dor,  Miri  Sela,  Ronit 
Nachmias  ve  Zahara  Antavi  o  zamana  kadar  herhangi  bir  etkinliğe  katılmamışlardı.  4  Şubat  1997’de,  İsrail  helikopterinin  düşmesi  sonucu  73  asker  yaşamını yitirmişti.  Bu  olay  “Dört  Anne”  adlı  örgütün kurulmasına  neden  olmuştu.  S.sayfada 
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Rekabet  ve  çocuk 

/“*  ünümüzde  yarışma,  rekabet  yaşam  alanlarımı- 

V-^zın  vazgeçilmezi  halini  aldı. 

Ekonomik  alandan 

başlayan  rekabet,  şimdi  en  masum  yanlarımıza yani  çocuklarızın  dünyalarına  kadar  indi.  Ve  ailelerimiz  çocuğun 

eğitimindeki  'başarısı1  adına  teşvik 

eden  taraf  olmaya  başladı... 

16.sayfada 

Xebata  reveberiya heremî  ya  jine 


Bi  hezaran  salane  reveberiyen  hereme  bi  desthilatdariya  mer  û  qanûnen devvlete  wekî  desthilatdariya  mer  bi  reh bûye...  Guhertina  van  rehan  tekoşînek demdirej  û  zehmet  dixwaze...  Li  bakure Kurdistane  jinen  Kurd  di  salen  dawî  de  bi xizmeten  di  reveberiyen  heremî  de  tekoşîna  xwe  xurt  kirin...  Rûpel  10 


önceleri  duygusuz otomatlar  olarak  kabul edilen  bitkilerin  gerçekte  insan  kulağının  duymadığı,  henüz  tam  olarak anlaşılamayan  basit  bir  ses  çıkarma  ve  hissetme  mekanizmasına  sahip  olduklarının anlaşılması...  6.sayfada 


Tülay  ÖZDEMİR 


Ya  Türkiye 
Kürtlerle ittifak ... 


13.  sayfada 


Umut 

nedir 


16.  sayfada 


Li  Rojava şoreşa  jine 


Rojavalı  kadınlar  kendi sistemini  oluşturuyor 

Azime  Çırav:  "Suriye  ve  Güneybatı  Kürdistan'da  kadınlar  ve  bütün  kesimler devrimsel  sürece  katılalarak  Demokratik  Özerklik  inşasında  yer  almalıdır.” 


KADINLAR  OLARAK  ÖZGÜRLÜK 


ESAS  DEVRİM 


UMUDUMUZU  HİÇ  YİTİRMEDİK’ 

Yekitiya  Star  yönetim  kurulu  üyesi  Azime  Çırav,  "Bu  topraklar  günümüzde  her  ne  kadar  acı  ve  sancılı  dakikalar yaşanıyorsa  da,  gelecek  günlere  dair  özgür  bir  yaşamın  umutlarıyla  doludur.  En  önemlisi  biz  kadınlar  hiç  bir  zaman  özgürlük umudumuzu  yitirmedik.  Yaşanan  onca  şiddet,  ölüm  ve  gözyaşına  rağmen  mücadeleye  devam  ediyoruz.  Yeniden  yapılanma sürecinde  kadınların  aktif  katılımı  demokrasi  ve  özgürlüklerden bahseden  kesimlerin  olmazsa  olmazıdır"  dedi. 


TOPLUMSAL  DEVRİMDİR’ 

Azime  Çırav,  uzun  yıllar  sonra  Suriye’de  başlayan  halk ayaklanmasının  Kürtlere  bir  statü  elde  etme  fırsatını  yarattığını  söyledi.  Çırav  şöyle  devam  etti:  “  Demokratik  siyasetin  ilerlemesi  temelinde  mücadelemizi  aktif  bir  biçimde  yürüttük  ve Demokratik  Özerkliği  ilan  ettik.  Hiç  şüphesiz  kadınlar  bu  sistemin kurulmasında  ve  kendi  özerk  sistemini  kurmada  büyük  bir  rol oynamış  ve  oynamaktadır.  Çünkü  biz  esas  devrimin  toplumsal devrim  olduğuna  inanıyoruz.”  3.sayfada 


ERKEKLİK  HALLERİ 


15.  Sayfada 
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Nevvaya  Jin 


aktüel 


Dünyanın  114 
yıllık  deprem haritası  çıkarıldı 

IDV  Solutions  şirketinde  çalışan  Nelson, deprem  haritasını  çıkarmak  için  ABD 
Jeolojik  Araştırmalar  Kurumu,  Berkeley Üniversitesi  ve  NCEDC.org  sitesinde  aldığı  verileri  kullandı.  Haritada,  bir  noktanın  parlaklığı  ne kadar  yüksekse,  yaşanmış  olan  depremin  şiddetinin  de  o  kadar  büyük  olduğu  anlaşılıyor. 

Nelson,  haritasında  toplam  203  bin  186 
depreme  yer  vermiş.  Nelson,  OurAmazingPlanet  sitesine  yaptığı  açıklamada,  “Eğer  depremlerin  merkezüssü  yüzeye  vursaydı,  bugün VVashington’dan  (ABD)  VVellington’a  (Yeni  Zelanda)  kadaryürüyebilirdik”  dedi.  Haritada,  Pasifik  Okyanusundaki  parlak  yeşil  bölge,  deprem  ve  yanardağ  patlamalarının  çok  sık  yaşandığı  Ateş  Çemberi  bölgesi. 

•  Araştırma  Merkezi 


Gönül  neyi  duymak istiyorsa  beyin onu  algılıyor 

Gürültülü  kalabalık  bir  ortamda  nasıl  sadece  istediğimiz  kişinin  sesine  odaklanıp,  yalnız  onun  konuşmalarını  anlıyoruz?  Kaliforniya  Üniversitesi’den  bir  grup araştırmacı  beynin  nasıl  sadece  seçtiği  seslere anlam  verdiğini  buldu.  Bu  araştırma  boyunca beyin  aktivitelerinin  yüksek  çözünürlüklü  kayıtları  ve  güçlü  alogaritma  çözücüler  kullanıldı. 

Testler  boyunca  deneklere  iki  ayrı  kişinin, farklı  metinleri  aynı  anda  okuduğu  bir  kayıt  dinlettiriliyor.  Sonra  deneklere,  bu  konuşan  iki  kişiden  birinin  dediklerini  dinleyip  söylemesi  isteniyor.  Bu  sırada  beyin  aktiviteleri  kayıt  altında  tutulan  deneklerde  görülüyor  ki,  işitme  korteksi  iki kişiden  sadece  seçilen  kişinin  konuşmasına  tepki vermiş.  Eğer  kulaklarımız  ve  beynimiz  sesler  arasında  ayırım  yapmasaydı,  kafe,  bar  veya  restorant  gibi  gürültülü  bir  ortamda  arkadaşlarımızla konuştuğumuz  hiçbirşeyi  anlamayacak,  iletişimimiz  de  mümkün  olamayacaktı. 

•  Araştırma  Merkezi 


Genç  kalmanın  sırrı  arılarda 

Arizona  Üniversitesinin  yaptığı  araştırma,  daha  uzun  yaşamanın  sırrının  arıların  yaşamında  gizli  olabileceğini  ortaya  koydu.  Üniversitede  görevli  bilim  insanları,  yaşlı  bal  arılarının  normalde  genç  arıların yaptığı  işleri  üstlendiklerinde  beyin  yaşlanmasını  durdurabildiklerini  saptadı. 

Arıların  insanlarınkine  benzer  beyin  hücrelerine  sahip  olduğu  göz  önüne  alındığında, insanların  da  sosyal  yaşamlarındaki  değişikliklerle  zihinlerini  genç  tutmayı  sağlayabileceği  iddia  ediliyor.  Araştırmanın  başındaki  isim olan  Gro  Amdam,  kovanı  terk  etmeyen  ve  ge¬ 


nelde  genç  arıların  işi  olan  larva  bekçiliği  yapan yaşlı  arıların  inceleme  boyunca  mental  olarak son  derece  sağlıklı  bir  profil  çizdiğine  dikkat çekiyor.  Aynı  yaştaki  arılardan  kovan  dışında yaşayıp,  bal  toplayanlarda  zihinsel  yıpranma belirtilerinin  çok  daha  hızlı  gözlemlendiği  de araştırma  sonucuna  yansıdı. 

Bilim  insanları  bu  iki  farklı  görevde  çalışan arıların  beyinlerini  karşılaştırdığında,  insan  beyninde  de  bulunan  ve  bunamaya  engel  olan  Prx6 isimli  protein  seviyesinde  farklılıklar  olduğunu tespit  etti.  Protein  yapısının  aynı  olduğuna  dikkat  çeken  Gro  Amdam,  sosyal  ilişkilerinde değişikliklere  giderek  insanların  da  beyinlerini genç  tutmasının  teorik  olarak  mümkün  olduğunu  belirtiyor.  #  Araştırma  Merkezi 


Grönland'da  korkutan  gelişme 


Grönland  buzullarından  dev bir  parça  daha  kaybetti.  Bilim insanları,  kopan  parçanın  neredeyse  New  York’un  Manhattan  bölgesine  eşit  olan 
120  bin  metre  karelik  bir 
alana  denk  geldiğini  belirtti. 

•  Araştırma  MERKEZİ 


NASA  uyduları,  bu  hafta  başında  Grönland’ın  Petermann  Buzulu’ndan  dev  bir parçanın  koparak  tamamen  serbest  kaldığını  tespit  etti.  Bilim  insanları,  dev  bir  buzul  tabakanın  Grönland’ın  yüzeyinin  beşte  dördünü  kapladığını  belirterek,  Petermann  Buzulu’nun  büyük kısmının  kara  üzerinden  kaldığını,  ancak  buzulun donmuş  bir  dil  gibi  su  dışına  uzanan  kısmının  parçalandığını  ifade  etti. 

Petermann  Buzulu,  iki  yıl  önce  kopan  parçanın iki  katı  büyüklüğünde  başka  bir  parçayı  su  yüzeyine itmiş  ve  parçalanmasına  neden  olmuştu.  Son  iki yılda  yaşanan  iki  büyük  kırılma,  bilim  insanlarını  fazlasıyla  rahatsız  etmiş  durumda. 

ABD’nin  Delavvare  Üniversitesi’nden  jeolog Andreas  Muenchovv,  “Yaşanan  çok  dramatik... 
Elimizde  bölgeye  ait  150  yıllık  veriler  duruyor  ve  şu an  yaşananlar  geçmişte  eşi  benzeri  görülmemiş boyuttaki  olaylar”  dedi.  Muenchovv  sözlerine, “Grönland’ın  hızla  değişim  geçirdiğine  tanık  oluyoruz”  ifadesini  ekledi. 

Uzmanlar,  Grönland’da  yaşayan  değişimi  küresel  sıcaklığın  nedeni  olarak  görse  de,  bu  konuda kesin  bir  yargıya  varılamayacağını  belirtti.  Muen¬ 


chovv  ve  meslektaşları,  son  yıllarda  Grönland’da  yaşananların  arkasında  yatanları  anlamanın  oldukça zor  olduğunu  söyledi. 

Petermann  üzerinde  10  yıldır  çalışmalar  yapan NASA  uzmanı  Eric  Rignot,  “Yaşananlar  doğal  varyasyonların  bir  parçası  değil”  yorumunu  yaptı.  Ohio  Üniversitesi  buz  bilimcisi  Lan  Hovvat,  “Buzulun  uzayan bir  tırnağını  kaybettiğini  söyleyebiliriz,  ancak  bu durumun  devam  etmesi,  normal  olmadığını  gösteren bir  işaret...  Halen  bu  gelişmenin  ne  kadar  ciddi  olduğu  konusunda  değerlendirmeler  yapıyoruz”  dedi. 

Hızla  eriyor 

Grönland’ın  güneyindeki  çok  sayıdaki  buzul,  yıllardır  hızla  erimeye  maruz  kalıyor.  ABD’nin  Colorado eyaletindeki  Ulusal  Kar  ve  Buz  Veri  Merkezi’nden Ted  Scambos,  yaşanan  buzul  kaybının  geçmişe kıyasla  çok  büyük  bir  orana  ulaştığını  belirtti. 

Scambos,  mevcut  hızda  buz  kaybının  devam 


etmesi  halinde,  deniz  seviyesinin  de  kaçınılmaz  olarak  yükseleceğini  belirtti.  Şu  ana  kadar  Grönland’dan  kopan  buzulların  yüzmekte  olduğunu  belirten  Scambos,  parçaların  erimediği  için  ‘şu  an’  bir tehdit  oluşturmadığını  söyledi. 

ABD’li  jeolog  Scambos,  Grönland’ın  kuzeyi  ve Kanada’daki  hava  sıcaklığı  artışının,  küresel  sıcaklık ortalamasının  beş  kat  üzerinde  olduğunu  söyledi. 
Scambos,  son  30  yıl  içinde  bölgedeki  sıcaklığın  1,5 Santigrat  derece  arttığını  ifade  etti. 

Muenchovv  ise  yeni  kopan  buzul  parçasının, 2010’da  kopan  parçayla  aynı  güzergahı  izleyeceğini  düşündüklerini  belirtti.  İki  yıl  önce  kopan parça  küçük  buzullara  bölünerek,  kuzey  ve  batıya yöneldi.  Bir  kısmı  da,  Kanada’nın  Nevvfoundland eyaletine  ulaştı. 

Bilim  insanları,  Grönland’da  yaşanan  buzul  kayıplarının  yanı  sıra,  Haziran  ayında  Kuzey  Kutbunda  görülen  en  büyük  buzul  kayıplarına  tanık olduklarını  belirtmişti. 


'Yuvarlak'  kaplumbağa 

Bilim  insanları,  60  milyon  yıl  önce  yaşamış  olan  ve  dönemin  en  büyük  yılanı  Titanoboa  bile  daha  obur  olduğu  anlaşılan  ‘yuvarlak’  bir  kaplumbağa keşfetti.  Güney  Amerika  ülkesi  Kolombiya’da  bulunan  dev  kaplumbağanın kabuğu,  neredeyse  bir  tekerlek  kadar  yuvarlak.  Cerrejön  kömür  madenindeki  La 


Puente  çukurunda  bulunan  kaplumbağa  kabuğu,  aynı  yerde  yapılan  önemli keşiflere  bir  yenisini  ekledi.  Aynı  madende  daha  önceden  Cerrejonisuchus improcerus  ve  Acherontisuchus  guajiraensis  timsah  türlerine  ait  fosil  bulunmuştu.  Timsahların  yanı  sıra,  küçük  bir  araba  boyutundaki  Carbonemys  cofrinii  ve  kalın  kabuklu  Cerrejonemys  vvayuunaiki  kaplumbağa  türlerinin  fosilleri de  Cerrejön  madeninden  çıkarılmıştı. 

Dinozorların  yok  olmasının  ardından  vahşi  doğaya  egemen  olan  dev  kertenkeleler,  küçük  canlıların  yanı  sıra  birçok  büyük  hayvanı  da  avlıyordu.  C.  improcerus timsahı,  boyu  neredeyse  14  metreyi  bulan  Titanoboa  yılanı  için  çok  kolay  bir  avdı. 
Timsahın  boyu  ise  1.8  ile  2.1  metre  arasında  değişiyordu. 

Puentemys  mushaisaensis  olarak  adlandırılan  kaplumbağanın  kabuğu,  1.5 
metre  genişliğinde.  Kaplumbağanın  büyüklüğü,  dinozorların  yok  olmasının ardından  patlayan  kertenkele  nüfusunun  ne  kadar  elverişli  bir  ekosistemde yaşadığına  da  işaret  ediyor. 

Araştırmacılar,  normal  boyuttaki  timsahları  rahatlıkla  yutsa  da,  Titanoboa’nın ağzını  ardına  kadar  açmasına  rağmen  P.  Mushaisaensis’i  ısırmayı  başaramadığını belirtti.  Panama’nın  Smithsonian  Tropikal  Araştırma  Enstitüsü’nden  Carlos  Jaramillo,  “Soğukkanlı  kaplumbağanın  çok  geniş  bir  kabuğa  sahip  olması,  güneşten de  yeterince  ısı  toplamasını  sağlıyordu”  dedi.  Jaramillo,  “P.  Mushaisaensis’in  kabuğu,  normal  kaplumbağalara  göre  çok  daha  yuvarlaktı”  dedi. 

Bilim  insanları,  on  milyonlarca  yıl  önce  kertenkele  ve  diğer  hayvanların  devasa boyutlara  ulaşmasının  birçok  sebebe  bağlı  olabileceğini  düşünüyor.  Bunlar  arasında çok  çeşitli  gıda  seçeneği,  büyük  bir  yaşam  alanı  ve  iklim  değişikliği  bulunuyor.  Örnek olarak,  sıcak  hava  P.  mushaisaensis  ve  benzeri  soğukkanlı  hayvanların  vücut  sıcaklıklarını  dengelemeleri  için  çok  ideal  bir  çevre  faktörüydü.  •  Araştırma  Merkezi 


Tarihte  bu  ay 

‘Ağustos  1907:  Sosyalist  kadınların  ilk uluslararası  toplantısına  14  ülke  de  56  delegenin  katılımıyla  gerçekleştirirler.  Bu  kadınlar Clara  Zetkin'i  uluslararası  sekreterliğe  seçer ve  Eşitlik  dergisini  uluslararası  yayın  organı olarak  belirlerler. 

‘Ağustos  1910:  ikinci  uluslararası  kadınlar konferansında  katılımcı  kadınlar  her  yıl  uluslararası  bir  kadınlar  günü  kutlanmasını  kararlaştırır. 

*1919:  Kathe  Kollvvitz,  Prusya  Sanat Akademisine  seçilen  ilk  kadın  üye  oldu. 

*1975:  Uganda’da  Bernadette  Olovva  ilk kadın  büyükelçi  olarak  900  yıllık  geleneği bozdu. 

*1985:  VVİlma  Mankiller,  Amerikan  yerlilerinden  Cherokee  kabilesinin  ilk  kadın  şefi  seçildi. 

*1989:  Kadın  aşçılara,  Fransa’nın  en  iyi  restoranlarında  çalışma  ruhsatı  verildi. 
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Nevvaya  Jin 


'Esas  devrim  toplumsal  devrimdir' 

Çırav:  "Suriye  ve  Güneybatı  Kürdistan'da  başta  kadınlar  olmak  üzere  tüm  toplumsal  kesimler  varolan  devrimsel  sürece katılmalı  ve  yaşanan  sorunların  çözüm  mücadelesini  vermelidir.  Yoksa  devrim  gerçek  anlamını  yine  kaybedecektir"  dedi. 


•  Sidar  MAVA 


ABD'nin  Irak'a  müdahalesi  ile  başlayan  Ortadoğu'yu  dizany  etme  çalışmaları  son  hızla  sü  - rüyor.  Son  olarakta  Suriye'ye  dönük  müdahale güncelliğini  koruyor.  Hem  bölgenin  genelinde  hem  de Suriye'de  bombalar  patlamaya  devam  ediyor.  Kadınlar ve  çocuklar  her  an  ölümle  karşı  karşıya.  Kürtlerde  bu savaş  ortamında  kendi  örgütlülerini  geliştirmeye  çalışıyor.  Yıllardır  kimliksiz  olarak  Suriye'de(Güneybatı Kürdistan'dajyaşayan  Kürtler  mücadelelerini  her  geçen gün  yükseltiyorlar.  Güneybatı  Kürdistan'da  önemli  bir örgütlemeye  sahip  olan  ve  kadın  hakları  için  mücadele eden  Yekitiya  Star  yönetim  kurulu  üyesi  Azime  Çırav  kadınların  örgütlenme  ve  yeniden  yapılanma  çalışmalarını,  Suriye  ve  Güneybatı  Kürdistan'daki  gelişmeleri  gazetemize  değerlendirdi. 

Medeniyetin  beşiği  olan  Mezopotamya  topraklarının, zengin  ve  çok  renkli  bir  kültüre  sahip  olduğunu  belirten Yekitiya  Star  yönetim  kurulu  üyesi  Azime  Çırav  şu  ifadelere  yer  verdi.  ''Bu  topraklar,  günümüzde  her  ne  kadar acı  ve  sancılı  dakikalar  yaşıyorsa  da,  gelecek  günlere dair  de  özgür  bir  yaşamın  umutlarıyla  doludur.  En  önemlisi  biz  kadınlar  hiç  bir  zaman  özgürlük  umudumuzu  yitirmedik.  Yaşanan  onca  şiddet,  ölüm  ve  gözyaşına  rağmen biz  kadınlar  mücadeleye  devam  ediyoruz.Yeniden  yapılanma  sürecinde  kadınların  bu  sürece  aktif  katılımı  de  - mokrasi  ve  özgürlüklerden  bahseden  kesimlerin  olmazsa  olmazıdır1'  dedi. 

Bölge  krizi  kadının  yaşamdan dışlanmasının  sonucudur 

Çırav,  bölgede  yaşanan  toplumsal  sorunların  siyasi krizden  daha  ağır  olduğunu  ifade  etti.  Toplumsal  sorunların  her  geçen  gün  giderek  ağırlaşmasına  rağmen  iktidar  erkinin  bu  durumu  görmezden  geldiğini  belirten Azime  Çırav  sözlerini  şöyle  sürdürdü:  "İktidar  güçleri  insan  hakları  konusunda  bir  gelişme  sağlayamıyor.  Bunun için  de  varolan  toplumsal  sorunlar  siyasi  iktidar  sorunlarını  da  aşmış  durumda.  Tüm  bu  sorunlar  çözüm  bekliyor. 
Aslında  toplumsal  sorunlar  kaynağını  kadın  köleliğinden alıyor.  Kadınlar  toplum  dışı  edilerek  iradesizleştirilmiş, yok  sayılmıştır.  Dolayısıyla  kadın  ne  zaman  toplumda  söz sahibi  olursa  o  zaman  çözüme  bir  adım  yaklaşmış  olacağız.  Bunun  için  de  varolan  krizden  kurtulmanın  tek  çö  - züm  yolu  kadınların  yaşama  katılımıyla  sağlanır." 

Bugüne  kadar  devrimin  yaşandığı  tüm  Ortadoğu ülkelerinde  diktatöryel  rejimlerin  yıkıldığını  fakat  varolan  toplumsal  sorunların  devam  ettiğini  belirten  Yekitiya  Star  yönetim  kurulu  üyesi  Azime  Çırav  devamla:  "Kadın  sorununda  bir  gelişme  kaydedilmemiş,  tam  tersine toplumsal  sorunlar  daha  fazla  derinleşmiştir.  Bunun  en temel  sebebi  de  siyasetin  demokratikleştirilmemesi  ve kadın  haklarının  anayasal  bir  güvenceye  kavuşmamasıdır.  Erkek  egemen  sistem  bir  değişime  izin  vermemiştir. 
Haklar  konusunda  bir  gelişme  kaydedilmemiş,  ailenin yaşam  tarzı  değiştirilmemiştir.  Tam  tersine  kadın  kölece yaşama  daha  fazla  sürüklenmiştir.  Eski  iktidar  güçleri döneminde  kadınların  elde  ettikleri  hakları  bile  anayasal güvenceden  çıkarılmış,  şu  an  eskiyi  aratacak  bir  durum yaşanmaktadır.  Bunun  bir  sebebi  sistemin  siyasi  İslam 


tarzıyla  örgütlenmesidir.  Diğer  bir  sebebi  ise  bölgede bulunan  kadınların  örgütlü  olmamalarından  kaynaklıdır. 
Bu  nedenle  kadınlar  her  ne  kadar  diktatör  rejimlerin  gidişinde  etkili  olmuşlarsa  da  yapılanma  sürecinde  dışarı¬ da  bırakılmışlardır"  vurgusunu  yaptı. 

Demokratik  özerkliğin  kurulmasında kadınlann  rolü  büyük 

Yekitiya  Star  yönetim  kurulu  üyesi  Çırav,  uzun  yıllar sonra  Suriye’de  başlayan  halk  ayaklanmasının  Kürtlere bir  statü  elde  etme  fırsatını  yarattığını  söyledi.  Ancak Kürtlerin  birliğini  ve  bağımsızlığını  istemeyen  güçlerin  olduğunu  vurgulayan  Çırav  şöyle  devam  etti:  "Özellikle  Türk devleti  Kürtlerin  güç  olmasında  ürküyor.Bunun  içinde Türk  devleti  bu  bölgedeki  muhalefete  el  atarak  Kürtlerin özgürlük  mücadalesini  engellemek  için  uğraşıyor.  Kürtlerin  kendi  içinde  bir  birlik  yaratmasına  karşı  çaba  sarf etti  ve  halende  etmektedir.  Fakat  demokratik  siyasetin ilerlemesi  temelinde  mücadelemizi  aktif  bir  biçimde  yürüttük.  Bu  durum  bizim  üçüncü  bir  çizgi  yani  güç  olarak kendimizi  ilan  etmemizi  ve  demokratik  mücadele  tarzımızda  ısrarımızı  güçlendirdi.  Bu  tarz  bir  mücadele  pratik olarakta  Demokratik  Özerkliği  kurmamızı  sağlamıştır.  Hiç şüphesiz  kadınlar  bu  sistemin  kurulmasında  ve  kendi özerk  sistemini  kurmada  büyük  bir  rol  oynamış  ve  oynamaktadır.  Çünkü  biz  esas  devrimin  toplumsal  devrim olduğuna  inanıyoruz.  Bunun  içinde  başta  kadınlar  olmak üzere  tüm  toplumsal  kesimler  devrimsel  sürece  katılmalı ve  yaşanan  sorunların  çözüm  mücadelesini  vermelidir. 
Yoksa  devrim  gerçek  anlamını  yine  kaybedecektir"  dedi. 

Örgütlenen  kadın  egemen  sistemle mücadele  edebilir 


Batı  devletleri  ve  ABD'nin  Kürtleri  ve  kadınları  etkisi altına  almak  için  Güneybatı  Kürdistan'da  çalışmalar yürüttüklerini,  özellikle  Fransa  ve  ABD'nin  tehlikeli  oyunlar  oynadığını  söyleyen  Azime  Çırav  devamla: "Başta  Fransa  ve  Amerika  olmak  üzere  birçok  devlet, batı  merkezli  kurumlan  kurmak  için  bazı  kişileri  özel olarak  eğitmektedirler.  Eğitilen  bu  kişiler  Suriye  ve  Güneybatı  Kürdistan  başta  olmak  üzere  birçok  alanda kadınları  örgütlemeye  dönük  çeşitli  çalışmalar  yürütüyorlar.  Bunun  en  son  örneği  bazı  kadınlar  Oamışlo’ya gelerek  Kürt  kadınlarına  ‘gelin  bizim  kumullarımıza  kaydolun  karşılığında  size  para  veririz’  demişlerdir.  Bazı şehirlerde  kadınlara  din  dersi  veren  evler  oluşturulmuştur.  Bununla  amaçlanan  ise  Kürt  kadınını  özgürlük  mücadelesinden  uzaklaştırmaktır.  Biz  bu  durumu  şöyle  değerlendirmekteyiz:  Kadın  sorunu  çok  basitleştirilerek sadece  sosyal  hizmetlerin  sunulması  ile  çözülecek  bir sorun  gibi  gösterilmektedir.  Kadın  sorunu  felsefik,  tarihi,  toplumsal  ve  yaşamsal  bir  sorun  değilmiş  gibi  ele alınmak  istenilmektedir.  Sanki  cinsiyetçi  toplumun  zihniyetinden  kaynaklı  yaşanan  sorunlar  değilmiş  gibi  yaklaşımlar  mevcut.  Tüm  bunlar  siyasal  bir  yaklaşım  tarzı¬ nın  açığa  vurumudur.  Yine  kadın  şahsında  toplum  iradesizleştirilmeye  çalışılmaktadır"  dedi. 

Azime  Çırav,  Yekitiya  Star  gücü  olarak  çok  güçlü  bir mirasin  sahibi  olduklarını,  örgütsel,  siyasal,  ideolojik  olarakta  belli  bir  düzey  yakaladıklarını  ve  kadınların  özgürlük mücadelesinde  önemli  bir  noktada  oldukları  vurgusunu yaptı.  "Biz  mahalle  ve  bölgelerde  kadın  meclisleri  oluşturuyoruz.  İlk  defa  Güneybatı  Kürdistan’da  kadın  meclisleri oluşturuldu.  Bu  meclislerin  oluşturulması  kadar,  kadınların  bu  çalışmalara  katılımı  da  tarihsel  ve  önemlidir.  Bu meclisler  sayesinde  kadınlar  için  ortak  mücadelenin  zemini  yaratabilir.  Örgütlenen  kadın  egemen  sistemle mücadele  edebilir"  ifadelerini  kullandı. 


Özgürlük  için direniş  zamanı 


Kürt  kadın  hareketi  KJB  ile  Kürdistan  Kadın Özgürlük  Partisi  (PAJK),  Kürt  Halk  Önderi Abdullah  Öcalan’a  izolasyonun  birinci  yılını doldurması  dolayısıyla  yaptıkları  açıklamalarda, direniş  çağrılarında  bulundu.  KJB  Kürt  kadınları, Kürt  halk  Önderi  Abdullah  Öcalan  etrafında  kenetlenmelidir  derken,  PAJK  ise  Öcalan  ile  büyük  direnişe  çağrısını  yaptı. 

KJB  açıklamasında,  Öcalan’a  ağırlaştırılmış  tecrit  siyasi  soykırım  operasyonları  ile  gerillaya  yönelik imha  saldırılarına  dikkat  çekti.  KJB,  “AKP  rejiminin Kürt  kadınına  ve  vekillerine  alçakça  saldırısının altında  özgürleşen  kadından  duyduğu  büyük  korku yatmaktadır”  dedi. 

Güneybatı  Kürdistan’daki  önemli  gelişmelere de  değinen  KJB,  şu  çağrıları  yaptı:  “Bu  temelde; tüm  Kürt  halkını  Önder  Apo  etrafında  kenetlenme¬ ye  ve  Önder  Apo’nun  özgürlüğü  için  kesintisiz  bir direniş  sürecini  geliştirmeye  çağırıyoruz!  Tüm demokratik,  sol-sosyalist,  barış  yanlısı  kişileri  ve kamuoyunu  demokratik  özgür  yaşam  için  Önder Apo’yu  sahiplenmeye;  hak,  adalet,  eşitlik  ve özgürlük  mücadelelerini  Kürt  halkının  direnişi  ile birleştirmeye  çağırıyoruz!” 

Sistemli  işkence  uygulanıyor 

PAJK  Koordinasyonu  ise  Öcalan’a  tecridin  bir yılını  doldurduğunu  ifade  ederek,  “Bir  yılını  dolduran  bu  kesintisiz  işkence  yönteminin  altında  yatan en  önemli  neden,  Önder  Apo’nun  Ortadoğu’daki tarihi  gelişmelere  giderek  daha  fazla  müdahil  olması  ve  özellikle  Kürtlerin  özgürlük  statülerini  kazanmasının  tarihi  fırsatını  yakalamasıdır”  dedi. 

PAJK,  “Kürt  halkı  Önder  Apo’yla  paralel  bir şekilde  sistemli  işkence  altında  tutulmuş,  binlerce insan  tutuklanmış,  onlarca  çocuk,  kadın  katledilmiş,  Kürdistan  coğrafyası  yakılmıştır”  ifadelerine yer  verdi. 

PAJK  açıklamasında  devamla  şunları  söyledi: “Bu  esaretin  sona  ermesi  için  27  Temmuz’un  tarihi  özgürlük  direnişinin  ruhuna  denk  halkımızın, kadınlarımızın  ‘şimdi  özgürlük  zamanı’  diyerek direnişi  bir  yaşam  biçimi  haline  getireceğine  ve her  an  eylem  anı,  her  yer  eylem  yeri  diyerek  özgür iradelerini  ortaya  koyacaklarına  inanıyoruz”  vurgusunu  yaptı. 

PAJK  devamla;  “bu  temelde  özgürlüğümüzün  mimarı  olan  Önder  Apo’nun  özgürlüğü  sağlanana  dek, Kürtlerin  dört  parçada  özgürlük  statüleri  Demokratik Özerklik  temelinde  kazanana  denk  mücadelemizi  yediden  yetmişe  yükseltelim,  asrın  en  büyük  direnişi etrafında  kenetlenelim”  dedi.  •  Haber  Merkezi 


Hasat  zamanı 


Ağustos  ayı  hasat  mevsiminin  başlangıcıdır. 
Tarım  emekçileri  aylarca  süren  emeğinin sonucunu  büyük  heyecanla  bekler  hasat mevsimine  kadar.  Heyecan,  verilen  emeğin  karşılığının  alınıp  alınmayacağına  dönük  meraktan  kaynaklanır.  Ve  tabii  tohumu  toprağa  attığı  andaki  amacına  uluşma  isteğinden. 

Hasat  salt  tarıma  özgü  bir  kavram  değildir  aslında.  Emek  verilen  her  olgudan  alınancak  sonuçları da  ifade  eder.  Yani  emek  verilen  toplumsal  olgularda  da  beklenti  aynıdır.  Emek  ise  amaca  ulaşmak  için verilen  bir  bedeldir.  Tüm  olgularda  beklenti,  verilen bedelin  yaratacağı  sonuçlara  yöneliktir.  Toplumsal olgular  için  dönemin  en  iyi  örneği,  Kürt  halkının yaşadığı  süreçtir.  Kürtler  de,  yarım  asırlık  emeğinin sonuçları  için  çaba  sarf  ediyor.  Mevsim,  Kürtler  için de  hasat  zamanını  gösteriyor  artık. 

Kürdistan'nın  dört  parçaya  bölünmesiyle  sonuçlanan  Lozan  Antlaşmasının  üzerinden  89  yıl  geçti. 
Geçen  bu  yıllarda  Kürt  halkının  özgürlük  arayışları her  parçada  kanla  bastırıldı.  İsyanların  katliamla bastırılaması  sonuç  vermeyince  asimilasyon  politikaları  her  dört  parçada  da  devreye  girdi.  Amaç, Kürtleri  Ortadoğu  coğrafyasından  silmek,  tarihte 


hiç  yaşamamış  bir  halk  konumuna  getirmekti. 
Dolayısıyla  fiziki  veya  kültürel  soykırım  politikaları uluslararası  güçlerin  de  desteğiyle  süreklileşti. 
Ancak  bastırılan  her  isyandan  sonra  Kürt  halkı  daha da  bilenmiş  özgürlük  tutkusuyla,  örgütlülük  düzeyini  daha  genişleterek  tekrar  ayaklandı. 

Güneybatı  Kürdistan'da  Lozan  Antlaşmasından sonra  Araplaştırma  politikalarına  maruz  bırakıldı. 

Suriye  hükümeti  yaklaşık  120.000  kadar  Kürdü, Kasım  1962'de  yapılan  özel  bir  nüfus  sayımında "Türkiye'den  ülkeye  yeni  girmiş  yabancılar"  olduklarını  öne  sürerek  sayım  dışı  tutmuş  ve  Suriye  vatandaşlığından  ayırmıştır  ki  o  zamandan  beri  birçok Kürt,  vatandaşlık  haklarına  sahip  değildi  ve  Suriye kimliği,  vatandaşlığı  da  kendilerine  verilmemektedir.  Vatandaşlık  haklarına  sahip  olmayan,  sayıları¬ nın  yaklaşık  olarak  çeyrek  milyon  civarında  olduğu düşünülen  bu  Kürt  nüfusun  yasal  olarak  evlenme, mülk  edinme  veya  eğitim  görme  gibi  hakları  bulunmamaktadır.  Aynı  zamanda  Kürt  bölgesini  Araplaştırmak  için  bir  Arap  Kuşağı  inşa  edilmeye  çalışılmış, 


1963'te  Baas  Partisi  hükümeti  "Cezire'nin  Araplığını  koruma"  sloganını  kullanarak  Araplaştırma politikasını  sürdürmüştür.  Örneğin;  1975  yılına gelindiğinde  Kürtlerin  yoğunlukta  yaşadığı  Cezire bölgesinden  300.000  kadarlık  bir  Kürt  nüfus  yerlerinden  olmuştur.  Bunların  dışında  Kürt  kültürüne yönelik  de  birçok  devlet  müdahalesi  ve  yasak  söz konusudur;  Kürtçenin  yayınlarda  kullanılması, resmi  olarak  konuşulması  veya  yazılması,  öğrenim dili  olması  veya  iş  mekanlarında  konuşulması  yasaktır.  Her  ne  kadar  uygulamada  aksaklıklar  yaşansa  da,  1988  yılında  düğünlerde  Arapça  olmayan  şarkıların  söylenmesini  ve  çalınmasını  yasaklayan  bir  yasa  çıkmıştır.  Son  olarak  Türkiye'de  AKP hükümetinin  iktidara  gelmesiyle  başlayan  Anti-Kürt  ittifakı  sonrası;  tutuklamalar,  işkenceyle  katletmeler,  tutuklanan  Kürtlerin  Türkiye'ye  teslim  edilmesi  vb  uygulamalarla  Kürtler  üzerindeki  baskı zirveye  ulaştı. 

Güneybatı  Kürdistanlılar  bu  baskılar  karşısında ulusal  değerlerinden  vazgeçmediler.  Mücadeleleri  - 


ni,  bilinçlerini,  örgütlenmelerini  gün  gün  arttırdılar. 
Nitekim  'Arap  Baharı'  olarak  adlandırılan  halk  ayaklanmaları  bir  rejime  daha  yol  verdi.  Sorun  hükümetin,  partinin,  kişinin  veya  mezhebin  kim olduğu  değil  aslında.  Sorun  demokrasiye,  insan haklarına,  özgürlüklere,  renklileğe  kapalı  olan  zihniyetlerin  iflasıdır.  Bu  zihniyetin  uygulandığı  her ülke  bu  gerçeklerle  er  veya  geç  yüzleşecektir.  Toplumsal  gerçeklik;  çoğulculuk,  renkliliktir.  Dili,  dini, ırkı,  cinsi  ne  olursa  olursa  olsun  ortak  yaşam  Ortadoğu'nun  doğasına  uygundur.  Ve  zihniyetin  iflası bu  noktada  yaşanmaktadır. 

Eril  zihniyete  karşı  yürütülen  bu  mücadeleler Ortadoğu'da  ürüne  dönüşmektedir.  Kürtlerin  yürüttüğü  mücadele  de  özünde  eril  zihniyete  karşı  yürütülen  bir  mücadeledir.  Demokratik  Özerkliğin  temellerinin  atıldığı  Güneybatı  Kürdistan'da  kadınların  öncülük  rolü  bu  gerçeği  ifade  etmektedir.  Kısacası  Ortadoğu'da  başlayan  hasat  mevsimi  ezilen  kesimler  açısından  büyük  öneme  sahiptir.  Kürtler  için  de  başlayan  bu  mevsimin  ürünü  bol  olacaktır.  Hasadınızın bol,  kaliteli  ve  bereketli  olması  dileğiyle  esen  kalın. 
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Nevvaya  Jin 


avrupa  gündem 


Güncel  bakış 
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“Arap  Baharı” 

kadınlara  ne  getirdi? 

• 

İster  adına « Arap  baharı »  diyelim  ister « Ortadoğu  devrimleri »...  Herkes  bu  konuda  çok  şey  yazdı,  çizdi...  Acaba  bu devrimsel  bir  çıkış  mıydı?  Yoksa  hayal  kırıklığından  ibaret  bir süreç  miydi?  Kadınlar  bu  sürecin  neresindeydi,  ne  beklediler,  ne gördüler?  Yaşanan  bu  tarihsel  alt-üst  oluşla  ilgili  elbette  ki  çok  şey söylenebilir.  Ancak  net  olan  bir  şey  var  ki  oda:  Devirmek  için  uğraştıkları  yönetimlerle  seçtikleri  yönetimlerin  cinsiyetçilikte  uzlaşıyor  olmasıydı.  Ya  da  ortak  karakterleri  buydu.  Biri  geldi,  biri  gitti.  Ama  yapısal  olarak  ataerkil  ideolojiyi  aşacak  hiç  bir  emare  şimdilik  gözükmüyor.  Bunu  söylemek  için  yeterlice  veriye  sahibiz. 

Mesela  Hüsnü  Mübarek  yönetimine  karşı  Kahire’nin  Tahrir meydanını  dolduran  binlerce  Mısırlı  kadın,  Müslüman  Kardeşlerin ve  Selefilerin  iktidarı  ele  geçirmeleriyle  birlikte  daha  önce  sahip oldukları  kısmi  koşullarını  da  kaybettiler.  Mübarek  döneminde kadın  adaylara  ayrılan  kota  sayesinde  mecliste  64  sandalyeye sahip  olan  kadınların  temsil  oranı  yüzde  12’den  yüzde  2’ye  düştü. 
Zaten  Müslüman  Kardeşler  sözcüsü  Mahmud  Gozlan  ilk  açıklamalarından  birini  halkın  seçeceği  devlet  başkanının  ‘bir  kadın  olamayacağı’  üzerine  yaptı.  Şeriata  uymayan  yasaları  reddedeceklerini de  ekleyerek  nasıl  bir  düzen  düşlediklerini  de  açıklamış  oldular. 
Orduyu  protesto  eylemlerinde  bulunan  kadınlar  polis  tarafından zorla  bekâret  testine  tabi  tutuldu.  Daha  iyi  ve  daha  özgürce  bir yaşam  için  meydanlara  çıkan  kadınlar  bırakalım  daha  iyiyi,  mevcut konumlarını  koruma  savaşına  yeniden  başlamak  zorunda  kaldılar. 

Hakeza  bütün  bu  cinsiyetçi  yönelimleri  protesto  etmek  için eylem  yapan  Mısırlı  kadınlar  gösteri  bitip  dağıldıktan  sonra erkeklerin  yeniden  saldırılarına  maruz  kaldılar.  Tahrir  Meydanın¬ da  saçlarından  sürüklenerek  hakarete  uğrayan,  hapse  atılan  ve askerler  tarafından  çırılçıplak  soyularak  işkence  gören  kadınların görüntüleri « işte  alın  size  Arap  Baharı » der  cinsindendi... 

Ayaklanmaların  fitilinin  ateşlendiği  ülke  olan  Tunus’da  ise durum  pek  farklı  değil.  Zeynel  Abidin  Bin  Ali  döneminin  kapanmasının  ardından  yüzde  37oranında  oyla  iktidarı  devralan  İslamcı Ennahda  partisinin  hazırladığı  yeni  medeni  kanunda  çokeşliliğin yeniden  yasal  hale  getirileceği  tartışılıyor.  Hazırlanacak  yeni  anayasanın  ise  şeriat  kanunları  çerçevesinde  olacağı  açıklandı.  İlk uygulamalar  ise  peçe  takmayan  kadınların  kapanmaları  yönlü baskı  altına  alınmasıyla  başlamış  oldu.  Libya’da  aynı  cinsiyetçi izleri  takip  etmeye  devam  ediyor.  Ulusal  Geçiş  Konseyinin  daha önce  yeni  düzenin  şeriata  göre  şekilleneceği  yönündeki  açıklamaları  fazla  gündeme  konulmamıştı.  Ancak  daha  sonra,  Libya’da ‘şeriati  ihlal  eden  evliliği  ve  boşanmayı  düzenleyen  yasalar  dâhil bütün  kanunların  geçersiz  olacağı’  yönlü  açıklamalar  gelince  durumun  ciddiyeti  anlaşılmış  oldu.  Yeni  seçim  kanunun  ilk  taslağında kadınlara  ayrılan  yüzde  10  seçim  kotası  sonradan  kaldırıldı;  kadın örgütlerinin  itirazları  dikkate  alınmadı.  Yemende  ise  durum  yine farklı  değil.  Orada  da  Selefilerin  genel  yaşam  içinde  etkili  olmaya başlamalarıyla  birlikte  kadına  dönük  baskılar  da  artmaya  başladı. 

Bunca  yaşananlardan  sonra  kadınlar  çeşitli  düzeylerde  tepkilerini  dile  getirdiler.  Basına  yansıyan  kimi  görüşlerde  kadınlar “Arap  Baharında  sadece  yönetimdekiler  değişti.  Düzen  aynı düzen,  halk  aynı  halk.  İsyan  devam  etmeli”  diyorlar.  Bu  gerçekliğin  farkında  olmak  gerçekten  de  umut  verici... 

Yine  Mısırlı  yazar  Mona  Eltahavvy’nin  Radikal’de  çıkan  makalesinde  söyledikleri  oldukça  çarpıcı.  Eltahavvy  şöyle  diyor:  “Tüm bu  ‘devrimlerden’  sonra  bile,  kadınların  başının  kapalı  olması, evlerinden  çıkmamaları,  kendi  arabalarını  almaları  gibi  basit  bir hareketin  yasaklanması,  seyahat  edebilmek  için  erkeklerden  izin alması,  evlenmek  ya  da  boşanmak  için  erkek  bir  ‘veliden’  izin alması  gerekli  görülüyor,  insanlarının  yarısına  hayvanlar  gibi muamele  eden  bu  politik  ve  ekonomik  sistemin  tamamı,  bölgenin  geleceğini  kararttığı  aşikâr  olan  diğer  tiranlarla  beraber  yok edilmeli.  Kızgınlığımızı  başkanlık  saraylarındaki  baskıcılardan sokaklardaki  ve  evlerimizdeki  baskı  unsurlarına  yöneltene  kadar, bizim  için  devrim  başlamamış  demektir.” 

Devrimden  önce  mevcut  yönetimler  değişirse  sistem  de  değişir  beklentisinde  olan  kadınlar,  durumun  pek  de  böyle  olmadığını bizzat  yaşanan  bu  acı  deneyimlerle  gördüler.  Mısırlı  kadın  aktivist Rania  El  Malki’nin  söylediklerine  katılmamak  elde  değil.  “Bir  diktatörü  devirmek,  toplumun  ataerkil  yapısını  değiştirmekten  çok daha  kolay.  Toplumu  değiştirmek  çok  daha  uzun  sürecek.” 

Ayaklanmalar  devam  ediyor.  Kadınlar  açısından  henüz bahar  gelmiş  değil.  Hele  hele  devrimsel  dönüşüm  hiç  gelmiş değil...  kadın  özgürlüğünü  esas  almayan  ya  da  temeline  oturtmayan  hiç  bir  devrim  gerçek  anlamda  radikal  demokrasiyi  ve toplumsal  dönüşümü  gerçekleştiremez.  Ortadoğu  ülkelerinde  yaşanan  gerçekler  kadınların  olmadığı  veya  dıştalandığı ayaklanmaların  demokrasi  karnelerinin  oldukça  kırık  olduğunu  ve  olacağını  göstermektedir. 


Cinsel  suçlarda  yalan  makinesi  testi 


Ingiltere  ve  Galler  Bölgesi'ndeki  cinsel  suç  failleri  için  zorunlu  yalan  makinesi  testi  uygulaması  başlatılacağı  duyuruldu. 

Yapılan  pilot  uygulama,  suçluların  teste  tabii  tutulduklarında  daha  dürüst  bilgiler  sağladığını,  ve  böylece  daha  etkili  bir  şekilde  idare  edildiklerini  ortaya çıkardı.  İngiltere'nin  Midlands  kesimindeki  gözetim alanlarında  yürütülen  deney,  2009  Nisan'ından 2011'in  Ekim  ayına  kadar  devam  etti. 

Resmi  verilere  göre  İngiltere'de  cinsel  suç  işleyenlerin  sayısı  3  bin.  Bunlardan  750'si  ağırsuç  işleyenler kategorisinde  kabul  ediliyor.  Hükümet,  yalan  makinesi  testlerinin  failleri  idare  etmek  için  ne  yönde  kullanılabileceğini  araştırdıklarını  söyledi.  Yalan  makinesi 


testleri  bir  suçlunun  gözetim  koşullarına  karşı  geldiğini  veya  topluma  zararlı  olabileceğini  ortaya  çıkarırsa, o  kişi  hapse  geri  gönderilebilecek.  "Yalan  makinelerini  test  eden  pilot  uygulama  başarılı  oldu." 

Hükümet,  testlerin  cinsel  suç  işleyen  kişilerin serbest  bırakıldıktan  sonra  uymaları  gereken  sıkı kurallara  bir  ekleme  olduğunu  söyledi.  Şartların arasında  cinsel  suç  işleyen  kişiler  listesini  imzalamak  da  bulunuyor.  Bir  hükümet  temsilcisi,  "Kamuyu cinsel  suçlulardan  korumamız  çok  önemli.  Bu  yüzden  serbest  bırakıldıktan  sonra  geçerli  olan  koşulların  katı  bir  şekilde  uygulanması  gerek"  dedi.  Temsilci,  "Gözetim  memurlarının  en  ağır  failleri  idare edebilmesi  için  daha  çok  bilgiye  ihtiyacı  var.  Yeterli bilgiyi  sağlayabilecek  bu  teknolojiyi  nasıl  bir  uygulama  haline  getirebileceğimizi  düşünüyoruz"  açıklamasını  yaptı.  •  Haber  Merkezi 


Antifaşist  ve  direnişçi  bir  yaşam:Tanewa 

Susarına  Röbling,  "Sadece  bir  komünist,  hayatta  kalan,  işkence  ve  tutsaklığa  karşı  direnen  bir  kadınla  tanışmadık;  Georgia  aynı  zamanda  bir  devrimciydi.  Devrimci  bir  yaşam  tarzı  sürdürüyordu"  dedi. 


•  Anna  Kristin  KORVVARSCH 


Anti-faşist  direnişçi  Georgia  (Gergana)  Peet 
Tanevva  (Kod  ismLNadja  Smirnova)  1 
Temmuz  2012  tarihinde  Almanya'nın  Berlin kentinde  yaşamını  yitirdi.  Kürt  özgürlük  mücadelesi ile  derin  bir  bağlılığa  sahip  olan  Tanevva'nın  yüreğinde  mücadele  eden  birçok  hareketin  özel  bir  yeri vardı.  Tanevva,  kendini  örgütleyen  kadın  ve  lezbiyenlerle  de  derin  ve  anlamlı  ilişkiler  geliştirdi. 

1  Ağustos  1922  tarihinde  Bulgaristan'ın  Malko 
Trnovo  kentinde  doğdu.  Göçe  zorlanmış  komünist bir  ailenin  kızı  olarak  büyüdü.  Alman  faşistler  tarafından  yakalanıp  Almanya'ya  götürülmüş,  Ausschvvitz  imha  kampını  görmüş  ve  3  sene  boyunca  Berlin yakınlarında  bulunan  Ravensbrück  kadın  toplama kampında  esaret  altında  tutulmuştu. 

Faşizmden  sonra  Georgia  Tanevva  Almanya'daki DDR'te  (Alman  Demokratik  Cumhuriyet)  kalmış, Sovyetler  Birliği'ne  geçme  izni  alamamıştı. 

Kürt  özgürlük  mücadelesi  üyesi  Uta  Schneiderbanger  ile  1990'lardan  beri  yakın  ilişkileri  olan Georgia  Tanevva  1  Temmuz  2012'de  Almanya'nın Berlin  kentinde  yaşamını  yitirdi.  90  yıllık  hayatına büyük  acılar  ve  mücadeleler  sığdıran  Georgia Tanevva'nın  yaşamının  bilinmeyenlerini  arkadaşı Susanna  Röbling  gazetemizle  paylaştı. 

■Yararlı  şeyler  öğren' 

Susanna  Röbling,  Georgia  Tanevva  ile  Ravensbrück'ün  kurtuluş  gününün  50.  yıl  dönümünde tanıştıklarını,  Tanevva'nın  yaşamlarına,  siyasi  çalışmalarına  güç  ve  canlılık  kattığını  belirtti.  Röbling şöyle  devam  etti: "  Georgia'nın  görüş  ve  düşünceleri bizim  için  çok  önemli  ve  büyük  bir  anlamı  vardı.  O hepimizin  yaşamını  zenginleştiriyordu.  Siyasi  yaşamımıza  güç  ve  canlılık  katıyordu.  Alman  faşizm,  sosyalist  Almanya  ve  Enternasyonalizm  gibi  konular hakkında  ona  çok  soru  soruyorduk,  bu  konulara  yönelik  bakış  açısını  öğrenmek  bizim  için  önemliydi." 

Tanevva'nın  Kürt  Kadın  Hareketi'nin  düzenlediği miting,  toplantı  ve  etkinliklere  katıldığını  söyleyen Röbling,  "Beraber  Kürtlerin  açlık  grevlerini  ziyaret ediyorduk.  Sanırım  grubumuzda  sadece  Alman değil,  farklı  uluslardan  gelen  kadınlarla  tanışması  da onu  çok  sevindiriyordu.  Örneğin,  Aliye  isimli  Kürt  bir arkadaşımızın  çocukluk  anıları  ilgisini  çekiyordu. 
Empati  kurabiliyordu"  dedi. 

Susanna  Röbling,  Georgia  Tanevva  ile  uzun  süreli yoldaşlık  ve  arkadaşlık  ilişkilerinin  olduğunu,  Tanevva'nın  siyasi  ve  tarihsel  bilgilerini,  yaşam  tecrübelerini  paylaştığını  sözlerine  ekledi.  Röbling  devamla, "Annesi  ve  kardeşi  Kyrill  ile  VVarschau'daki  sürgünde nasıl  yoksulluk  için  de  büyüdüğünü  bize  anlattı. 
Henüz  küçük  yaştayken  komünist  olduklarından dolayı  Georgia'nın  ailesi  iki  çocuğuyla  Bulgaristan'ı terk  edip  kaçmak  zorunda  kalmıştı.  İtalya  ve  Fransa'¬ dan  sonra  -Georgia'nın  tahminine  göre  Sovyet  Birliğine  geçmek  yolunda-  Polonya'nın  başkenti  Warschau'da  kalmışlar.  Faşizme  karşı  yer  altında  örgütlenen  direnişte  görev  almak  için  babası  tekrar  Batı  Avrupa'ya  dönmüştü.  Annesi  de  gömlekler  dikerek  kendisi  ve  çocuklarına  bakmış.  Bazı  akşamları  Kızıl  Yardım  örgütünden  arkadaşlarının  kapılarını  çalıp  annesine  para  verdiklerini  Georgia  hatırlıyordu"  dedi. 

Tanevva'nın  yahudi  okulunda  okuduğunu  söyleyen  Röbling, "  Bir  gün  kendisi  ve  erkek  kardeşi  okul¬ 


dan  döndüklerinde  diğer  öğrencilerin  onlara "yahudi"  deyip  hakaret  ettiklerini  annesine  şikayet etmişler.  Annesi  cevaben  "tamam,  o  zaman  yahudisiniz"  deyip  her  iki  çocuğu  yahudilerin  okuluna kaydetmiş.  Georgia  erken  yaştan  itibaren  kütüphanelere  gidip  klasik  kitaplar  okumayı  severmiş. 
Annesi  dikiş  öğretmek  istememiş,  onun  yerine yararlı  şeyleri  öğrenmesini  istemiş"  diye  kaydetti. 

Yaşamını  mücadeleye  adamış  bir  aile 

Georgia  Tanevva'nın  kardeşinin  maden  işçisi olarak  yurt  dışına  çıktığını,  sonradan  enternasyonalistlerle  beraber  Franco  faşizmi  ve  onun  ittifak gücü  olan  Alman-italyan  faşizmine  karşı  savaşmak için  İspanya  Cumhuriyeti'ne  gittiğini  de  sözlerine ekledi.  Kardeşi  ve  babasından  bir  daha  hiç  haber alamayan  Tanevva'nın  annesinin  de  Alman  savaş uçaklarının  VVarschau'yı  bombalaması  sonucu yaşamını  yitirdiğini  belirtti. 

Annesini  de  kaybeden  Tanevva  Rus  bir  subayın eşi  tarafından  evlatlık  alınır.  Almanların  Polonya'yı işgalinden  sonra  ağır  işlerde  çalıştırılmak  üzere Münih'e  gönderilir.  Orada  Hitlere  karşı  faaliyet  yürüten  Bulgar  öğrencilere  katılır.  Alman  istihbarat  örgütü  GeStaPo  tarafından  tutuklanmış,  ancak  kaçmayı başarmıştır.  Sofya'dan  Bulgaristan'a  doğru  biletsiz bindiği  trenle  yola  çıkar.  Yolda  bilet  ve  passaport kontrolünden  bir  çoban  Tanevva'yı  montunun  altında  saklayarak  kurtarır.  Tanevva'a  ilişki  olarak  verilen adresler  boş  çıkmış,  bir  kısmı  yakalanmış,  bir  kısım¬ da  geri  çevirir.  Elinde  Münih'te  tanıştığı  bir  öğrencinin  ailesinin  adresi  kalır.  Öğrencinin  anne-babası ona  sahip  çıkarlar.  Fakat  aile,  Tanevva'ya  gelinleri gibi  yaklaşınca,  sahiplenme  tekliflerini  tereddüt etmeden  gülerek  reddeder.  Susanna  Röbling  şöyle devam  etti: "  Bunun  üzere  aile  onu  tekrardan  sokağa atmıştı.  Georgia  geriye  dönüp  bu  durum  hatırladığında,  'eğer  o  zaman  daha  soğuk  kanlı  davransaydım,  belki  kendimi  Alman  faşistlerden  korumayı becerebilirdim'  diyordu.  Sokağa  atıldıktan  sonra, Georgia  Sovyet  konsolosluğunda  iltica  başvurusu yapmaya  gitti.  Fakat  başvurusu  reddedilmişti.  Buna yönelik  Georgia  "o  zaman  büyük  bir  güvensizlik 


vardı.  Soveyt  liderliği,  o  dönem  diplomatik  sorunların  yaşanmasını  istemiyordu"  açıklamasını  yaptıyordu.  Bu  olaydan  sonra  faşistler  tarafından  yakalanarak  toplama  kampına  gönderildi"  dedi. 

'İradi  ve  yaşam  duruşu  netti' 

Anadili  dışında  Polonca,  Rusça,  İngilizce  ve Almanca  dillerini  de  iyi  bilen  Tanevva'nın  PolonyalI tutsak  kadınların  raporlarını  Almancaya  çevirdiğini söyledi.  Röbling  şöyİe  devam  etti: "  Ben  de  sonra  bu tutanakları  bilgisayar  ile  kayda  geçirme  fırsatına sahip  oldum.  Faşizm  kuruluşundan  önce  PolonyalI tutsak  kadınlar  uluslararası  Kızıl  Haç  aracılığıyla İsveç'e  tahliye  edilmişler.  Georgia  ile  yürüttüğüm  bu çalışmalar  benim  için  büyük  bir  fırsattı.  Çünkü  tutunaklarda  geçen  ayrıntıları  tartışma  imkanı  bulabiliyorduk.  Yine  tutuklu  kadınlara  Alman  faşist  SS  kadın bekçilerin  yaklaşımlarını,  her  mevsimde  saatlerce süren  sahab  ve  akşam  içtimalarıni;  tutuklu  kadınların  tıbbi  deneylerde  kobay  olarak  kullanılmasını; tutuklu  kadınlar  arasında  dayanışmayı  güçlendirmek  için  verilen  mücadeleri,  kadınların  nasıl  gizli örgütlendiklerini,  eğitim  faaliyetleri  gibi  konuları  tartışıyorduk"  diye  ifade  etti. 

Gelen  ziyaratçilerin  Tanevva'yı  geldiklerini,  insan sevgisinin  yüksek  olduğunu  belirten  Röbling,  "Fakat eğer  siyasi  görüş  ve  ilkelerine  ters  düşenler  olmuşsa, eski  arkadaşlarını  bile  evinden  attardı"  diye  kaydetti. 

Tanevva'nın  yahudi  kültürüne  yakınlık  hissetmesi¬ ne  rağmen  İsrail  devletini  eleştirmekten  geri  durmadığına  dikkat  çeken  Susanna;  "Filistin  halkını  destekleme  amacıyla  yapılan  yürüyüşlere  katılım  sağlıyordu.  Fiziki  koşulları  elverdiği  sürece  anti-faşist  etkinliklere  katılım  sağladı"  dedi. 

Susanna  Röbling  son  olarak  şunları  söyledi: "Sadece  bir  komünist,  hayatta  kalan,  işkence  ve  tutsaklığa  karşı  direnen  bir  kadınla  tanışmadık;  Georgia aynı  zamanda  bir  devrimciydi.  Devrimci  bir  yaşam tarzı  sürdürüyordu.  Kendi  irade  ve  yaşam  konusunda her  zaman  net  bir  bakış  açısı  ve  pratiğe  sahipti.  Ölümüne  kadar  bu  özgün,  saygı  hak  eden  yaşam  tarzını  - konuşma  yeteneğini  kaybettikten  sonra  bile-  sürdürmüş  ve  çevresi  bunundan  etkilenmiştir." 
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Nevvaya  Jin 


İsrail’de  savaş  karşıtı  dört  ana 

“Anneler!  Bizler,  analar  olarak,  oğullarımızın  yerine  Lübnan  mevzilerinde  Suriyelilerin  ve  İsrail  hükümetinin  rehinesi  olmak istiyoruz.  Anneler!  Artık  zaman  kalmamıştır...  Gelin  hep  birlikte  Lübnan’daki  mevzilerde  oğullarımızın  yerini  alalım!...” 


•  Güle  Can 


Generalim,  tankınız  güçlü  bir  araç  /  Ormanları  ezer  geçer;  yüzlerce  insanı  altına alır./Ama  tankınızın  bir  kusuru  var:  o da  sürücüsü./Generalim,  bombardıman  uçaklarınız  çok  güçlü.  Rüzgârdan  hızlı,  filden  ağır./Ama  bir kusuru  var:  O  da  pilotu. /Generalim,  insanoğlu  çok işe  yarar.  Uçmayabilir,  öldürmeyi  bilir./Ama  insanoğlunun  bir  kusuru  var:  O  da  düşünebilmesi.” 

Nazi  karşıtı  Alman  şair  ve  oyun  yazarı  Bertolt Brecht’in  bu  şiiri  savaş  karşıtı  pek  çok  hareket ve  inisiyatifin  temel  felsefesini  özetliyor.  Tabii  ki herkesi,  özelde  de  askerleri  düşünüp,  sorgulamaya  da  davet  ediyor. 

Bütün  savaşlarda  kayıplara  rağmen  düşman olmayı  reddeden  yine  kadınlar  olmuştur.  Militarizm  ve  feminizmin  bağını  ordunun  iki  gereksinmesiyle  açıklığa  kavuşturabiliriz.  Düşman  ve kadın.  Yani  ‘ordu  feminen  olanı  düşmandan  korumak  için  harekete  geçer.’  Bu  anlamda  biz  kadınlar kapitalist  zihniyetin  yaratımı  olan  düşmanın  varlığını  ve  kendisini  bunun  üzerinden  meşrulaştıran ordunun  varlığını  geçmişten  bu  yana  kabul  etmeyip  bu  uğurda  bedel  ödemekten  de  geri  durmadık. 

İsrail’de  gelişen  İşgal  Karşıtı  Hareketlerde  kadının  güçlü  veya  zayıf  hangi  tarafta  yer  aldığından çok,  nerede  olursa  olsun  savaşın  tahribatlarını  en çok  yaşayan  kesim  olduğunun  en  açık  ifadesi  olmaktadır.  Kadınlar  özellikle  milliyetçi-militarist projeler  içinde  yaşıyorlarsa  politik  bir  bilinç  geliştirerek  anti-militarizme  yönelebilirler.  Geçmişten günümüze  değin  toplumsal  cinsiyetçiliği  temel alan  ve  barışın  siyasetini  yapan  kadın  hareket  veya inisiyatifleri  birçok  etkinliğe  imza  attılar.  Barış  için Anneler,  New  Profiller  Hareketi,  Siyahlı  Kadınlar ve  Dört  Anne  Hareketi  bunlardan  birkaçı. 

Dört  Anne  Hareketi’nin  çıkışı 

İsrail  Lübnan’ı  işgal  etmiş  1985’te  bir  miktar askerini  geri  çekmiş  ama  kendi  kendine  Lübnan’ın güneyinde  bir“güvenlik  bölgesi”  ilan  ederek,  burada  asker  bulundurmayı  sürdürmüştü.  1985’ten 1997’ye  dek  yüzlerce  İsrail  askeri  ve  yüzlerce Lübnanlı  bu  “sessiz  savaş”ta  ölmüştü... 

Rachel  Ben-Dor,  Miri  Sela,  Ronit  Nachmias  ve Zahara  Antavi  o  güne  dek  günlük  yaşamlarını  normal  vatandaşlar  gibi  sürdürmüşler  ve  herhangi  bir siyasi  etkinliğe  katılmamışlardı.  4  Şubat  1997’- de,  İsrail’den  kalkan  iki  taşıyıcı  helikopter  Lübnan’ın  güneyinde  İsrail’in  sözüm  ona  güvenlik  bölgesi’ne  İsrailli  askerleri  taşırken  düşüp  parçalandığında  73  İsrail  askeri  yaşamını  yitirmişti.  İşte  bu korkunç  trajedi  ‘“Four  Mothers”  yani  “Dört  Anne” adlı  örgütün  kurulmasına  neden  olmuştu. 

“Four  Mothers”ın  kurucusu  Rachel  Ben-Dor, şöyle  özetliyor  çıkışlarını; 

“Hatırlıyordum  ki  oğluma  küçükken  oyuncak tüfek  almamıştık,  üstelik  dinsel  öğretilerimizde  de “Öldürmeyeceksin!”  öğüdü  vardı  ama  tüm  bunlar oğlumun  orduda  başka  insanları  ustaca  nasıl  öldüreceği  yönünde  eğitim  almasına  engel  olamamıştı...  Çoğunun  inancının  tersine  bence  hiçbir  şey¬ 


den  kuşku  duymayan  insanlar  zayıf  insanlardır.” 

Tamda  bu  çelişkilerin  derinleştiği  sırada  bir gazetede  Eran  Shahar  imzasıyla  yer  alan  ve  “Ordunun  hizmetinde  anneler”  başlığı  taşıyan  bir makale  birbirini  iyi  tanıyan  ve  çocuklarını  birlikte  büyüten  dört  annenin  dikkatini  çeker.  Eran Sha-  har  bu  makalesinde  İsrailli  annelerin  oğullarının  sorgusuz  sualsiz  orduya  katılmasını,  İsrail  ordusunun  siyasi  ve  askeri  hedeflerine  hizmet  etmesini,  analar  olarak  sorgulamaksızın kabul  etmesine  çok  şaştığını  yazmıştı. 

Bunun  üzerine  Eran  aranarak  ropörtaj  ayarlanır  ve  o  günden  itibaren  röportajın  başlığını  oluşturan  “dört  anne  “bir  harekete  dönüşür. 

Bu  kararlı  kadınlar  hemen  medyanın  ilgisini çekerler:  İsrail’de  “Women  in  Black”  geleneğine uygun  olarak  trafiğin  sıkışık  olduğu  saatlerde  sokaklarda,  köşe  başlarında  pankartlar  açarak  protesto  gösterileri  yapıyorlardı.  Yine  Başbakanın  evi önünde  gösteri  yapıyorlardı.  Sayıları  az  olduğu için  birbirlerini  değiştiriyorlardı.  Çoğu,  eşine  “alışverişe  gidiyorum”  diyerek  sokak  gösterilerine katılmaya  gidiyordu. 

Oğullarımızı  iç  cephede  korumalıydık 

Bir  diğer  anne,  Ronit  Nachmias’ın  dört  çocuğu vardı, “Oğlum  askere  alınıncaya  dek  askeri  hizmetin  karakterini  düşünmemiştim.  Bunun  bilincinde değildim...  Elit  savaş  birliklerine  yer  alacağı  belli değildi.  Bunun  için  onu  teşvik  etmiş  değildik  ve böylesi  bir  birliğe  katılmış  olması  bizim  için  sürpriz olmuştu.  Helikopter  trajedisi  ardından  bir  şeyler yapmak  gerektiğine  inanmaya  başlamıştım.  Tıpkı onların  bizi  savaş  cephesinden  koruduğu  gibi,  biz de  oğullarımızı  iç  cephede  korumalıydık,  bunun için  de  siyasi  donanım  elde  etmeliydik.”diyor. 

Siyasi  partilerden  politikacılara  mektuplar  yazmaya  giriştiler.  Amaçları  belliydi:  İsrail’in,  Birleşmiş  Milletler  Güvenlik  Konseyi’nin  1  Nisan  1998 
tarihli  425  sayılı  kararına  uymasını  yani  Lübnan’dan  askerlerini  çekmesini  talep  ediyorlardı. 
Hareketin  adı  “Four  Mothers”  olmasına  karşın  yalnızca  annelerden  oluşmuyordu,  genç  kadınlar,  her yaştan  ve  her  iki  cinsten  insanlarda  hareketi  desteklemeye  başlamıştı.  Hiçbir  siyasi  partiye  bağımlı  değillerdi.  Bu  anlamda  gerçek  bir  halk  hareketiydiler.  Bütün  gençlerin  karanlık  geleceğinden  kaygı duyan  kadınların  oluşturduğu  bir  hareket... 

İsrail  ordusunun  Lübnan’dan  geri  çekilmesine karşıt  gruplarda  dâhil  aydınlarla,  politikacılarla buluşuyor,  görüşlerini  ortaya  koyuyorlardı.  Poli  - tikacıları,  İsrail’in  Lübnan’daki  ordusunu  çekmesi için  sözcülük  yapmaya  davet  ediyorlardı.  İsrail’deki  yabancı  büyükelçilerle  de  buluşuyor  ve  onlardan  da  kadınların  bu  hareketini  desteklemesini talep  ediyorlardı.  Uluslar  arası  medya  ve  Uluslararası  kadın  hareketleri  de  onları  destekliyordu. 
Arapça  gazetelerle  de  temasa  geçiyor,  Lübnan’  - dan  The  Daily  Star  ve  Al  Hayat  gibi  gazeteler  onlarla  ilgili  röportajlara  yer  veriyordu. 

“Anneler!  Artık  zaman  kalmamıştır 

Her  bir  İsrailli  asker  Lübnan’da  öldürüldüğün¬ 


de,  İsrail  Savunma  Bakanlığının  önünde  gösteri yapıyorlardı!  Hareket  ülkeye  yayılmıştı,  farklı şehirlerde,  Kudüs’te,  Tel  Aviv’de,  Haifa’da  sayıca az  olan  bu  kadınlar  hareketi  sürüklüyordu. 

Bu  hareket,  karşı  bir  hareket  de  doğurmuştu. 
Kadınların  sokak  gösterilerine  karşı  çıkan  gruplar da  “İsrail  ordusunun  Lübnan’da  kalması  için”  gösteri  yapmaya  başlamıştı...  Kadınlara  küfredenler, onlara  tükürenler  oluyordu  ama  kadınlar  İsrail, ordusunu  Lübnan’dan  geri  çekmeden  sokak  gösterilerinden  vazgeçmeyeceklerdi. 

Hareket  bir  bildirisinde;  “Anneler!  Bizler,  analar  olarak,  oğullarımızın  yerine  Lübnan  mevzilerinde  Suriyelilerin  ve  İsrail  hükümetinin  rehinesi olmak  istiyoruz.  Anneler!  Artık  zaman  kalmamıştır...  Gelin  hep  birlikte  Lübnan’daki  mevzilerde oğullarımızın  yerini  alalım! 

Oğullarımız  siperlerde  vuruluyorlar  ve  yalnızca biranlaşmanın  imzalanmasını  bekliyorlar...  Başbakanın  evi  önünde  15  Şubat’ta  toplanıp  onun  bizleri Lübnan’a  göndermesi  için  emir  vermesini  bekleyeceğiz!  Görevimiz,  oğullarımızı  bulundukları  yerde değiştirmek  ve  bir  anlaşma  imzalanıncaya  kadar onlar  yerine  bizlerin  rehine  olmamızdırfdiyordu. 

Ordu  Lübnan’dan  geri  çekildi 

“Four  Mothers”  hareketi  öylesine  bir  kamuoyu oluşturmuş,  hükümeti  öylesine  baskı  altına  almıştı  ki,  o  dönemin  Başbakanı  Barak,  orduyu  Lübnan’dan  geri  çekmeye  karar  vermişti.. ."Öldürülecek  yeterince  çocuğumuz  yok”,”kan  dökülmesin artık  yeter!”diyen  anneler  dört  iken  binleri  bulup pek  çok  yerde  örgütlü  bir  mücadele  sürdürmeyi başardılar.  Hiçbir  zaman  çok  büyümediler.  Sayıca çok  azdılar.  Ancak  çok  ses  çıkarıyorlardı.  Kudüs’te kimi  zaman  beş,  kimi  zaman  yedi  kişiydiler,  masraflarını  kendi  ceplerinden  karşılıyorlardı  ve  pankartlarını  kendileri  hazırlıyordu.  Hepsi  önemli  bir iş  yaptıklarının  farkında  olarak  amaçlarına  ulaşıncaya  kadar  mücadele  etmeye  devam  ettiler. 

“Generalim,  tankınız  güçlü  bir  araç  /  Ormanları  ezer  geçer;  yüzlerce  insanı  altına  alır./Ama tankınızın  bir  kusuru  var:  o  da  sürücüsü”  Evet, militarizmin  olduğu  her  yerde  kadınlar  generalle¬ re  seslenip  ”size  verecek  çocuğumuz  yok!”  diyebilmeli,  tankları  uçakları  yani  savaş  araçlarını sürücüsüz  bırakabilmelidir. 


Afrika  Birliği'ne  ilk  kadın  başkan 


Afrika  Birliği,  uzun  bir  sürecin ardından  Etiyopya’daki  zirvede aldığı  kararla  Güney  Afrikalı 
Nkosazana  Dlamini-Zuma’yı  birliğin  başına getirdi.  Etiyopya’daki  zirvede  yapılan  seçimde  54  ülkeden  37’sinin  desteğini  alan Dlamini-Zuma,  Afrika  Birliği’nin  ilk  kadın başkanı  oldu. 

Uzun  bir  siyasi  geçmişi  olan  63  yaşındaki  yeni  başkan,  daha  önce  de  ülkesinin sağlık  ve  dışişleri  bakanlığını  üstlenmişti. 

2008  yılından  bu  yana  birliğin  başında 
bulunan  Jean  Ping  ise  seçimlerde  Zuma’nın  gerisinde  kaldı.  Ocak  ayında  yapılan  seçimlerde  her  iki  aday  da  gerekli  üçte iki  çoğunluğa  ulaşamayınca,  Jean  Ping’in görev  süresi  altı  ay  uzatılmıştı. 

Güney  Afrika  Cumhurbaşkanı  Jacob 
Zuma’nın  eski  eşi  olan  Dlamini-Zuma  daha önce  sağlık  ve  dışişleri  bakanlığı  görevinde bulunmuştu.  Dlamini-Zuma  Mali,  Kongo  ve Sudan’daki  istikrarsızlık  ve  şiddeti  sona erdirmek  için  çalışacak.  •  Haber  Merkezi 


Kadınlar  tarih  yazıyor 

Temmuz  ayı  oldukça  sıcak  ve  yoğun  gelişmelerle  tamamlandı.  Ortadoğu  egemenlerce  kan  deryasına  çevrilmeye  devam ediyor.  Suriye  başta  olmak  üzere  egemen  devletlerin  hesapları,  birbirleriyle  kavgaları  sürerken,  Ortadoğu  zemininden  farklı  bir çıkış  da  yaşanıyor.  Kadınlar  olarak  mücadelemizle,  kimliğimizle, çözüm  arayışlarımızla  bu  çıkış  içinde  özgün  bir  yere  sahibiz. 

14  Temmuz  2012  tarihinde  Amed’de  BDP  öncülüğünde  gerçekleştirilmek  istenilen,  BDP  ve  DTK  öncülüğündeki  “Özgürlük  için Demokratik  Direniş”  yürüyüşüne  Türk  devleti  vahşice  saldırdı.  Kendi kalemşörleri  bile  bu  saldırıya  karşı,  bu  kadar  da  olmaz’  dedi.  Bu  direniş  eyleminin  mesajı,  Türkiye’nin  geleceğini  belirleme  gücüne  ulaşan Kürt  halkının,  yine  Türkiyeli  emekçilerin-demokratların  ve  devrimcilerin  özgürlük  ve  demokrasideki  kararlılıklarını  ortaya  koymak  açısından  oldukça  görkemli  yansıtıldı. 

Bu  eylemde  en  önde  yer  alan  Kürt  halkının  ve  kadınlarının  siyasi temsilcileri  olan  BDP’li  milletvekilleri  ve  özelde  de  kadın  miletvekillerine  yönelik  insanlık  dışı  saldırı,  AKP  devletinin  halk  ve  özelde  de kadın  düşmanı  olduğunu  bir  kez  daha  gösterdi.  Kadını,  dört  duvar arasına  tekrar  tıkmak  isteyen  bu  rejim,  toplum  içinde  koca-baba-abisevgili  kimlikleri  adı  altında  kadınları  doğrarken-öldürtürken,  siyasal zeminde  de  tutuklatıyor,  gaz  bombasıyla-copla  vb  ile  yaralıyor. 

Bu  sistem  Kuzey  Kürdistan’da  kadını  kırma  üzerinden  toplum kırımını  sürdürmektedir.  Özgür  Kürt  kimliğinin  temel  taşının  ve  harcının  özgür  kadın  kimliği  olduğunu  onlar  çok  iyi  biliyorlar.  Erkek  egemenlikli  sistemden  ve  onun  siyasetinden  kopuşta,  kadının  rolü  ve duruşunun  toplumu  ne  kadar  belirlediğini  biliyorlar. 

AKP  Başbakanı  Erdoğan  boşuna  BDP’li  kadın  temsilcileri  hedef yapmadı.  Kadın  miletvekillerinin  her  açıklaması,  her  sözü  bu  rejimin yüzünde  patlayan  tokat  gibidir  çünkü.  Çünkü  özgür  toplum  ahlaki  ilkelerine  dayanan  kadının  siyaset  dili  ve  siyaset  tarzı  egemeninin  kapısına  gitmeye,  ona  yalvarmaya,  aman  benim  efendim  en  iyi  sen  bilirsin’ demeye  dayalı  değildir.  AKP’li  devlet,  kendine  yalvaranla,  karşısında iradeli  ve  özgür  duruşa  sahip  kadınlara  nasıl  yaklaşacağını  bilir.  O  yüzden  saldırıyor,  yerinde  duramıyor,  öfkeden  çatlayacak  hale  geliyor. 
Kadının  özgürlük  ve  demokrasi  sorunlarının  çözümünde  bir  irade olması,  erkek  egemnliğine  yalvarmaması  onları  çıldırtıyor  tabii. 
Çıldırsınlar,  yerinde  duramasınlar,  öfkeden  çatlasınlar... 

Özgür  kadın  duruşu  sadece  Kuzey  Kürdistan’da  değil, Kürdistan’ın  her  parçasında  da  belirleyici  irade  ve  güç  olma  gerçekliğini  yansıtıyor.  Kürt  kadını  örgütlü  olmanın,  özgürlük  bilinciyle donanmanın  anlamını  ve  değerini  biliyor  artık.  Örneğin  Güneybatı (Rojava)  Kürdistan’da  yaşanan  gelişmelerin  en  çarpıcı  yanlarından biri  Kürt  kadın  örgütlenmesidir.  Suriye’de  özgürlük  ve  demokrasi mücadelesinde  aktif  rol  oynayan  Kürt  halkı,  demokratik  özerkliği geliştirmektedir.  Geçen  ay  Kobani’de  yaşanan  ve  halkın  yönetimi  ele alması  ‘Gerçek  Ortadoğu  Baharı’nın  nasıl  olması  gerektiğinin  de örneği  olmuştur.  Ortadoğu  baharı,  halkların  baharıdır.  Bu  baharın temelini  de  kadının  örgütlü  özgürlük  duruşu  oluşturmaktadır. 
Rojava’da  yaşanan  kadın  örgütlülük  çalışmaları  bu  açıdan  genel  halk örgütlülüğünün  sağlam  ayağı  olarak  yükselmektedir. 

Doğu  Kürdistan  açısından  da  örnekler  verilebilir.  Kürt  kadın özgürlük  mücadelesinin  şehidi  olan  ve  İran  İslam  Cumhuriyeti  tarafından  idam  edilen  Şirin  Elemhuyi,  kadının  toplumsal  özgürlük mücadelesindeki  yerini,  duruşunu  sembolize  etmektedir.  Zeynep Celaliyan  da  diğer  bir  örnektir.  Zalimlerin  tüm  işkenceleri  karşısında Şirin  Elemhuyi  duruşunu,  kararlılığını  daha  güçlü  onların  yüzlerine haykırmıştır.  Doğu  Kürdistan’daki  kadın  örgütlülüğünün  de  temeli  bu açıdan  çok  sağlam  ilke  ve  örneklerle  atılmıştır. 

Güney  Kürdistan  açısından  kadının  rolü  ve  misyonu  daha  çok  öne çıkmaktadır.  Toplumsal  devrim  açısından  Güney  Kürdistan’da  esas rol,  kadın  devrimine  düşmektedir.  Viyan  Soran  şahsında  Güney Kürdistan’da  yükselecek  olan  kadın  özgürlük  mücadelesi,  Kürt  halkı açısından  özgür  ve  bağımsız  ulusal  duruşta  ölçü  olmaktadır. 

Özgür  Kürdistan’ın  kuruluşu  ve  inşası  sürecindeyiz.  Bu  sürecin önüne  artık  hiçbir  güç  geçemez.  Bu  sürecin  ilerletilmesinde,  biçim kazanmasında  kadının  örgütlülüğü  ve  pratikleşmesi  daha  da  büyümek zorundadır.  Kadın  örgütlülük  mücadelesindeki  gerileme,  yavaşlama Kürdistan’ın  özgür  ve  demokratik  temelde  inşasının  gerilemesine  veya yavaşlamasına,  zorlanmasına  yol  açacaktır.  Bu  süreç  Kürt  Halk  Önderi Sayın  Abdullah  Öcalan’ın  ‘Bir  toplumun  özgürlük  düzeyi,  kadının  özgürlük  düzeyi  ile  ölçülür’  belirlemesinin  pratikleşmesini  gerektirmektedir.  ‘Kadın  özgürleştikçe,  toplum  da  özgürleşir’  belirlemesi  temelinde yürütülen  bir  mücadelenin  sadece  Kürdistan’da  değil,  Ortadoğu  çapında  nasıl  bir  etki  ve  değişim  gücü  olabileceğini  görmek  mümkündür. 

Direniş  büyüyor  ve  büyüyecek.  Bu  tarihi  süreçte  ise  kadınlar  olarak sorumluluklarımız  çoğalıyor,  rolümüz  artıyor.  Kadına  dayatılan  savaş karşısında  özgürlüğü  daha  yüksek  sesle  dillendirmek,  bunun  için  üretmek,  büyük  bir  zevkle  ve  heyecanla  çalışmak  bu  sürecin  örgütlü  kadın kimliği  açısından  önemlidir.  Bu  emeğin,  heyecanın,  mücadelenin  içinde  yer  alan  kadın  özgürlük  ve  demokrasi  gücü  olarak  tarih  yazacak; bunun  dışında  kalan  kadın  ise  erkek  egemenlikli  sistem  tarafından  ne yazık  ki  yutulmaya  ve  tarih  içinde  kaybolmaya  mahkum  olacaktır. 
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Buzullar  ve  balinalar 

Buzulların  erimesi  balinaları  tehdit  ediyor... 
Kuzey  buzulları  iklim  değişikliğinin  etkisiyle hızla  eriyor...  Bu  erime,  balık  avcılığının kuzey  ülkelerine  doğru  kaymasına  neden  oluyor... 
Çevre  örgütü  WWF,  özellikle  balina  ve  yunus  gibi deniz  memelilerinin  korunması  için  bu  bölgelerdeki ülkelere  çağrı  yapıyor. 

Son  yıllarda  kuzey  bölgelerindeki  buzulların  erimesiyle  bu  alanlar  balıkçılık  ve  petrol  sanayileri  için de  çekici  konuma  geldi.  Ancak  Norveç,  İzlanda  ve Japonya  gibi  ülkeler  balina  avcılığı  konusunda  işbirliği  yapmak  istemiyorlar. 

Çoğu  çevre  örgütü  ise  yerel  grupların  küçük boyutlu  balina  avcılığına  karşı  çıkmıyor,  ancak  bu  faaliyetlerin  büyük  çapta  yapılmasının  geri  dönülemez çevresel  ve  biyoçeşitlilik  etkileri  olacağını  savunuyor. 

•  Araştırma  Merkezi 


Bitkiler  de  insanlar  gibi  bayılıyor 


İnsanlar  herşeyi  kendi  ekseninde ele  almıştır.  Oysaki  doğadaki  tüm varlıklar  birer  canlıdır.  Bit-  kiler de  büyük  bir  tehlike  ve  kor-  ku hissettiklerinde  çığlık  atarcasına bağırır  ve  feryat  ederler. 

•  Hacer  KATURMAN 


Ekolojik  sorunların  sebebi  doğayı  algılama  biçimidir.  insanın  doğadan  kopmasıyla  başlayan algı  değişikliği  en  çokta  dünyanın  eko  sistemini etkilemiştir,  insan  hükmetme  güdüsünü  'vahşi  doğa' olarak  tanımladığı  doğaya  yönelterek  denetimine  alma¬ ya  çalışmıştır.  Doğada  ki  varlıkların  tümüne  karşı  geliştirilen  bu  yaklaşımın  kabulü  ise  birçok  varlığın  'cansız' olarak  tanımlanması  sonucu  oluşmuştur.  Cansızlık  algısı  insanın  doğadan  kopuşunu  daha  da  hızlandıran  bir süreci  geliştirmiştir.  Doğanın  son  derece  canlı  olduğu yapılan  araştırmalar  ve  deneylerle  her  gün  ispatlanmaktadır.  Doğada  yaşayan  her  varlığın  (dağlar,  taşlar, sular,  bitkiler,  hayvanlar  vb)  birbirinden  etkilendikleri ve  birinin  ötekinin  yaşam  kaynağını  oluşturduğu,  olağanüstü  bir  denge  içerisinde  varlık  gösterdiği  artık kabul  edilen  bir  olgu.  Peki  kabulü  sağlanmış  bu  varlıkları  ne  kadar  tanıyoruz?  İnsan  yaşamında  önemli  bir  yere sahip  olan  bitkilerin  dünyasını  ele  almak  kısmen  diğerlerine  de  ışık  tutabilir  diye  düşünüyoruz.  Mesela  bitkilerin  duyguları  var  mıdır?  Hareketlerden  nasıl  etkileniyorlar?  Ve  daha  birçok  soru. 

'Çok  beğenilen  düşünceler  dahi  cinayetler  işleyen vahşiliklerin  hizmetine  sokulabilir  ve  araç  olarak  kullanılabilirler'  demiş  bir  düşünür.  Bitliklerin  duygu  dünyasını  konu  alan  araştırmaları  incelerken  neden  böyle  bir konu  sorusunu  yanıtlamak  gerekeceğinden  bu  sözün biraz  cevap  niteliği  taşıyabilceğini  düşündüm.  En  beğenilen  düşünceler  dahi  vahşiliklere  hizmet  etme  noktasına  getiriîebiliyorsa;  yaşadığımız  yeryüzüne  neler  yapıldığını  daha  da  neler  yapılabileceğini  düşünelim.  Dü  - şürken  tabiat  üzerinde  yaşayan  canlıları  ne  hale  koyduğumuzu  da  ele  alalım. 

Düşünmemize  yardımcı  olacak  araştırmalarla  başlayalım;  20.  yy'ın  başlarında  Fransız  biyolog  Raoul France,  bitkilerin  yaprak  ve  çiçeklerinin  eğilip  bükülerek  titrediklerini,  filizlerin  kıvrılarak  uzadıklarını  ve  el yordamıyla  çevrelerini  tanımaya  çalıştıklarını,  kökleri¬ nin  ise  araştırırcasına  toprağın  içine  girdiğini  ve  neticede  onların  da  hareketli  birer  canlı  olduklarını  ilk defa  ileri  sürmüştür. 

Bitkilerin  duygulan  var 

Daha  önceleri  duygusuz  otomatlar  olarak  kabul  edilen  bitkilerin  gerçekte  insan  kulağının  duymadığı, henüz  tam  olarak  anlaşılamayan  basit  bir  ses  çıkarma ve  hissetme  mekanizmasına  sahip  olduklarının  anlaşılması  araştırmacıları  hayrete  düşürmüştür.  Bitkiler büyük  bir  tehlike  ve  korku  hissettiklerinde  çığlık  atamasına  bağırdıkları  ve  feryat  ettikleri  tesbit  edilmiştir. 

Bilim  insanları  meşe,  kayın,  akça  ağaçı  ve  çam  gibi bazı  bitkiler  üzerinde  yaptıkları  araştırmalarda  şu  verilere  ulaşmışlardı:  Bitkilerin  dibine  su  döküldüğünde, bitkinin  suyu  yukarı  doğru  yavaş  yavaş  emmesi  sırasında,  yazıcı  aletin,  bilgisayar  ekranı  üzerine  giderek  aza¬ 


lan  zikzaklı  bir  eğri  çizdiğini  tespit  ettiler.  Aynı  bitkilere uzun  süre  su  verilmediğinde,  ekrandaki  izin  değişerek yukarı  doğru  eğimli  bir  çizgi  çizdiği  ve  gösterilen  tepkinin  en  şiddetli  zamanın  eğrinin  tepe  noktasına  karşılık  geldiği  görüldü.  Bu  esnada  ağaçların  50-5500 kilohertz  gibi  yüksek  frekanslı  sesler  çıkardıkları  tesbit  edilmiştir.  Ancak  bu  çığlıklar  insan  kulağının  algılayamayacağı  kadar  yüksek  frekansta  olsa  da,  kabuk kemiren  bazı  böcekler  bu  sinyalleri  algılar  ve  akbabaların  hasta  bir  hayvana  veya  bir  leşe  çullanmaları  gibi kuruyacak  bitkinin  üzerine  üşüşüvermeleridir. 

Botanikçilerin  tesbitine  göre  kuraklık  zamanında, bitkide  su  taşıyan  borular  kurur.  Boru  duvarlarının  büzülüp  çökmesiyle  sürtünme  meydana  gelir  ve  böylece titreşimler  oluşur.  Bu  konuda  araştırmalarıyla  ün  yapmış  ve  yalan  makinesinin  profesyonel  kullanma  tekniklerinin  de  uzmanı  olan  Cleve  Backster'dir.  Backster, 
1960  yılında  bir  bitkinin  köklerinden  yapraklarına  su  - 
yun  çıkış  hızını  ölçmenin  mümkün  olup  olmadığını  görmeye  karar  verir.  Elektrodları,  bürosundaki  "Dracaena  massangeana"nın  iri,  etli  bir  yaprağının  her  iki yanına  yerleştirdi.  Backster,  yaklaşık  45  dakika  sürey¬ le  bitkinin  yanıtını  kaydetti.  De-  neyin  ta  başından  beri mürekkepli  kalemin  yaptığı  kayıtta  aşağıya  doğru  bir meyletme  gözlemlemişti  ve  bu  da  görmeyi  umduğu sonucun  tam  tersiydi.  Dahası  bu  kendine  özgü  deneyin  daha  ilk  dakikasında,  çok  önemli  bir  şey  keşfetmişti:  Makinenin  tespit  ettiği  kayıt,  "hafif  bir  duygusal  uyarma  deneyimlemekte  olan"  insanlarda  görülen  yanıtın  hemen  hemen  aynısıydı.  Backster'in  kaydetmek üzere  yola  koyulduğu  husus  yani  bir  bitki  içerisindeki suyun  yükseliş  hızı,  o  anda  gözlemlemekte  olduğu  şeyin  yanında  tüm  anlamını  yitirmişti.  Söz  konusu  kayıt, insanlardan  alınan  yanıtların  kayıtlarına  öylesine  yakındı  ki,  bitkilerin  bu  özelliğine  şaşıran  Backster;  "dikkatini  kaydın  belirli  görünüşleri  arasında  bir  benzerlik bulunması  ihtimali  üzerinde  topladı  ve  araştırmasını insanlardaki  duygusal  uyanmayı  belirleyen  kayıt bölümlerinin  varlığıyla  kanıtladı." 

Hissediyorlar 

Bir  insanın  refahına  yöneltilen  herhangi  bir  tehdidin şiddetli  bir  duygusal  tepkiye  yol  açtığı  biliniyor.  Korku  ile 


endişenin  yalan  makinesiyle  irtibatlı  süjelerden  anında  bir  yanıt  alınmasına  neden  olduğunu  bilen  Backster,  bu  prensibi  izleyerek  yapraklardan  birini  içmekte olduğu  sıcak  kahvenin  içine  sokmak  suretiyle  bitkinin canını  yakmaya  karar  verir. 

Ancak  bu  deneyde  kayıt  göstergesi  üzerinden kayda  değer  herhangi  bir  tepki  ortaya  çıkmaz.  Bu  kez Backster,  elektrodların  bağlı  bulunduğu  yaprağı  yakmayı  tasarlar.  Zihninde  alev  görüntüsü  oluşturduğu anda,  yalan  makinesinin  "Dracaena"  büyük  bir  endişeye  kapılmışçasına  güçlü  bir  yanıt  kaydettiğini  ve mürekkepli  kalemin  çarpıcı  bir  hareketlilikle  yukarıya doğru  sıçradığını  gözlemledi.  Acaba  bitki  zihnini  okumuş  olabilir  miydi? 

Kibrit  almak  için  odadan  çıktı  ve  döndüğünde kağıt  üzerinde  diğer  bir  ani  tepkinin  daha  kaydolmuş olduğunu  gördü.  İstemeye  istemeye,  elektrodlarla  irtibatlı  yaprağı  yakmaya  koyuldu.  Bu  kez  kayıttaki  'endişe'  belirtilerine  rağmen  önceki  zihni  tehdit  sırasında  gözlemlediği  çarpıcı  sıçrama  oluşmamıştı.  Daha sonra  yaprağı  yakıyormuş  gibi  hareket  ettiğinde  ise bitkiden  hiç  bir  yanıt  gelmedi.  "Dracaena"  esrarlı  bir şekilde  sanki  gerçek  ve  yapmacık  niyeti  birbirinden ayırabiliyordu.  Backster,  neyin  ve  nasıl  olup  bittiğini ortaya  koyabilmek  amacıyla  tanık  olduğu  bu  fenomeni  ayrıntılı  olarak  araştırmaya  başladı.  Değişik  yerlerde  başka  yalan  makineleri  ve  başka  bitkiler  kullanarak  çalıştı.  Aralarında  kıvırcık  salatası,  soğan,  portakal  ve  muzda  bulunan  25'i  aşkın  değişik  bitki  ve meyve  türlerini  denedi. 

Backster,  önceleri  bitkilerin  kendisinin  niyetini  algılama  kapasitelerinin  bir  tür  "duyu-dışı  algılama  olması gerektiğini  mütalaa  etmişti.  Ulaştığı  varsayıma  göre; ancak  "psişik"  olarak  adlandırılabilecek  bir  'bitkisel algılama"  türünü  keşfetmiş  olabilirdi.  Acaba  bitkilerin yüksek  bir  hassasiyete  ve  "duyu  dışı  algılama"  yoluyla düşünmek  ya  da  düşünceye  tepki  göstermek  yeteneğine  sahip  olduğunu  kanıtlamak,  bir  bilim  insanının imkanları  dahilinde  miydi?  Bu  yetenek  açıklanabilir miydi?  Yoksa  çoğu  bilim  insanının  "doğal  güçler"  dedikleri  şeyin  sahası  dışında  mı  kalıyordu? 

Tehlike  anında  çığlık  atıyorlar 

"Duyu-dışı  algılama"  terimi  üzerinde  duran  ve  konuyu  derinlemesine  muhakeme  eden  Backster  giderek  yeni  sonuçlara  vardı.  Backster,  bitkilerde  beş duyuya  ilişkin  hiç  bir  uzuv  belirtisi  bulunmadığına  ve botanikçiler  de  Darvvin'in  zamanından  beridir  bitkilerde  bir  sinir  sistemi  tespit  edemediklerini  de  göz önünde  bulunduruyordu.  Ancak  bitkilerdeki  bu  algılayıcı  duyunun  çok  daha  temelde  yatması  gerektiğini ileri  sürdü.  Ve  insanlardaki  beş  duyunun,  muhtemelen  tüm  doğa  tarafından  paylaşılan  belirli  bir  ana  algılamayı  örten,  sınırlayıcı  hususlar  olabileceği  hipotezine  ulaştı.  Backster,  "belki  de  bitkiler  gözleri  olmaksızın  çok  daha  iyi  görüyorlar"  diyordu.  İnsanlar  beş temel  duyu  ile  arzularına  göre;  algılamak,  zayıf  bir şekilde  algılamak  ya  da  hiç  algılamamak  arasında  bir seçim  yapabilirler.  "Eğer  bir  şeyin  görünüşünü beğenmiyorsanız,  öte  yana  bakabilir  ya  da  hiç  bakmayabilirsiniz.  Herkesin  sürekli  bir  diğerinin  zihnine girmesi  halinde  kaos  olurdu." 

Bitkiler  sadece  insanlardan  gelen  tehditlere  karşı  değil,  odada  aniden  bir  köpeğin  ya  da  kendileri hakkında  iyi  düşünceler  beslemeyen  bir  kişinin  belirmesi  gibi  keskin  ve  açık  olmayan  tehditlere  de  tepki gösteriyorlardı.  Backster'in  gözlemine  göre;  bir  bitki aşırı  bir  tehlike  ya  da  hasara  uğrama  ile  tehdit  edilmesi  halinde  aynı  bir  insan  gibi  kendini  korumak amacıyla  'bayılmaktadır'. 


En  büyük  çöplük kapanıyor 

Dünyanın  en  büyük  çöplüklerinden  biri  olan Rio  De  Janiero  çöplüğü  kapanıyor...  Dünyanın  en  büyük  çöplüklerinden  biri  Rio  De Janeiro'da...  Çöplüğe  atılanları  ayrıştırma  işi  ile  yüzlerce  kişi  geçimini  sağlıyor. 

34  yıldır  kullanılan  çöplük  artık  kapanıyor. 
Brazilya'daki  Jardim  Gramacho  çöplüğünün  yerini geridönüşüm  merkezi  alacak.  Bu  değişiklik  çevreciler  tarafından  sevinçle  karşılandı.  Ancak  çöplüğün  kaldırılması  ile  yaklaşık  1700  kişinin  işsiz  kalacağı  düşünülüyor. 

34  yıl  boyunca  çöpleri  elleriyle  ayrıştıran  1700 
kişinin  çöplük  tek  geçim  kaynağı  idi.  Çöplüğün kapatılması  daha  önce  de  gündeme  gelmişti  ancak gerçekleşememişti. 

Günde  yaklaşık  9000  ton  çöpün  atıldığı  alanından  çıkan  sera  gazları  çevreciler  için  yıllar  boyu endişe  edilen  konuların  başında  geliyordu.  Bunun dışında  çöplükten  sızan  sıvıların  denize  karışması da  bir  başka  sorun  idi.  #  Araştırma  Merkezi 


Nesli  tükendi sanıldı  yıllar sonra  bulundu 


Bilim  insanlarınca  uzun  yıllar  önce  neslinin tükendiği  ilan  edilen,  Karayiplerde  rastlanan  bir  yılan  türünün,  St.  Lucia  açıklarında¬ ki  bir  adacıkta  bulunduğu  bildirildi. 

Durrell  VVİldlife  Conservation  Trust  adlı  bir  İngiliz doğal  yaşamı  koruma  örgütünden  yapılan  açıklamada,  St.  Lucia  yarışçısı  adı  verilen  yılan  türüne  ait 
11  yılanın  kuruma  bağlı  bilim  insanlarınca  bulunarak  işaretlendiği  belirtildi.  Açıklamada  yılanların, Doğu  Karayip  Denizi'nde  bir  ada  devleti  olan  St.  Lucia'nın  açığındaki  Maria  Adaları'nda  bir  doğa  koruma  alanında  yaşadıkları  kaydedildi. 

Bilim  insanlarının  hesaplamalarına  göre  doğal koruma  alanındaki  yılanların  sayısının  18  olduğu bildirilen  açıklamada,  bu  son  derece  nadir  rastlanan  yılan  türünün  başka  bir  yerde  beslenerek  neslinin  korunmasının  garanti  altına  alınmasının gerektiğine  işaret  edildi. 

Sokulgan,  kahverengi  bir  yılan  türü  olarak  bilinen St.  Lucia  yarışçısı,  1936  yılından  itibaren  nesli  tükenmiş  hayvanlar  listesine  eklenmişti. 

•  Araştırma  Merkezi 
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FeminKurd yayına  başlıyor 

Sadece  kadınların  çalıştığı  ve  kadınlara  hitap eden  FeminKurd  adında  ilk  Kürt  kadın  web gazetesi  yayın  yaşamına  başlıyor.  Amed merkezli  FeminKurd  web  gazetesinde  Kürt  kadın haberleri  esas  alınarak,  farklı  kategorilerde  Kürtçe  ve Türkçe  yazılar  yer  alacak. 

Hukuk  köşesi,  karikatür,  video,  haberler,  köşe yazıları,  tartışma  platformlarının  yanısıra  Kürt  kadınları  tarafından  şimdiye  dek  yayınlanmış  periyodik yayınların  dijital  arşivlerine  de  yer  verilecek. 

FeminKurd  Yayın  Kurulu  tarafından  yapılan  açıklamada,  erkeklerin  dünyasına  itiraz  eden  Kürdistan kadınları  tarafından  kurulan  sitenin  amacının,  erkek egemenlikli,  erkek  kafalı,  erkek  refleksli,  erkek  duygulu  eril  medyada  kadınlara  biçilen  ‘f igü ran-yard ı mcı kadın’  rolüne  karşı  çıkmak  olduğu  vurgulandı. 

Açıklamada  “Erkeklerin  uygun  gördüğü  ve  izin verdiği  olanakların  gölgesine  sığınmaya  itiraz  ediyoruz.  Sizi  kendimizin  başrolde  olduğu,  kendi  senaryomuzu  yazdığımız,  kendi  repliklerimizi  okuduğumuz  ve  kendimizin  izlediği  bir  yaşam  alanına  davet ediyoruz.”  Siteye  www.feminkurd.net  adresinden ulaşılabilir”  denildi.  nnha 


Hevi  Umut'tan  kadın fotoğrafçılar  projesi 


Batman  Belediyesi  Hevi  Umut  Kadın  Atölyesi yeni  bir  projeyle  Batmanlı  kadınlar  için  umut olmaya  devam  ediyor.  Jinen  Be  Sînor  (Sınırsız Kadınlar)  projesiyle  fotoğrafçılık  alanında  10  kadına  eğitim  imkanı  sağlayacak  olan  kadın  atölyesi  bu  projeyle aynı  zamanda  Almanya’nın  Celle  kentinde  yaşayan  Kürt kadınlarıyla  Batmanlı  kadınları  buluşturmayı  hedefliyor. 

Kadınlara  yönelik  geliştirdiği  projeler,  kurslar  ve yürüttüğü  çalışmalarla  pek  çok  kadının  ekonomik  ve  sosyal  yaşamda  söz  sahibi  olmasını  sağlayan  Batman Belediyesi  Hevi  Umut  Kadın  Atölyesi  geliştirdiği  yeni  bir 
projeyle  bir  kez  daha  gündemde.  2012  Ekim'e  kadar  3 
aylık  süreyi  kapsayan  kadın  atölyesi  ile  Almanya’nın  Celle kenti  kadınlarının  bir  ortak  projesi  olan  Jinen  Be  Sînor (Sınırsız  Kadınlar)  adlı  projeyle  Batmanlı  10  kadın  ilk defa  profesyonel  fotoğrafçılıkta  eğitim  imkanı  bulacak. 
Batman  Kültür  ve  sanat  Derneğinde  fotoğrafçılık  eğitimi görecek  olan  kadınlar,  bu  süreçte  değişik  eğitim  ve  atölye çalışmalarına  tabi  tutulacak.  Yine  proje  süresince  kadınlar  kentte  yaşayan  her  kesimden  kadınların  fotoğraflarını çekecek  ve  bu  eserleri  daha  sonra  sergileyebilecek.  Aynı çalışma  eş  zamanlı  olarak  yine  Almanya’nın  Celle  kentinde  de  yapılacak.  Her  iki  fotoğraf  sergisinden  sonra  kadınların  eserleri  büyük  bir  fotoğraf  sergisiyle  sunulacak. 

Projenin  amacının,  kadınların  sosyal  hayata  katılımların  sağlanmasının  yanı  sıra  sergilerle  kentteki  birçok  kadını  buluşturup  kendi  gerçeğini  fotoğraflar  ve  değişime bir  adım  atmaları  olarak  değerlendiren  Belediye  Başkan Yardımcısı  Gülistan  Akel,  “Bu  proje  aynı  zamanda  Batmanlı  kadınlarla  Celle’de  yaşayan  kadınlarımızı  buluşturması  bakımından  da  çok  önemli  bir  proje.  Sanatta  da  kadınların  etkin  hale  gelmesini  önemsiyoruz.  Çünkü  kadınlar  genellikle  erkek  gözüyle  fotoğraflandı.  Hem  Celle hem  de  Batman’da  birçok  kadını  buluşturup  kendi  gerçeğini  kendi  bakış  açısıyla  fotoğraflayacak  olan  kadınlar hakikat  konusunda  çok  daha  aydınlatıcı  olacağını  düşünüyoruz”  şeklinde  konuştu.  •  ANF 


Arayışlarla  başlayan  yazarlık 


Özmen,  ülkesine  olan  özlemini, duygularını  yazılara  dökerek  gidermeye  çalışıyor.  Halk  arasında anlatılan  Botan'daki  masalları derleyerek  kitaplaştıran  Rukiye 
Özmen  yeni  projelerini  ise  kısa sürede  bizimle  paylaşacak. 

•  Samiye  YILMAZ 


Her  topluluk  kendi  tarihiyle  vardır.  Tarihi  yazılmayan  halklar  ve  kadınlar  yok  olmayla  karşı karşıya  kalmışlardır.  Egemenler  tarihleri  ele alırken  mazlum  halkları  ve  kadınları  görmezden  gelmişlerdir.  işte  bundan  kaynaklı  tarih  halkların  garantisidir.  Yok  sayılan  kadın  ve  halklar  ancak  ve  ancak  kendi tarihilerini  yazarak,  kendilerini  koruyabilirler.  Rukiye Özmen'de  bir  Kürt  kadın  yazarıdır.  Özmen'in  arayışları doğduğu  topraklarda  başlıyor.  Bizde  onun  arayışlarını siz  okuyucularımızla  paylaşmak  istedik.  Özmen'le  Kürt kültürünü,  kadın  yazarlığı  ve  kitaplarını  konuştuk. 

Yazarlığa  nasıl  başladınız? 

Aslında  babamın  desteği  ve  teşvik  etmesiyle  kitap yazmay  kararım  gelişti.  Biliyorsunuz  benim  doğduğum  yer  olan  Botan,  yazarların  diyarıdır.  Kürtlerin  ekol yazarları  olan  Ahmede  Xane,  Melaye  Cizîrî  ve  Feqeye Teyran  Botan'lıdır.  Meyrem  Xan  Kürtlerin  unutulmaz dengbejlerindendir  ve  oda  benim  doğduğum  topraklarda  doğmuştur.  Cizre'ye  gittiğinizde  bu  kültürün etkisi  size  de  yansır.  Melaye  Cizîrînin  şiirleri  ve  Mem  u Zin'in  destanını  herkes  ezbere  bilir.  Tabii  bununda benim  üzerimde  büyük  bir  etkisi  var.  Küçüklüğümden beri  Kürtçeyi  öğrenme  isteğim  vardı.  Kürtçeyi  her  Kürt gibi  konuşuyordum  ama  yazmada  sorun  yaşıyordum. 
Almanya'ya  geldiğimde  Kürtçeyi  kendi  kendime öğrendim  ve  yazmaya  başladım.  Almanya'da  içimdeki ülke  sevgisi  ve  aşkı  daha  da  büyüdü.  Bu  da  benim  hep bir  arayış  içinde  olmamı  sağladı.  Bir  gün  Alman  televizyonunda  bir  kadın  yazar  gördüm  ye  dedim  ki; bende  bir  Kürt  kadın  yazarı  olacağım,  işte  o  zaman yazar  olmaya  karar  verdim.  Daha  sonra  hep  böyle  bir arayışım  oldu.  En  büyük  desteği  ailemden  aldım. 
Annem  karşı  çıksa  da  babamın  tam  desteği  vardı. 
Özellikle  kitapları  çıkarırken  her  iki  abimin  maddi  destekleri  oldu.  Abiierim  benimle  her  yere  geldiler. 
Onların  hem  manevi  hem  de  maddi  destekleri  bana büyük  bir  cesaret  verdi. 

Biz  Cizre'yi  mücadeleci  kadınlarıyla  tanıyoruz. 
Buna  ilişkin  neler  söyleyebilir  siniz? 

Cizre  feodallığıyla  bilinen  bir  yerdir  aynı  zamanda. 
Ben  bu  feodal  yapıyı  birçok  kez  biz  kadınlar  için  avantaj  görüyorum.  Bizi,  erkekler  gibi  gidip  askerlik  yapmadık.  Türk  metropollerinde  çalışmadık.  Bu  da  bizim asimile  olmamamızı  sağladı.  Her  ne  kadar  olumsuz özellikleri  olsa  da  pozitif  özellikleri  de  olduğunu  düşünüyorum.  Kadınlar  doğal  kaldılar.  Kadınların  bu  doğallıkları  onların,  Kürt  özgürlük  mücadelesiyle  birleşmelerine  ve  mücadelenin  öncüleri  olmalarını  sağladı. 
Bugün  yetmiş  yaşındaki  bir  ana  tankların  önüne  çıkıyorsa  bu  onun  öz  dinamikleriyle  bağlatılıdır. 


Kitaplarınız  hakkında  biraz  konuşalım.  Bize  biraz kitaplarınızı  anlatabilir  misin? 

Ben  önüme  projeler  koyarak  çalışıyorum,  ilk  kitabım  Botan  kültürünü  anlatıyor.  Bu  kitaptan  sonra Botan'da  halk  arasında  çokça  bilinen  ve  günümüzde unutulmayla  karşı  karşıya  kalan  Botan  masallarıdır. 
Araştırmalar  sonucu  bu  kitapları  ele  aldım.  Şiir  de yazıyorum,  iki  şiir  kitabımda  var.  Şiirlerim  daha  çok ülke  sevgisi  ve  doğa  ile  ilgilidir.  Bunun  yanı  sıra  çocuklar  için  bir  masal  kitabı  çıkardım.  Bu  kitapta  anlatılan masallar  bana  aittir. 

Önümüzdeki  süreçte  ne  tür  projeleriniz  var 

Bir  senaryo  vardı.  Film  yapmak  istedim  olmadı ama  elimde  projelerim  var.  Senaryo,  roman  ve  masallar.  Şimdilik  bu  projelerim  bekliyor.  Belki  zamanla bunları  gerçekleştirebilirim. 

Biz  kadınlar  tarihten  bugüne  kadar  hep  erkeğin yazardıklarıyla  kendimizi  tanıdık.  Onların  yazdıkları masalları  çocuklarımıza  okuttuk  ve  hepimizde  bu masallarla  büyüdük.  Hayatımızın  romanlarında,  toplantılarında,  konferanslarında  onlar  vardı,  onların  eğitimini  aldık.  Ben  Kürt  genç  kadınlarına  şunu  söyleyeceğim:  'Cesaretli  olsunlar.  Kendi  kültürlerine  sahip  çıksınlar.  Kültür  sadece  folklor  ya  da  podyumda  şarkı  söylemek  değildir.  Özellikle  yazmak  hayati  önemdedir,  yazsınlar.  Bizi  başkaları  anlatmasın.  Çünkü  kadınlar,  hem daha  objektif  hem  de  hümanistler.  Her  şey  kadının  rengiyle  güzel  olur.  Onun  için  yazın  diyorum.' 

Parmakla  sayılacak  kadar  Kürt  kadın  yazan  var. 
Buna  ilişkin  neler  ifade  edebilir  siniz? 

Doğrudur  çok  az  sayıda  var.  Bir  Kürt  kadın  yazarı olarak  benim  kitabım  1992'de  Kuzey  Kürdistan'da ilkti.  Tabii  Kürt  kadınları  kitaplar  yazmışlar  misal  Güney Kürdistan'da  Soranca  lehçesiyle  yazılan  Kürtçe  kitaplar  var.  Yine  Doğu  ve  Güneybatı  Kürdistan'da,  Rusya'da Kürt  kadınlarının  yazdıkları  kitaplar  var.  Ama  bu  çok  az bir  sayıdır.  Ben  birçok  toplantıda  bir  Kürt  kadın  yazarı olarak  kendimi  yanlız  buluyorum.  Bu  da  beni  zorluyor. 
Araştırmalar  yaparken  erkeğe  sormak  zorunda  kalıyorsun.  Kürt  kadınlarının  bu  alana  yönelmeleri  gerekiyor. 

Bir  kadın  olarak  kitaplarınızda  kadın  cinsliğini rahat  yazabiliyor  musun? 


Rukiye  Özmen  Cizre'de  doğdu.  Kür  - distan'da  silahlı  mücadele  başladıktan sonra  Özmen'in  ailesi  de  birçok  aile  gibi Avrupa'ya  göç  etmek  zorunda  kalır. 
1998'de  yazmaya  karar  verir.  2002'de iki  kitabı  çıkan  Özmen'in,  ilk  kitabı  ma  - sallarda  oluşan  Şevbuvverk’tir.  Üçüncü kitabı  ise  2006'da  okuyucularıyla  buluştu.  Birçok  dergi  ve  gazetede  yazıları  yaınlanan  Rukiye  Özmen,  Azadiye  Welat gazetesinde  yazmaya  devam  ediyor. 


Bir  erkeği  anlattığı  erotizm  ile  benim  anlattığım erotizm  arasında  farklılıklar  var.  Ben  onun  gibi  bakmıyorum  oda  benim  gibi  bakmıyor.  Kadının  cinselliği doğallığın  ifadesidir.  İlk  başlarda  bunun  çok  zorluklarını  çektim.  Sonuçta  bir  kültürünüz  var  ve  bu  kültürle büyüyorsun.  Babam  dindar  bir  insan  ve  Kürt  edebiyatı  medreslerden  de  geliyor.  Dolayısıyla  insan  ilk  başlarda  istese  de  rahat  olamıyor.  Hala  da  bu  konuları  tartışacağım  insanlar  sınırlı.  Bir  nevi  bu  konularda  kendimi  yanlız  hissediyorum. 

Yaptığınız  araştırmalarda  kadın  bulgularına  rastladınız  mı  ya  da  kadınların  yazdığı  hikayeler  var  mı? 

Benim  araştırmalarım  daha  çok  geneldir.  Ano nim  masallardır,  insan  şunu  söyleyemez.  Bunu  kadın veya  erkek  yazmış.  Bu  çok  doğru  da  olmaz.  Ama  bu masallarda  iki  tanesi  çok  dikkatimi  çekti.  Cizre Botan'da  bir  ağanın  kızı  kendini  erkeklerin  kötülüklerinden  koruyabilmek  için  savunma  mekanizmalarını oluşturuyor.  Diğeri  ise  Yüzüklerin  Efendisi  masalı. 
Biliyorsunuz  bu  bir  film  olarak  Amerika  tarafında piyasaya  sürüldü.  Ben  filmi  gördüğümde  yerimden fırlamıştım.  Benim  küçüklüğümde  bana  anlatılan  bir masaldır.  Şimdi  ise  bir  Amerikan  filmi  oldu  bizim masalımız.  Bunların  yanı  sıra  bir  Kürt  kahramanı olan  Mirza  Muhammed  isminde  kadının  başından geçen  bir  ihanet  anlatılıyor,  ileride  bu  hikayenin  filmi yapılabilinir  diye  düşünüyorum. 


Çalakalem  kadınlık  halleri 

Evlenmeye  zorlananı,  işkence  hayatı  olan  evliliğe  son  vermek  istediğinde  daha  büyük  şiddete  uğrayanı,  boşanmayı  başarsa  bile  toplumsal  baskıdan  kurtulamayanları...  Çocuklarını  rehin  bırakmak zorunda  kalanlar,  ölüm  tehdidi  altında  yaşamının  neredeyse  yeraltında  yaşamaya  çalışanlar... 
Aldatılanlar,  aldatılsalar  da  aldatan  ile  yaşamaya  mahkûm  edilmeye  çalışılanlar...  Mutluluk  ararken  dipsiz  kör  kuyulara  düşenler...  Evin  çocuğun  kocanın  hizmetkârı  olduklarında  hayatı  hiçlenenler...  Aşksevda  palavralarıyla  emeği,  cinselliği,  nefes  alış  verişi,  kazancı  bile  sömürülenler... 

Bütün  bu  yaşamların  yaratıcısı  erkek  özneler;  sömürücü,  zalim,  kalleş,  vicdan  yoksunlular... 

Onları  yaratan  erkek  egemen  düzen,  gelenek  görenek,  kentte  bile  toplumsal  gözcülük,  devlet,  polis, karakol  ve  mahkeme;  anneler,  babalar,  kayınvalide  ve  kayınbabalar,  hatta  babaanne  ya  da  anneanneler, dayılar,  amcalar...  Ve  uğruna  saçların  süpürge  edildiği,  canların  feda  edildiği  çocuklar,  özellikle  de  erkek çocuklar...  Tüm  sömürüyü,  baskıyı,  işkenceyi  istismarı  gizleyen  mabed  gibi  tapılan  özel  mülk/  özel  alan diye  örtülere  büründürülmüş  ev  -  aile  cenderesi;  çoğu  kez  ikiyüzlülük,  sevgisizlik,  acımasızlık  abidesi... 

Toplamı  ev  -aile  ortamında  her  saat,  her  gün  kadın  cinsi  için  potansiyel  işkence  alanı  olduğunu anlatan  yaşanmışlıklar... 

Duygu  Uzel’in  kaleminde  derleyenerek  çıkan  kitap,  şimdiden  kamuoyunda  yankı  yapmaya  başladı. 
Çalakalem  kadınlık  halleri  tüm  çıplaklığıyla  okuyucularıyla  buluşuyor. 
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Toplumun  ekolojik 


sorunu 


Açık  ki  endüstriyalizm  sorunu  hem  ekolojik  sorunun bir  parçası,  hem  en  temel  nedenidir.  Farklı  bir  başlık altında  yorumlamak  tekrar  anlamına  gelebilir.  Fakat ekoloji,  endüstriyalizmden  daha  fazla  anlam  ifade  eden  toplumsal  ve  sorunlu  olan  bir  konudur.  Kavram  çevrebilim  anlamı  taşısa  da  esas  olarak  toplumsal  gelişimle  çevresi  arasındaki  sıkı  ilişkiyi  çözümleme  bilimidir.  Çevre  sorunları  felaket alarmı  verince  ağırlıklı  olarak  gündemleşti.  Ayrı  bir  inceleme dalı  haline  getirildi.  Sakıncalı  anlamlar  taşısa  da.  Çünkü  o  da endüstriyalizm  gibi  toplumun  yarattığı  bir  sorun  olmayıp uygarlık  tekellerinin  son  marifeti  olarak  en  kapsamlı  sorun biçiminde  tarih,  dünya  ve  toplum  gündemine  oturmuştur. 

Belki  de  hiçbir  sorun  ekolojik  olanlar  kadar  kâr-sermaye  düzenlerinin  (örgütlü  şebekeler)  gerçek  iç  yüzünü bütün  insanlık  gündemine  oturtacak  önem  ve  ağırlıkta olmamıştır.  Kâr  ve  sermayenin  uygarlık  sisteminin  bilânçosu  sadece  toplumun  her  yönden  çözülüşü  (ahlaksızlık, politikasızlık,  işsizlik,  enflasyon,  fuhuş  vs.)  değil  çevrenin de  tüm  canlıların  yaşamıyla  birlikte  tehlike  altına  girmesi olmuştur.  Tekelciliğin  toplum  karşıtlığını  bu  gerçeklerden 


daha  çarpıcı  olarak  neyle  kanıtlayabiliriz  ki? 

İnsan  toplumu  da  zekâ  ve  esneklik  payı  diğer  tüm  canlılara  göre  en  yüksek  bir  doğa  olarak  tanınsa  da  son  tahlilde  o  da bir  canlı  varlıktır.  Dünyalıdır.  Çok  hassas  düzenlenmiş  bir iklim  atmosferi,  bitki  ve  hayvanlar  dünyasının  evriminin  ürünüdür.  Dünyamızın,  atmosfer  ve  ikliminin,  bitki  ve  hayvanlar âleminin  bağlı  olduğu  düzenlilikler  hepsinin  toplamı  olması itibariyle  insan  toplumu  içinde  geçerlidir.  Bu  düzenlilikler  çok hassastır.  Birbirine  çok  sıkı  bağlıdırlar.  Adeta  bir  zincir  oluştururlar.  Zincirin  bir  halkası  koptuğunda  nasıl  işlevsiz  durumu ortaya  çıkarsa  evrim  zincirinin  ciddi  bir  halkası  koparsa,  tüm evrimin  etkilenmesi  kaçınılmaz  olur.  Ekoloji  bu  gelişmelerin bilimidir.  Bu  nedenlerle  de  çok  önemlidir.  Toplumun  iç düzenliliğinin  herhangi  bir  nedenle  kırılması  insan  eliyle  yeniden  düzenlenebilir.  Nihayetinde  toplumsal  gerçeklilik  insan eliyle  inşa  edilen  gerçekliktir.  Fakat  çevre  böyle  değildir. 
Toplum  kaynaklı,  daha  doğrusu  toplumdan  çıkıp  üstünde  kârsermaye  tekeliyle  örgütlenen  bazı  gruplar  marifetiyle  çevre halkalarından  ciddi  kopuşlar  olursa  evrimsel  felaketler  zincirlemesine  tüm  çevreyi  bu  anda  toplumu  da  kıyametle  karşı 


karşıya  bırakabilirler.  Unutmamak  gerekir  ki  çevre  halkaları milyonluk  yılların  evrimiyle  oluşmuştur.  Genelde  son  beş  bin yıllık,  özelde  son  iki  yüz  yıllık  tahribatlar  milyonlarca  yılın evrim  halkalarından  binlercesini  daha  kısa  sayılabilecek  bu zaman  diliminde  gerçekleştirmişlerdir.  Kırılış  reaksiyonu  başlamıştır.  Nasıl  durdurulacağı  kestirilememektedir.  Atmosferdeki  başta  Karbondioksit(C02)’in  oranı  ve  diğer  gazların  yarattığı  kirlenmenin  mevcut  haliyle  ancak  yüzlerce,  hatta  binlerce  yıl  temizlenemeyeceği  öngörülmektedir.  Bitki  ve  hayvan dünyasındaki  yıkımların  sonucu  belki  de  tam  anlamıyla  ortaya  çıkmış  değildir.  Ama  en  az  atmosfer  kadar  S.O.S  verdiği açıktır.  Deniz  ve  ırmakların  kirliliği,  çölleşme  daha  şimdiden felaket  sınırlarına  dayanmıştır.  Tüm  belirtiler  kıyametin  mevcut  gidişatla  doğal  dengesizlik  sonucu  değil,  topluma  bir kısım  şebekeler  halinde  örgütlenmiş  gruplar  eliyle  yaşatılacağını  göstermektedir.  Elbette  bu  gidişata  doğanın  vereceği yanıtlar  da  olacaktır.  Çünkü  o  da  canlı  ve  zekâlıdır.  Tahammül gücünün  sınırları  vardır.  Direnmesini  yerinde  ve  zamanında gösterecektir.  Ama  o  yer  ve  zaman  geldiğinde  insanların  gözyaşına  bakmayacaktır.  Çünkü  kendilerinin  yeteneklerine, bahşedilen  değerlere  ihanet  etmekten  hepsi  sorumlu  tutulacaktır.  Kıyamet  de  böyle  öngörülmüş  değil  miydi?! 

Burada  amacım  felaket  senaryolarına  yenilerini  eklemek  değildir.  Fakat  toplumun  mutlaka  sorumlu  olması  gereken  her  üyesi  gibi  gereken  sorumlulukla  ve  varlık  nedenimiz olan  ahlaki  politik  görev  anlayışımızla  yeteneklerimiz  oranında  gerekeni  söylemek  ve  yapmaktır. 

insanlık  tarihinde  kale  ve  piramitlerine  çekilen  Nemrut  ve Firavunların  akıbetine  ilişkin  çok  şey  anlatılır.  Nedeni  açıktır. 
Ne  de  olsa  Nemrut  ve  Firavunlar  da  gerek  kişi,  gerek  düzen olarak  tanrısal  idealar  taşıyan  birer  TEKEL  idiler.  Evet,  hep kâr  peşinde  koşan  sermaye  tekellerinin  ilkçağda  en  görkemli 


örnekleriydiler.  Şimdiki  kentlerde  PLAZA  lara  çekilen  tekelle¬ re  nasıl  da  benziyorlar.  Arada  tabiî  ki  özde  olmasa  da  biçimde farklar  var.  Kale  ve  piramitler  tüm  görkemliliklerine  karşın günümüz  plazalarıyla  yanşamazlar.  Kaldı  ki  sayı  olarak  hiç yanşamazlar.  Toplaşan  tüm  firavun  ve  nemrutların  sayısı  birkaç  yüzü  geçmez  ama  çağdaş  firavun-nemrutların  sayısı  şimdiden  herhalde  yüz  binleri  geçmiştir.  İnsanlık  eski  çağlarda birkaç  nemrut  ve  firavunun  ağırlığını  çekemedi.  Bu  kadar inledi  durdu.  Peki,  tüm  çevre  ve  toplumu  çözülüşe  uğratan yüz  binlercesinin  ağırlığını  daha  ne  kadar  çekecek?  Yol  açtıkları  bunca  savaşın,  işsizliğin,  açlığın,  yoksulluğun  verdiği  acı ve  ahlarını  nasıl  dindirecek? 

Kapitalist  modernitenin  bilimi  pozitivist  yapısıyla  kendisine çok  güvenirdi.  Büyük  olgusal  keşifleri  her  şey  sandı.  Mutlak hakikati  olguların  yüzeysel  bilgisinden  ibaret  saydı.  Sonsuz  ilerleme  sürecine  girildiğine  emindi.  Fakat  burnunun  dibindeki çevre  felaketini  öngörmemesi  neye  yorumlanabilir?  Son  dört yüz  yılın  tüm  tarihi  aşan  savaş  başta  olmak  üzere  tüm  toplumsal  felaketler  hakkında  köklü  çare  öngörmemesi,  pratikleştirmemesi  neye  yorumlanabilir?  Toplumun  tüm  gözeneklerine  iktidar  olarak  sızmış  savaşı  bırakalım  engellemesini,  doğru  tespit etmemesine  ne  demeli?  Açık  ki  tekel  egemenliğinin  azami  hegemonik  çağında  bilim,  sanıldığının  aksine  ideolojik  kuşatmayı en  çok  yaşayan  ve  sistemin  hizmetine  en  iyi  uyum  sağlayan  yapısıyla  bu  sorulara  cevap  veremezdi.  Yapısı,  hedefi,  tarzı  sistemi  meşrulaştırma  amaçlı  olarak  ilan  edilmiş,  düzenlenmiş  bilim;  dinler  kadar  bile  etkili  olamadığını  göstermiştir.  Fakat  ideolojik  olmayan  bilim  olmadığını  da  anlamak  gerekir.  Önemli  olan hangi  toplumun,  sınıfın  ideolojisi  olarak  bilme  ve  bilimi  fark edip  ona  göre  konumunu  belirlemektir.  Ekoloji  en  yeni  bilimlerden  biri  olarak  bu  çerçevede  konumunu  belirlese  sadece  çevrenin  değil,  toplumsal  doğanın  da  idealli  çözüm  gücü  olabilir. 


Adım  Adım 
Özgürlüğe 

Kürdistan  tarihinin  önemli  bir  dönemecinden geçiyor.  Ağırlıklı  olarak  acılar  ve  katliamlarla örselenmiş  bağrında  şimdi  özgürlüğün tohumları  tomurcuğa  duruyor.  Onlarca  yıldır  özgürlüğü  uğruna  mücadele  eden  Kürt  halkı  ona  adım  adım yaklaşmanın  heyecanı  ve  coşkusuyla  kanatlanıyor. 
Özgürlüğün  bayraktarlığını  şimdi  Güneybatı  Kürdistan  halkı  yapıyor;  topraklarını  adım  adım  özgürleştirerek  özyönetimini  kuruyor... 

“Arap  Baharı”  olarak  tanımlanan  Ortadoğu'daki altüst  oluş  kaçınılmaz  olarak  Kürtlerin  kaderinde  de can  alıcı  değişimlerin  yolunu  açıyor.  Dört  parçaya bölünmüş  Kürdistan'daki  özgürlük  mücadelesi  nasıl ki  kendisini  sömürgeleştiren  ülkelerin  siyasi  ve  sosyal hayatında  uzun  yıllardır  önemli  etkiler  yaratıyorsa bugün  de  tersinden  sömürgeci  ülkelerin  içinde  bulunduğu  çalkantılar  Kürdistan'ın  özgürlük  arayışı  üzerinde  derin  izler  bırakıyor;  ona  yeni  kapılar  açıyor. 

Egemen  emperyalist  güçlerin  Ortadoğu'yu  kendi  çıkarları  doğrultusunda  yeniden  dizayn  etme politikaları  halkların  özgürlük  ve  demokrasi  arayışlarıyla  birleşince  Ortadoğu  ülkelerinde  onyıllardır hüküm  süren  kimi  rejimler  yerle  bir  oldular.  Emperyalistlerce  palazlandırılıp  halkların  başına  bela  edilmiş  bulunan  Irak,  Tunus,  Mısır'daki  zorba  rejimler yıkılırken  ABD  çıkarlarıyla  bağdaşmayan  ama  anti¬ demokratik  yönetimleriyle  de  halklarının  belli kesimlerinin  tepkisini  toplayan  Libya  ve  Suriye  gibi bazı  ülke  rejimleri  de  aynı  değişim  rüzgarından nasibini  aldı.  Kaddafi  iktidarını  ve  yaşamını  kaybederken  Esad  ise  son  demlerini  yaşıyor. 

Suriye'de  ortaya  çıkan  çatışmalar  sürecinde  kendi özgün  politikalarını  oluşturarak  örgütlenmelerine  hız veren  Güneybatı  Kürdistan  örgütleri  Hewler  Anlaşması  ile  işbirliğine  adım  atıp  Kürt  Konseyi'ni,  ardından  da  Öz  Savunma  Birlikleri'ni  kurdular.  19  Temmuz 
2012  tarihi  ise  Kürdistan  tarihinin  en  mutlu  günlerinden  biri  olarak  belleklere  kazındı.  Kobani'deki  Kürtler şehirdeki  Baas  yönetimine  son  vererek  yönetimi  ele geçirdiler.  Bunu  20  Temmuz'da  Afrin  ve  ilçesi  Cindires,  21  Temmuz'da  ise  Derika  Hemko  ve  Amude  takip etti.  Ardından  da  Tırbespî  ve  köyleri  özgürleşti.  Kamışlı  ve  diğer  yerlerde  de  mücadele  sürüyor. 

Kürdistan  tarihinin  en  aydınlık  sayfalarından  birini oluşturan  bu  gelişmeler  şüphesiz  ki  uzun  bir  mücadele  tarihi  üzerinde  geliştiği  gibi,  daha  birçok  riski barındıran  bir  sürecin  de  ilk  adımlarını  oluşturuyor. 
Kürt  halkının  hangi  parçada  olursa  olsun  özgürleşmesini  kendi  sömürgeci  sistemleri  için  bir  tehdit  olarak  gören  sömürgeci  devletler  kadar  Ortadoğu'yu kendi  çıkarları  doğrultusunda  şekillendirmek  isteyen emperyalist  güçler  de  bu  gelişmeye  seyirci  kalmayacaklardır.  Ancak,  gerek  Kürdistan  halkının  mücadele ve  örgütlülük  düzeyinin  ve  gerekse  uluslararası  siyasi durumun  Kürtlerin  özgürlüğüne  daha  elverişli  bir zemin  sunduğu  da  bir  gerçektir. 


Güneybatı  Kürdistan,  Kürdistan'ın  en  küçük  ve nüfusu  en  az  parçası  olarak  belki  özgürlük  mücadelesine  ve  isyanlara  öncülük  etmedi  ama  20.  yüzyıl  boyunca  Kürdistan'ın  tüm  parçalarında  gelişen  mücadelelere  maddi-manevi  büyük  katkılar  sundu.  Her parçadaki  mücadeleye  evlatlarını  savaşçı  olarak verdi,  her  parçayı  çocuklarının  kanıyla  suladı;  yenilgilerden  sonra  savaşçıların,  sürgünlerin  sığınağı  oldu, onlara  bağrını  açtı;  sömürgecilere  yem  etmedi. 
Suriye  hakimlerinin  her  türlü  zorbalığına  rağmen; kimliksiz,  yoksul,  aç  bırakılmasına  rağmen  yurtseverliğinden  asla  taviz  vermedi;  diline-kültürüne  sahip çıktı.  “Arap  Kemeri”  projesiyle  zengin  topraklarından edildi,  kimliksiz  bırakılarak  kayıtdışı  bir  parya  gibi yaşamaya  mahkum  bırakıldı,  yiyecek  ambargolarının mağduru  olarak  temel  ihtiyaç  maddelerinden  dahi yoksun  yaşamaya  zorlandı;  ama  yine  de  özgürlük  arayışından  kopartılamadı... 

Kuzey-Batı  Kürdistan  özgürlük  hareketi  12  Eylül faşist  cuntası  ardından  Suriye-Lübnan  sahasına çıkınca  en  büyük  dayanağı  yine  Güneybatı  Kürdistan'ın  fedakar  halkı  oldu.  Özgürlük  mücadelesinin kadrolarının  önemli  bir  bölümü  buradaki  halkımızın arasında  faaliyet  yürüttü;  onların  arasında  dili-kültürü  ile  buluştu,  halklaştı.  Buraya  özgürlük  siyasetini taşırmak  için  gelen  kadrolar  belki  halka  verdiklerinden  çok  daha  fazlasını  ondan  aldılar;  ondan  öğrendiler.  Çünkü,  derin  yurtseverlik  ve  tecrübesiyle  Güneybatı  Kürdistan  halkı  gerçek  bir  okuldu;  yurtseverlik, fedakarlık,  öz  kimlik  okulu... 

Güneybatı  Kürdistan  halkı  arasında  faaliyet  yürütenler  içinde  çok  sayıda  kadın  özgürlük  mücadelecisi de  vardı.  Buradaki  kadınlarla  güçlü  bağlar  kurarak onları  özgürlük  hareketi  ile  buluşturan  kadın  militanlar...  Onlar  da  derin  bir  yurtseverlik  ruhuyla  karşılanıp  bu  yurtseverlikten  beslenmişlerdir.  Kendi  elleriyle  çocuklarını  mücadeleye  gönderen,  şehitleriyle gurur  duyan  analar  tanımışlardır.  Önderlikleriyle  buluşmak,  dağlara  ulaşmak  için  can  atan  genç  kızlar; bedenlerine  sararak  kamufle  ettikleri  savaş  malzemelerini  sınıra  taşıyıp  “artık  ölsem  de  gam  yemem” diye  mutlu  olan  nineler  görmüşlerdir.  Şimdi  işte  ekilen  bu  tohumlar  meyveye  duruyor;  diğer  parçaların özgürlük  mücadelesinin  yükünü  omuzlayan  Güneybatı  Kürdistanlılar  o  mücadelelerden  öğrendikleri derslerle  şimdi  bir  adım  öne  geçip,  doğan  fırsatı  özgürlüğe  dönüştürüyorlar.  Çoktan  hak  ettikleri  gibi, kendi  kendilerini  yönetmeye  başlıyorlar... 

Güneyatı  Kürdistanlılar  yüz  yıl  boyunca  diğer Kürdistan  parçalarındaki  özgürlük  mücadeleleriyle gururlanıp  destek  oldular;  şimdi  de  Güneybatı  Kürdistanlıların  özgürleşme  hamlesiyle  gururlanıp  ona destek  olmak,  her  türlü  saldırıdan  korumak  tüm Kürdistanlıların  görevi... 

Buradaki  özgürlük  başarısı  tüm  Kürdistan'ın özgürlüğüne  bir  adım  daha  yaklaşmak  demektir. 


Gerçeği  kaybetmek 


Nagihan  AKARSEL  /  Özgür  Gündem  Gazetesi 


Gerçeği  kaybetmek...  Ya  da  eskiyi  kolayca  reddetmek...  Emeği  değersiz  kılmak,  ciddiyetini yitirmek,  arayışlarından  vazgeçmek,  düş  kurmayı  bırakmak...  Gerçeği  esas  kaybettiğimiz  nokta  ise her  şeyi  geleceğe  terkederek  gitmektir.  Hayallerin  için mücadele  etmeyi  bırakmaktır.  Sıradan  bir  yaşamın  içinde  tükeneceğini  bile  bile  o  hayatı  tercih  etmektir.  Ve  en önemlisi  de  kendini  kandırarak  gerçeğin  izinde  olduğu sanrısıyla  yaşamaktır.  Yaşayan  gerçeği  saklamak  her şeyi  geleceğe  terketmekten  başka  bir  manaya  gelmiyor çünkü.  Slogana  dönüşen  bir  söylemin  içinde  yer  almak adım  adım  ideallerinden  uzaklaşmak  ve  karşıtına  hizmet  etmekten  başka  bir  anlama  gelmiyor. 

Sözün  gücünü  epeyce  yitirdiği,  eylemin  kendiliğindeliğe  kaydığı,  durgun  ve  anlamsız  bir  duruşun  olduğu yerde  köklü  değişimlerden  bahsetmek  imkansızdır elbette.  Oysa  ki  duygu  gücü  düşmüş  kuru  mantık  yerine söz-anlam-olgu  arasındaki  diyalektik  çok  canlı  bir dünya  sunar.  Alternatif  olmayı  başarmış  olan  felsefemiz bize  bunu  anlatır.  Bu  felsefe  ne  kadar  yaşadığınla,  ne kadar  üretip  tükettiğinle  ilgilenmediği  gibi  “anlam zamanı”  der.  “Ne  kadar  anladıysan  o  kadar  yaşarsın” der.  Bu  nedenle  Evrim’in,  Mustafa’nın,  Müslüm  un  eylemleri  bu  anlama  göreydi.  Bu  nedenle  halk  onları  gerçeğin  sahipleri  olarak  ilan  etti.  Anılarını  sahiplendi.  Ve  o felsefeye  göre  olanların  emeği  hiçbir  şekilde  boşa  gitmedi.  Aslında  bu  konuda  en  bariz  örnek  Suriye’deki Kürtlerin  son  zamanlarda  sürpriz  bir  şekilde  yaptıkları çıkış  oldu.  Burada  doğrudan  bizzat  felsefenin  sahibi tarafından  verilen  emeğin  samimiyeti  ilan  edildi  aslında. 

Hayatın  insanlar  tarafından  anlamlandırılmaya  başlandığı  ilk  zamanlardan  bu  yana  gerçeğin  arayışçıları  hiç değişmedi.  Dün,  bugün  ve  yarın  arasındaki  değişimin kendiliğinden  olmadığını,  bunun  yaşanılan  ana  saygıyla kazanılmış  bir  gerçek  olduğunu  anlattılar.  Çünkü  yaşanan  gerçekliği  geleceğe  terketmek  onu  kaybetmekti. 


Tükenmek  bilmeyen  bir  arayışlar  tarihi  olan  insanlık  belleğinde  ezilenler  hep  geleceğe  terkettiler  gerçeği.  Onun için  tarihlerini  yazamadılar.  Kuşaktan  kuşağa  bu  tarihi aktarsalar  da  insani  iğin  kaderine  yön  verenler  onlar  olmadı.  Hep  kötüler  yön  verdi.  Kaybettiler.  Ve  esas  o  zaman  en başta  kadınlar  olarak  sınırsız  ve  sonsuz  evrenle  olan  sezgisel  bağımızı  ataerkil  sistemin  insafına  terkettik.  Ancak şimdi  kaybetmeyecek  kadar  güçlüyüz.  Çünkü  samimi  bir şekilde  maneviyatını  bu  felsefeye  yatıran  sayısız  insan var.  Çünkü  hatalarımızın,  eksiklerimizin  çözümlemesini yapan  ve  alternatifi  sunan  bir  felsefemiz  var.  Yeter  ki  gerçeği  kaybetmeyelim.  O  gerçek  şimdi  tecrit  altında  olan hayata  bakışımızdır.  O  gerçek  anlam  gücümüzdür.  O  gerçek  temel  değerlerimizdir.  Samimiyetimizdir. 

Bir  yıldır  nefes  alamıyoruz.  Tam  bir  yıldır  süren  tecridin  şeceresini  çıkarıyoruz.  Bunun  muhasebesini  yapıyoruz.  Ancak  tecridin,  ta  9  Ekim  1998’de  yapılan  çıkışla bölgesel  bir  savaşı  engelleyecek  kadar  derin  bir  anlama sahip  olduğunu  ve  bugün  bu  savaşa  doğru  adım  adım gidildiği  için  yapıldığını  unutuyoruz.  O  tecridin  maneviyatımızın  derin  bir  çukurda  izolasyonu  anlamına  geldiğini,  barış  elinin  tecritte  tehdit  altında  olduğunu  unutuyoruz.  Söz  gücünü  yitiriyor.  Yapılan  her  eylem  kendiliğindeliğe  kayıyor.  Durgun  ve  anlamsız  bir  duruş  karşımıza çıkıyor.  Klasörlerden  yüzümüze  çarpan  gerçek  anlam¬ dan  yoksun.  Samimiyetsiz.  Oradan  yüzümüze  vuran gerçek  karşıtlarımıza  güç  veriyor.  Elbette  bu  çok  bilinçli yapılıyor.  Ortamı  muğlaklaştırmak  için  bilinçli  olarak  işleniyor.  Buna  karşı  durmak,  önceliklerimizin  gücüyle  hareket  etmek,  maneviyatımıza  yönelen  karşıtlarımızın  niyetini  iyi  okumak  önemli.  Ancak  bu  oradan  yansıyanları halının  altına  itmeyi  gerektirmez.  Alternatif  olmayı  başaran  bir  felsefenin  temel  değerlerinin  içten  içe  çürütülmesine  göz  yummayı  gerektirmez.  Kafamızı  kuma gömemeyiz.  Bizi  biz  yapan  değerlerimize  göre  olmak  ne kadar  hayati  önemdeyse  karşıtına  güç  veren  o  samimiyetsizliğin  de  çözümlenmesi  o  kadar  önemlidir.  Gerçeği kaybetmemenin  en  temel  yolunun  kendi  geriliklerimizle yüzleşip  onlarla  hesaplaşma  sonucunda  gerçekleşeceğini  bize  en  çok  felsefemiz  anlatır  nihayetinde. 
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‘Şoreşa  bingehîn  şoreşa  civakî  ye’ 


Li  Duhoke  di  şeş mehdan  de  39  jinan xwe  şevvitandiye 


Revebirya  giştiya  şopandina  şideta  li  dijî jinan  a  vvîlayeta  Duhoke  di  daxuyaniyeke  de  eşkere  dike  ku,  di  şeş  mehen borî  de  li  vvîlayeta  Duhoke  39  jinan  xweşewitan- diye  û  4  jin  jî  hatin  kuştin.  Marîya  VVerde  berprisa  ragehandina  revebiriya  şopandina  şideta  li dijî  jinan  ji  rojnameya  War  regot:  Bi  tene  di  şeş mehen  borî  de  400  haleten  cud  yen  şideta  li dijî  jinan  li  vvîlayeta  Duhoke  hatine  tomar kirin,  ji  wan  haletan  39  jinan  xwe  şevvitandiye û  4  jin  jî  hatine  kuştin. 

Hervvesa  revebiriya  şopandina  şidete  di daxuyaniya  xwe  de  dibeje  ku  li  ser  pirsen  cudabûne  356  gilîname  hatine  tomar  kirin. 

•  Navvenda  Nûçeya 


‘Büken  îthal’  bi şîdete  re  rû  bi  rû  ne 

Sala  borî  18  hezar  jinen  bi  zevvace  hatin 
Svvede.  Di  lekolîneke  ku  li  herema  92 
şaredariyan  hatiye  kirin  der  ket  hole  ku jinen  ku  bi  zevvace  hatine  li  Svvede  bi  cih  bûne  bi pirsgireken  mezin  re  rû  bir  û  ne. 

Yekitiya  Malen  Stargehen  Jinan  a  Svvede (ROKS)  jinen  ku  vvekî  ‘büken  îthal’  bi  nav  dike, diyar  kir  ku  ev  jin  hin  vvekî  koleya  sekse  û  hin  jî vvekî xizmetkar  ten  bikaranîn  û  di  revvşa  ku  li  dijî ve  derkevin  jî  rastî  şîdete  ten  û  rastî  gefa  em  de vve  bişînin  vvelaten  vve  ten.  Jinen  ku  herî  zede pirsgireka  dijîn  yen  ku  ji  Tayland,  Rusya, Brezîlya,  îran  û  lraqe  hatine.  Ji  berk  u  her  tim destûra  vvan  a  runiştine  tüne,  ji  mafen  ku  bo penaberen  din  ten  nasîn  fedeye  nabînin.  Ji  kürsen  ziman  û  mafen  civake  fedeye  nagirin.  Ji  ber ku  naxebitin  û  ziman  nizanin  neçarin  ku  giredaye  mer  jiyana  xwe  bidomîn.  Dema  rastî  şîdete ten  jî  bi  fikara  ku  de  derveyî  sînor  ben  kirin  jî  be deng  dimînin.  Rexistinen  jinan  diyar  kirin  ku  ev pirsgirek  her  diçe  zede  dibe  û  got  dive  peşî  li  ve be  girtin.  •  Navvenda  Nûçeya 


‘Yekîtiya  Star  li  rojavaye  kurdistane  xwedî  mîrasekî  devvlemendin  û  di  alye  rexistinî,  siyasî,  bîrdozî  de  me  asteke  bilind bidest  xistiye.  Li  ser  bingehe tekoşîna  azadiya  jin  a  hevbeş em  dikarin  bibin  denge  jinan  û perspektîfa  we  bidin. 

•  Evin  AKTAŞ 


Endama  Kordînasyona  Tevgera  Yekîtiya  Star Ezîme  Çirav  di  derbarî  rexistina  jinan  a  li rojavaye  Kurditane  de  nirxandine  kir.  Ezîme çirav  di  despeka  nirxandina  xwe  de  da  zanîn  ev  xake ku  li  ser  dijîn  ya  dergûştiya  şaristaniya  mirovayî  kirî- ye,  xwedî  çandeke  devvlemend  û  pir  renge. 

Endama  Kordînasyona  Yekîtiya  Star  Ezîme  Çirav di  berdevvamiya  axaftina  xwe  de  vviha  got:  "Di  roja me  ya  îro  de,  ger  çiqas  kelîyen  en  bi  qulunc  û  eş  te jîn  jî,  bi  qasî  vve  peşerojek  tijî  hevî  û  jiyaneke  bi  wate û  azad  jî  heye.  Levvma  jin  ji  hemû  beşen  din  en  civake  betir  heviyen  azadiye  dijîn." 

Pirsgireken  civakî  bi  jine  tene  peşxistin 

Ezîme  Çirav  da  zanîn  ku  jin  ji  ber  ji  hemû  beşen  din en  civake,  betir  ketine  ferqa  xwe  ku  kölene,  temene ve  koletiye  jî  5000  sale.  Ji  bo  vve  jî  em  bawer  nakin  ku ti  rexistin,  partiyen  siyasî  û  sîstem  azadya  jine  nekin bingeha  politîka  xwe  vve  demokratîk  nabin. 

Endama  Kordînasyona  Yekîtiya  Star  Ezîme  Çirav nirxandina  xwe  vviha  devvam  kir:  "îro  tişte  li  rojhilata navîn  û  Sûrî  diqewime,  di  encama  qirîza  sîstema modernîteya  kapîtalîst  ku  vveke  pergala  zayendperestiya  civakî  te  naskirin,  di  kesayeta  devvleta  netevve de  dijî  û  ji  bo  xwe  ji  ve  kirîze  rizgar  bike,  ketiye  nava hevvldanan.  Be  goma  li  rojhilata  navîn  ji  milekî  ve  sîstemen  dîktetor  ku  mîna  zaroke  şom  edî  li  vvan  guhdar nakin  ji  hole  ten  rakin.  Ji  mile  din  ve  jî  dest  tave  jîn jiyana  civake.  Be  goman  ev  rebaz  pirsgireken  civake çareser  nake,  berovajî  vve  pirsgirekan  kûrtir  dike.  Li hereme  pirsgireka  civakî  û  jiyana  civake,  ji  pirsgireken  pergalen  siyasî  girîngtirin.  Le  bele,  ne  sosyologan  sere  xwe  bi  diyardeya  civakî  re  eşandî,  ne  jî  desthilatdaran  ji  mijara  mafe  mirovan  betir  nez  bûne.  Ji bo  vve  pirsgireken  civakî  ji  en  pergala  siyasî  zedetir bûne  û  li  benda  çareserye  ne." 

Ezîme  Çirav  di  berdevvamiya  nirxandina  xwe  de vviha  got:  "Ji  ber  ku  pirsgireka  koletiya  jine  bingeha hemû  koletya  ne  û  bi  ve  rengî civak  hemû  hatiye  kolekirin.  Ji  bo  vve  jî  piste  di  serî  de  ev  pirsgirek  be  çareserkirin.  Le  heya  naha  deveren  ku  le  şoreş  çe  bûn  û rejîmen  dîktetûr  hatin  xistin,  jî  pirsgireken  civake  û jine  nehatin  sererastkirin,  beruvajî  vve  di  encama  şer de  pirsgireken  civake  hîn  kûrtir  bûne.  Ji  ber  ku  siyaset  nehat  demokratîkirin,  ji  bo  vve  mafen  jin  di  maka- 


zagone  de  ne  ket  bin  garantiye.  Di  sîstema  mer  de guhartin  çenebû  ye,  mafen  jin  nehatiye  çaresrkirin, nevvekheviya  di  navbera  cinsan  de,  şevvaze  jiyana malbate  ne  hat  guhartin.  Berovajî  vve  jin  hîn  betir hate  kolekirin,  ji  ber  sîstem  li  gorîîslama  siyasî  hatî  bi rexistikirin,  mafen  jin  en  ku  di  dema  rejîmen  bere  de hebûn,  di  ve  dema  guhartinen  rejîmen  hereme  de  jî mafen  ku  hatibûn  bi  destxistin,  ew  jîji  dest  hatin  derxistin.  Jinajîji  ber  ku  li  hereme  xwe  bi  rexistin  nekirin  û  asteke  zanistiya  rexistina  xwe  a  xweser  bi  dest nexistine  nekarî  hebûna  xwe  ferz  bikin  û  beşdarî guhartinan  bibin." 

Sîstem  hesaben  xwe  li  ser  jine  dike 

Ezîme  Çirav  da  zanîn  ku  tevî  sedsala  21e  vvekî sedsala  azadiya  jine  hatibû  binavkirin  û  jin  di  tevlîbûna  xwa  a  şöreşe  de  pir  li  peş  bu  jî  di  asta  tevlebûneke  girseyî  de  derbas  nekire  û  nekarî  bû  bi avvayekî  rexistinî,  bi  nasnema  xwe  beşdarî  mekanîzmayen  biryare  bibe. 

Ezîme  Çirav  nirxandina  xwe  vviha  devvam  kir:  "Li hereme  her  çiqasî  li  beramberî  modernîyeya  kapîtalîst  nerazîbûn  hebe  jî,  asta  rebeberiya  bi  terîqat  û bavveriyen  olî  de  derbas  nekirye.  Piştî  salen  direj  li Sûrî  raperîna  gel  dest  pekir  û  firseta  ku  Kurd  sitatuya xwe  bi  destbixin  çe  bû.  Ji  bo  vve  devvleta  tirk  dest  avet muxelefete  û  dijbertiya  tekoşîna  Kurdan  kir.  Ji  bo  ku kurd  nebin  yek,  pir  karkir  û  hîn  jî  dike.  Le  bele  li  ser bingehe  peşxistina  siyaseta  demokratî  û  avakirina netevva  demokratîk  me  tekoşîna  xwe  domand  û  xwe vveke  xeta  se  yemîn  îlankir  û  di  terze  xwe  e  tekoşîne de  îsrar  kir.  Di  alye  piratîkî  de  jî  xweserya  demokratîk avakir.  Be  goman  jinan  di  avakirina  sîsteme  de,  cardin di  peşengiya  serhildane  de,  di  avakirina  sîstemen xwe  en  xweser  de  rolekî  mezin  lîst  û  dilîze.  Ji  ber  em bavver  dikin  ku  şoreşa  rastîn,  şoreşa  civakî  ye.  Ger  di serî  de  jin  û  hemû  beşen  civake  beşdarî  şoreşe  nebin û  pi rsgi reken  vvan  çareser  nebi n  vve  şoreş  vvateya  xwe a  rastî  bi  dest  nexe." 

Endama  Kordînasyona  tevgera  Yekîtiya  Star Ezîme  Çirav  da  zanîn  ku  di  van  demen  davvî  destvver- 


danen  li  ser  jiyana  civake  û  jine  çedibin  û  got:  "Ji  mile devvleten  rojava  en  mîna  Firansa  û  Emerîka  ve, hin kesan  dikşînin  cem  xwe  û  vvan  li  ser  sazyen  civaka sivîl  pervverde  dikin  û  dişînin  Surî.  Li  bajaren  Sûrî  û rojavaye  kurdistane  dixwezin  rexistin  û  sazyen  jinan ava  bikin.  Mînakhinjin  hatine  li  Oamişloûji  jinan  re gotine  vverin  beşdarî  sazya  me  bibin  eme  pere  bidin vve.  Ji  milekî  din  de  ve  jî  bi  deste  “meclîsa  nîştimanî Kurdî”  hin  rexistinene  jina  sazkirine  û  vveke  kukle  bi kartînin.  Li  hin  bajaren  kurdan  malen  dersen  olî  di-7 din  jinan  hatine  vekirin.  Bi  ve  dixwezin  jinen  Kurd  ji tekoşîna  azadiye  dûr  bixin." 

'Cara  yekeme  li  Sûrî  û  Rojavaye  Kurdisane 

meclîsen  jin  ten  avakirin' 

Ezîme  Çirav  di  berdevvamiya  nirxandina  xwe  a  li ser  ve  mijare  got:"bi  ve  yeke  dixwezin  pirsgireka  jine pir  basît  û  mîna  mijareke  xizmeten  sosyal  bidin nişandan  dan.  Weke  ku  ne  pirsgirekek  jiyanî,  civakî, dîrokî  û  felsefî  ye.  Weke  ku  ti  pirsgireka  zihniyeta zayendperestiya  civakî  nîne  te  destnîşan  kirin.  Ev  bi temamî  nîzîkatiyek  siyasî  ye  ku  di  kesayeta  jine  de civake  be  irade  dike." 

Herî  davvî  Endama  Tevgera  Yekîtiya  Star  Ezîme Çirav  vviha  got:  "Em  vveke  tevgera  jin  Yekîtiya  STAR li  rojavaye  kurdistane  xwedî  mîrasekî  devvlemen- din  û  di  alye  rexistinî,  siyasî,  bîrdozî  de  me  asteke bilind  bidest  xistiye.  Li  ser  bingehe  tekoşîna  azadiya  jin  a  hevbeş  em  dikarin  bibin  denge  jinan  û perspektîfa  vve  bidin.  Li  ser  ve  bingehe  em  meclîsen  jin  en  tax  û  hereman  avadikin,  cara  yekeme  li Sûrî  û  Rojavaye  Kurdisane  meclîsen  jin  ten  avakirin  û  ev  jî  di  ve  vvateye  de  dîrokî  ye.  Bi  qasî  avakirina  van  meclîsen  jinan,  berşdarbûna  hemû  jinen  li vvan  bajar  an  jî  texe  le  dijîn  dîrokî  û  girînge.  Ji  ber ev  meclîs  dikarin  bibin  bingeha  tekoşîna  hevbeş  û çareserkirina  hemû  pirsgireken  jine  en  ku  çevkan- ya  xwe  ji  sîstema  desthilatdariya  mer  ku  di  modernîteya  kapîtalîst  de  gihandî  zîrvve  digre  rizgar  bikin û  xwe  bigîne  jiyanek  azad  û  bi  wate,ji  derveyî  ve vve  ti  renge  jiyane  neye  qebûlkirin." 


'Heskirina  zilaman  her  roj  dibe  sedema  kuştina  3  jinan' 


Koordînesyona  DÎKASUM'e  Özlem 
Özen  diyar  kir  ku  rayedaren  devvlete bi  peşveçûna  aboriya  xwe  pesne 
xwe  didin  û  got;  "Rayedaren  devvlete  di  4 
mehen  destpeka  2012'an  de  71  jin  hatin kuştin,  gelo  li  beramberî  ve  yeke  jî  de  devvlet pesne  xwe  bide?" 

Rexistinen  jinen  Amede  li  ser  "doza şerme"  ya  li  Serte  devvam  dike  û  Hülya  Kolotogluya  ku  çend  roj  beriya  niha  li  navçeya Rezana  Amede  hatibû  qetilkirin  daxuyanî dan.  Daxuyanî  li  avahiya  KADEM'e  hat  lidarxistin.  Gelek  nûneren  saziyen  jinan  tevlî daxuyaniye  bûn.  Koordînesyona  DÎKASUM' 
e  Özlem  Özen  axivî  û  bal  kişand  li  ser  polîtîkayen  devvlete.  Özen  diyar  kir  ku  rayedaren devvlete  bi  peşveçûna  aboriya  xwe  pesne xwe  didin  û  got;  "Rayedaren  devvlete  di  çar mehen  destpeka  2012'an  de  71  jin  hatin kuştin,  gelo  li  beramberî  ve  yeke  jî  de  devvlet 


pesne  xwe  bide?"  Heskirina  zilaman  her  roj dibe  sedema  kuştina  3  jinan. 

Özen  balkışand  ser  îstîtastîka  Bîanete  ya 2012'an  û  vviha  axivî:  "Di  4  mehen  destpeka 2012'an  de  ku  jin  rastî  tundiya  zilaman  hatin. 
Di  encama  ve  tundiye  de  71  jin  hatin  kuştin, 
41  jin  rastî  destdirejiye  hatin  û  76  jin  jî  rastî 
tacize  hatin." 

'Cezaya  doza  şerme  encama 

tekoşîna  jinan  e' 

Özen  da  zanîn  ku  vveke  saziyen  jinan xebaten  vvan  en  li  dijî  polîtîkayen  qirkirina jinan  ji  aliye  pergal,  rayedaren  hikûmete  û raya  giştî  ve  be  bersiv  hatine  hiştin  û  vviha pe  de  çû:  "Ji  nîsana  2010'an  heta  niha  me "doza  şerme"  ya  ku  li  Serte  dihate  ditîn dişopand.  Fahrettîn  Kuzuye  ku  di  ve  doze de  sûcdar  hat  dîtin  46  sal  cezaye  girtîgehe 


le  hat  birîn.  Kesen  li  gel  vvî  ev  sûç  kirine  di navbara  2  û  36  sal  de  ceza  girtin.  Tevî  ku me  ev  ceza  tere  nedît  jî  vvekî  encama  tekoşîna  jinan  dinirxînin." 

'Kujere  Hülya  Kolotoglu 

he  nehatiye  dîtin' 

Özen  anî  ziman  ku  di  27e  Hezîrane  de  li navçeya  Rezana  Amede  jina  bi  nave  Hülya Kolotoglu  hate  qetil  kirin  û  vviha  davvî  bi  axaftina  xwe  anî:  "Öetilkirina  Kolotoglu  nî  -şan dide  ku  he  kare  saziyen  jinan  xilas  nebûye. 
10  rojin  Kolotoglu  hatiye  qetilkirin  le  he  kujere  vve  nehatiye  dîtin.  Em  ne  biyaniyen bedengiya  devvlete  ne.  Her  tim  devvlet  di  van mijaran  de  bedeg  dimîne.  Em  çavva  xwedî  li doza  şerme  derketin  eme  bi  heman  şevvazî  li pey  şopa  qetilkirina  Hülya  Kolotoglu  jî  bikevin  û  bigihîjin  encameke.  •  dİha 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ji  nav  jiyane 


Xebata  reveberiya  heremî  ya  jine 


Pirsgireken  jin  û  meran  yen  li  bajaran  dijîn  yen  cinsiyete  yen  xweser, daxwaz  û  ceribandinen  wan,  dema li  ber  çavan  be  girtin,  dive  xizmeta bajarvaniye  be  kirin.. 

•  Aylin  GÜNEŞ 


Bi  hezaran  salane  reveberiyen  hereme  bi  desthilatdariya  mer  û  qanûnen  devvlete  wekî  desthilatdariya  mer  bi  reh  bûye..Guhertina  van  rehan tekoşînek  demdirej  û  zehmet  dixwaze.. 

Li  bakure  Kurdistane  jinen  Kurd  di  salen  dawî  de  bi xizmeten  di  reveberiyen  heremî  de  tekoşîna  xwe  xurt kirin..  Di  serî  de  di  şaredariyan  de  û  gelek  saziyen  sivîl yen  heremî  de  ji  bo  peşvvazîkirina  daxwazen  jinan  di  qada heremî  de  tekoşîna  civaka  demokratik  te  meşandin..  Li deveren  ku  şaredariyen  jin  hene  xebat  li  ser  bingeha vvekheviya  cinsan  te  meşandin  û  hevkariya  civake  te  xurt- kirin..  Di  zihniyeta  desthilatdar  de  xizmeta  şaredariye wekî  kare  zilam  te  zanîn..  Le  bele  li  bakure  Kurdistane  ji bo  ev  zihniyeta  serdest  ya  zilam  li  davviye  be  hiştin,  herî zede  xebat  di  xizmeten  şaredariyan  de  xuya  dike..  Yek  ji van  mînakan  ewe  ku  dema  di  kare  zabitayan  de  jinek  hat vvezîfedarkirin,  armanc  ewe  ku  ev  zihniyeta  desthilatdar behilvveşandin.. 

Di  pîlankirina  bajarvaniye  de  jin 

Di  şaredariyen  BDP  yen  ku  di  deste  jinan  de  ne,  tevlîbûna  jinan  a  biryar  û  xebaten  bajer,  pîlankirina  bajer, bikaranîna  qaden  gelemperiye  û  xweşikbûna  we  de  biryaren  girîng  girtine..  Ji  bo  di  mijara  şîdeta  li  ser  jine  de  di civake  de  hişyarî  çeke  û  ji  bo  jinen  mexduren  şîdete  abîdeyan  çeke  biryaren  girîng  hatine  girtin..  Her  wiha  gören van  jinen  ku  tene  kuştin  jî  ji  aliye  şaredariyan  ve  tene çekirin..  Di  pîlankirina  bajarvaniye  de  polîtîkayen  ji  cinsan  re  hestiyariye  çedibe..Dİ  ve  çarçoveye  de  pirsgireken  xweser  yen  cinsan  tene  tespîtkirin  û  li  gor  xwesteken  wan  li  bajer  xizmet  te  kirin..  Dîsa  ji  bo  daxwazen jinan  yen  taybet  vverin  bi  cîh  anîn,  xebat  hatine  meşandin  û  qaden  taybet  hatine  çekirin..  Ji  bo  jin  ji  qaden 


heşîn  sude  bigrin  tedbîr  tene  girtin  û  parken  jinan  tene çekirin  û  qaden  ku  wek  hev  bene  bikar  anîn  tene  amadekirin..  Ji  bo  kem-encaman  re  tene  fireh  kirin  û  ji  van kesan  re  parken  taybet  tene  çekirin.. Dîsa  ji  bo  nezîkbûnen  cihekar  û  şîdete  ji  hole  be  rakirin,  li  şaredariyan  ji  bo vvelatiyan  panel,  seminer,  konferans,  sempozyum  û xebaten  cihe  yen  derbare  vvekheviya  cinsan  de  pervverdehî  te  dayîn.. 

Xizmeten  civakî 

Ji  bo  jin  di  qaden  civakî,  çandî  û  aborî  de  zedetirtevlî jiyane  bibin  û  asta  heza  xwe  zede  bikin,  dayina  piştgiriye  vveke  armanceke  sitratejîk  te  dîtin.. 

Ji  bo  jinan  qursen  vvekî  bîlgîsayar  û  xebaten  destan  tene  dayîn..  Ji  bo  jinen  li  male  xebate  dikin,  xebaten  projeyen  vvekî  tenur  û  her  vvekî  din  tene  çekirin.. 
Ji  bo  di  vvare  çand  û  hünere  de  jin  bibe  xwedî  gotin, koroyen  jinan,  qursen  vvekî  vvene,  mûzîk  û  şano  tene dayîn.  Li  van  deveran  berhemen  tene  çekirin  jî  tene nişandan..  Li  hemberî  zihniyeta  ku  Nevvroze  dike  ya zilam  tekoşîn  te  dayîn  û  renge  jine  derdikeve  peş.. 
Şaredariyen  jin  ji  bo  jinan  pervverde  bike  û  kapasîteya vvan  ya  şexsî xurt  bike,  ji  bo  piştgiriye  qursen  xwendin û  nivîsandine,  di  asten  dibistanen  vekirî,  dibistanen navîn,  lîse  û  unîversîteyan  de  dersan  dide  jinan.. 
Dersen  ku  di  malen  piştgiriya  pervverdeye  de  tene dayîn  bi  Kurdî  û  Tirkî  tene  dayîn..  Di  heman  deme  de 


di  vvaren  huquq,  nexweşiyen  vegirtî  û  yen  cüda  de pervverdehî  te  dayîn..  Xebaten  pir  çandî  û  pir  zimanî tene  meşandin,  le  devvlet  xebaten  pir  çandî  û  pir zimanî  qedexe  kir  û  asteng  dike.. 

Personele  ku  li  ser  jine  şîdet  pek  tîne 

rastîcezayante 

Li  van  şeredariyan  xebateke  din  a  girîng  jî  evve  ku  ye  li ser  jine  şîdet  dike  te  cezakirin..  Nezîkatiyen  destdirejî, destavetin  û  her  vvekî  din  tene  mehkumkirin.  Ji  bo  ve yeke  di  hemu  vvaran  de  xebat  tene  meşandin..  Di  vî  warî de  xebaten  renîşandan  û  şevvre  tene  meşandin.. 
Personele  ku  qeyda  vvî  di  Sendîkayan  de  ye,  eğer  li  gor pîvana  vvekheviya  cînsan  tev  negere,  te  cezakirin..  Wekî mînak  personele  şaredariye  ye  ku  di  sendîkayekî  de  be  û li  ser  jine  şîdete  pek  bîne,  peymana  vvî  ya  karmendî  ya gelemperiye  te  xirakirin..  Bi  sendîkayen  vvekî  (TÜM-BEL-SEN/KESK)  yen  din  re  ev  peyamn  te  çekirin.  Eğer  personele  mer  şîdeta  fîzîkî,  pîsîkolojîk  an  jî  gotinî  bikar  bîne, zilam  ji  mafen  xwe  yen  peymana  gelemperiye  be  maf  te hiştin  û  mafen  vvî  yen  aborî,  malî  û  civakî  devvrî  jina  vvî  te kirin..  Zilam  di  revvşen  anîna  yar,  damarî,  eşq,  hesudî, kuştina  bi  nave  namuse,  berdelî,  qelen,  zaroken  biçûk zevvicandin  de,  ji  mafen  xwe  ye  peymana  gelemperiye  te menkirin  û  ev  yek  vvekî  suce  disipline  te  hesibandin.. 
Eğer  zilam  keça  xwe  neşîne  dibistane  heqe  ji  bo  zaroke kur  digre,  bi  tevahî  te  birrîn.. 


'Min  li  hemberî  zihniyeta  zilam  înat  kir,  ez  serketim' 


Şandeya  jinan li  Kurdistane  ye 

Tevî  Büroya  Aşitiye  ya  Jinen  Kurd  Cenî ya  ku  navenda  we  li  Dusseldorfe  ye, şandeyekji  rexistinen  jinan  ji  Almanya û  Înglîstane  çûn  Bakûre  Kurdistane. 

Şandeya  jinan  ji  12  kesan  pek  te  û  di  nava vvan  de  ji  Komîteya  Konfederasyona  Sendîkayen  înglistane  Prof.  Mary  Davis  jî  heye.  Jin  dixvvazin  bi  ve  serdane  tekiliya  înîsiyatîfa  di  navbera  jinen  Kurdistanî  û  Evvropaye  re  xurtir bikin.  Şandeya  jinan  di  6-9  de  çûn  Amede  û serdana  Ajansa  Nûçeyan  a  Jinan  (JINHA),  navenden  jinan  en  giredayî  şaredariyan,  ÎHD’ya Amede,  Goç-Der  û  Amademiya  Jinan  kirin. 
Şandeye  der  bare  xebaten  jinan  de  agahî  girtin  û  di  rapora  amade  kirin  de  bale  dikişînin ser  biryardariya  tekoşîna  jinan. 

Di  rapore  de  der  bare  hevdîtinen  heyete  de agahî  ten  dayîn.  Li  gorî  agahiyen  Koordînatora Mala  Jinan  a  Kardelene  ya  giredayî  Şaredariya Rezan  Mukaddes  Alataş  li  navçeye  350  hezar mirov  dijîn,  ji  vana  ji  sedî  47’e  vvan  zarok  û civvan  in,  tene  ji  sedî  00.01’e  jinen  Rezan  zanîngeh  qedandine.  Ji  sedî  72’ye  jinen  temene vvan  ji  45’e  jortir  xwendin  û  nivîsandine  nizanin.  Piraniya  jinan  bi  tundiya  desthilatiya  bavsalar!  re  rû  bi  rû  diminin.  Jin  li  hemberî  cinayeten  jinan,  madeyen  hişber  û  fuhuşe  kampanya pek  tinin.  Yekji  saizyen  heyeta  jinan  çû  serdana  we  Akademiya  Jinan  a  II  navçeya  Sûre  bû. 
Nuneren  akademiye,  dan  diyarkirin  ku  ji  bo peşxistin  û  belavkirina  zanîsta  jine  jineolojiye, evv  dixwazin  bi  jinen  li  vvelaten  din  en  cîhane  re bikevin  nava  tekiliyan. 

Şandeya  ku  heta  niha  li  Kurdistane  ye,  piştî Amede  çû  Wane.  Li  bir  jî  bi  KESK’e,  Dayîken Aşitiye  û  nuneren  VAKASUM  e,  her  wiha Şaredara  Botaniçîye  Nehahat  Erguneş  re  hevdîtin  pek  anîn.  Piştî  heyet  vegeriya  de  der  bare xebat  û  projeyen  jinan  de  hin  çalakî  û  bername li  dar  bixin.  De  di  20’e  tîrmehe  de  li  li  No-Border  Camp  a  li  Kolne  kampek  ava  bikin.  Ji bo  mijare  dikarin  hevdîtin  bi  Buraya  Aşitiye Cenî  re  pek  bînin.  •  Navvenda  Nûçeya 
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Jina  bi  nave  Vîldan  Tosun  (31)  a  ku  li  bazara  hale  ya kevin  a  Rihaye  esnafkariye  dike  li  gel  hemû  gef  û heqareten  esanfen  zilma  3  şalin  li  hale  kare  xw e berdevvam  dike.  Tosun  a  ku  salona  taşte  bikartîne  vviha  got: "Min  li  hemberî  zihniyeta  zilam  înat  kir.  Min  dikana  xwe negirt  û  li  dijî  vve  min  kare  xwe  mezin  kir.  Ev  saleke  min  tu bertek  ji  vvan  nedîtin.  Ez  qebûl  kirim." 

Rihaye  esnafkariye  dike  li  gel  zexten  zihniyeta  zilam betirs  xebitî.  Tosun  a  ku  ji  ber  pirsgireken  aborî  bi  malbata 
xwe  re  koçberî  Osmaniyeye  bû,  ji  ber  zexten  malbate  di  17 
saliya  xwe  de  hate  zevvicandin.  Piştî  Tosun  zevvicî  pirsgireken  aborî  disa  peşiya  vvan  bûn  asteng  û  ji  bo  tevkariye bide  aboriya  malbate  di  fabrîqeyeke  de  9  salan  aşvanî  kir. 
Tosun  4  sal  bere  bi  hevsere  xwe  re  li  Rihaye  bi  cih  bû. 

Li  kargeha  Tosun  a  bi  nave  "Salona  taşte  ya  deste Xanime"  li  gel  xwarina  taşte  xwarinen  din  en  vveke,  mirîşk, köfte,  masî,  şormeya  nîske,  tost,  lahmacun  û  gelek  xwarinen  din  ten  çekirin.  Tosun,  diyar  kir  ku  dema  ku  nû  kargeh vekir  gelek  pirsgirek  jîn  û  vviha  got:  "Zilmen  Rihaye  jinan biçûk  dîbînin.  Tene  jin  zaroka  tîne  dine.  Kare  male  dike. 
Mafe  we  ye  axaftine  tuneye.  Zilamen  vir  xwedî  ramana  her tişt  ji  zilam  re  hatiye  çekirin  in." 

Tosun,  anî  ziman  ku  3  salan  evv  rastî  heqaret  û  gefen esnaf  û  zilmen  tax  hate  û  vviha  axivî:  "Di  nav  esnafen  vir  de tene  ez  jin  im.  Ramana  zilam  a  ku  bere  ez  qebûl  nekirim dest  bi  rebaza  tepisandin  û  çavtirsîne  kir.  Ji  bo  ku  ez  dikane bigirim  tu  heqareten  nekirin  neman.  Li  tax  jî  hevseren cîranen  min  gef  li  min  dixwarin.  Ji  ber  ku  ez  ji  keçen  vvan  re dibim  mînakekî  xerab.  Gelo  ku  dera  xebate  şerm  e?"  Tosun, da  zanîn  ku  sere  şeveqe  esnafen  zilam  ji  vve  re  digotin  "Te  hej dikanan  xwe  negirtiye"  û  vve  jî  ji  vvan  re  digot,  "Dikana  min  tu caran  girtî  namîn  e."  û  vviha  axaftinaxwe  berdevvam  kir:  "Min li  hemberî  zihniyeta  zilma  înat  kir  û  min  dikana  xwe  negirt  û li  dijî  we  min  hej  mezintir  kir.  Niha  kare  min  gelek  baş  e  û muşteriyen  min  jî  zede  ne.  Esnafen  zilam  en  ku  ev  yek  dîtin dest  ji  min  berdan.  Di  nava  saleka  dawî  de  tu  bertek  min nedîtin.  Ez  pejirandim."  •  Navvenda  Nûçeya 


Seyran  Papo bû  hevserok 

Siyasetmedara  Kurd  a  civvan  Seyran 
Papo,  ku  di  hilbijartinen  heremî  de bibû  nanzmeda  eyalete  ya  Partiya 
Çepgir,  bû  Hevseroka  Eyaleta  Schlesvvig-HolsteinaAlmanyaye. 

Papo  di  hilbijartinen  di  meha  gulane de  li  Almanyaye  pek  hatin  de,  ji  Partiya Çepgir  namzeda  ku  benda  hîlbijartine  ya ji  sedî  5  derbas  kir.  Papo  di  kongreya  partiya  xwe  de  ji  bo  hevserokatiya  partiye  ya eyalete  hat  peşniyarkirin  û  bi  piraniya dengan  hat  hilbijartin. 

Seyran  Papo  demek  direj  serokatiya 
Baske  Civvanan  a  Partiya  Çepgir  kir  û  piştre  jî  bû  hevseroka  partiya  ya  eyalete.  Ev yek  bi  dilxweşî  ji  aliye  Kurdistaniyan  ve  hat peşvvazîkirin.  •  Navvenda  Nûçeya 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çand  û  hüner 


Newaya  Jin 


Mûzîkala 
Zembîlfıroşe tesîr  kir 


Navenda  Çand  û  Hünere  ya  Cegerxwîne  3  sal  in  di  beşen  sînema,  şano, lîstiken  gelerî,  wene,  mûzîk  û  vvejeye de  pervverdehiyen  akademik  dide  xwendevna- en  xwe.  Di  xwepeşendanen  xwendevanan  en dawiya  sale  de  berhemen  xwendevanan  rastî eleqeyeke  mezin  hat.  Di  şahiya  ku  li  salona navende  hat  lidar  xistin  de  Cîgire  Şaredare Peyase  Mahmut  Dag,  xwendevanen  akademiye  û  bi  sedan  hûnerhez  jî  amade  bûn. 

Di  şeve  de  destpeke  koroya  xwendevanen akademiye  yen  mamostetiya  we  Hûnermenda navdar  Mizgîn  Tahîr  dike  derketin  ser  dikeye. 
Temaşevanan  jî  bi  koroya  tesîreke  mezin  kir  re stran  strîn.  Piştre  xwendevanen  reqse  hünere  xwe  peşkeş  kirin.  Temaşevanan  ji  bo Mûzîkala  Zembîlfiroşe  li  ser  piyan  li  çepikan xistin.  Di  davviya  şeve  de  jî  fîlma  xwendevanen  akademiye  bi  nave  Ben  û  Sen  kişandine hat  peşkeşkirin.  •  Navenda  Nûçeya 


Jina  ku  dîroke  de  windabû  yî;  Xoxa  Bluzari 


Di  direjahiya  dîroke  de,  jiber  sedemen  wek dagirkeriye  û  desthilatdariya  navxweyî behejmar  situnen  civakî  û  neteweyî  an hatine  vvendakirin,  derbekirin  an  jî  ji  wan  dîmen  û berhemen  mayîn  hatine  tunekirin.  Levvma  her bosta  xaka  niştiman  ji  wan  kesayet  û  nirxen  dîrokî yen  vvenda  bepar  hatine  hiştin.  Ji  wan  wendahî  û benavan  yek  je  jî;  Dengbeja  Kurd  Xoxa  Bluzarî  bû... 

Bi  esile  xwe  ji  günde  Bluzarî  ye  giredayî  Şirnexe ye.  Li  derdora  1900'î  de  hatiye  dinyaye.  Ji  malbateke  vvelatparez,  Kurd  pervver  e.  Di  nava  çanda Kurdî  de  mezin  bû  ye.  Di  nava  jiyana  zozanan  de, şevval  xwedî  kirine.  Di  nava  xwezaya  Botane  de  jin bi  hunera  xwezayî,  xwe  avakiriye.  Di  temene  bicuk de  stran  gotiye.  Piştî  demeke  çûne  günde  Tiryar, giredayî  Eruhe.  Xoxe  di  zarokatiya  xwe  de  dema  li zozanan  e,  dengbejî  dikir.  Bave  Xoxe,  vve  ne  bi  dile vve  zevvicand.  Demekî  kin  li  cem  zilame  xwe  dimîne û  lavvekî  vve  çedibe.  Piştre  lavve  vve  dimre  û  nezîkî du  sala  li  cem  zilame  xwe  dimîne.  Le  jiber  ku  ne  bi dile  xwe  zevviceye,  zevvac  le  gelekî  zor  te.  Zilame vve  yî  ku  bedîle  xwe  pe  re  zevvici,  li  hember  dengbejiya  vve  derdikeve.  Jiber  ku  li  hev  nakin,  dev  ji hev  berdidin  û  Xoxe  vedigere  günde  bave  xwe Bluzere.  Ji  pismame  xwe  ku  li  Bluzeriye  ye  hez dike.  Gelek  strana  li  ser  evîniya  xwe  û  pismame xwe  dibeje.  Le  bele  vveke  gelek  jinan  evvjî  li  hember  îxaneta  zilam  te.  Û  pismame  vve  le  xayintiye dike  pe  re  nazevvice.  Xoxe  mîna  gelek  hunermenden  jin  mîna  Meryem  Xan,  bere  xwe  dide  İraqe  û  li dihoke  dizevvice.  Li  vvir  keçeke  vve  çe  dibe.  Le  sed mixabin  Xoxe  dengxweş  di  zevvaca  xwe  yî  2'an  de  jî astengî  li  hember  hunera  vve  derdikeve  û  zilame  vve li  hemberî  hemberî  dengbejiya  vve  derdikeve  dibeje  "ez  qebûl  nakim  tu  dengbejiye  bike,  hünere  çe bike".  Evv  dev  ji  zevvaca  xwe  berdide  le  dev  ji  hunera  xwe  bernade  û  devvam  dike.  Li  derdorî  60  salî jiyan  dike.  Jineke  gelekî  xwesik,  bejna  vve  bilind  û  li 


xwe  bavver  bû  ye  Xoxe  Bluzerî.  Biaqil  û  bi  cesaret bû  ye.  Li  hember  hemû  zahmetiyan,  hûnermenda civvan  Xoxe  heta  ku  jiyana  xwe  ji  dest  dide  teslimî paşverûbûna  civake  û  serdestiya  zilam  nebû  ye.. 
Hunermanda  deng  xweş  mîna  dengbejen  jin  yen din  kurd,  evv jîli  hemberî zehmetiyen  giran  de  tekoşîneke  behempa  dimeşîne. 

Sekinandina  jina  kurd  a  Botane  hunermend Xoxe  Bluzerî,  ji  boem  karibin  agahdariye  berfirehtir bigrin  em  negihiştin  keça  vve,  ev  eşeke  gelekî  mezin e  îro.  Dengbej  û  hunermenden  ji  Botane  derketin, mîna  Meryem  Xan,  Eyse  Şan  ji  Xoxa  Bluzerî  tehsîr bû  ne..  Le  sed  mixabin  heta  rojaîroyîn  hunermend Xoxe  naye  naskirin.  Di  nava  dîroka  tarî  û  paşverû  de bi  sedan  jinen  mîna  Xoxe  vvenda  bûn.  Hunermend Xoxe  Bluzerî  bi  strana  "Hesene  mala  Musa"  te  naskirin.  Gelek  stranen  vve  di  radyoya  Erîvvane  de  hatine  vveşandin..  •  Sultan  Öğer 


Kesek  naxwaze  ji  köken  xwe  veqete 

Hûnermenda  Kurd  îlana  Eliye  ya  ku  li  Israîle  dijî ev  20  sal  in  ku  bi  Kurdî stranan  distre.  Eliye bi  muzîke  re  dixwaze  ku  çand  û  hüner,  dab  û  nerîten  kurdan  bi  dinyaye  bide  naskirin 


•  Navenda  NÛÇEYA 


ilana  Eliye  li  Qudsa  Israîle  ji  dayik  bûye  û  muzîk-I  jeneke  kürden  musevvî  ye.  Bave  vve  bi  esle  xwe J  ji  Zaxoya  başûre  Kurdistane  ye. 
îlana  Eliye  ya  ku  salen  dûr  û  direj  stranen  rojavayî  straye  piştî  vvefata  bave  xwe  dest  bi  gotina  stranen  kurdî  kiriye  û  ev  20  sal  in  ku  li  ser  gelek  diken cîhane  stranen  kurdî  dibeje.  îlana  Eliye  destnîşan  kir ku  xeyala  vve  ya  herî  mezin  evv  e  ku  rojeke  li Kurdistane  konsereke  bide  û  ligel  ve  xeyale  jî  bi  pratîka  xwe  dixwaze  çand  û  hunera  kurdî  bi  hemû  cîhane  bide  nasandin. 

Bandora  bave  îlaneye 

Hûnermenda  kurd  îlana  Eliye  li  paytexte  îngilista- ne  Londone  konsereke  behempa  da  û  piştî  konsere pirsen  rojnamegeran  bersivand.  Eliye  tekildarî muzîka  Kurdî  û  sedema  strîna  stranen  kurdî  anî ziman  ku  vve  piştî  vvefata  bave  xw e  ve  biryare  girtiye û  vviha  axivî:  “Di  esase  xwe  de  em  li  Israîle  wekî penaberan  in.  Bave  min  berî  ku  ez  ji  dayik  bibim  koçî Qudse  kiriye.  Yanî  ez  li  Qudse  ji  dayik  bûme  û  di dema  civvaniya  min  de  jî  muzîka  rojavayî  li  Qudse  jî popüler  bû.  Min  wan  deman  her  tim  Cat  Stevens  û Leonard  Cohen  guhdar  dikir.  Jixwe  wan  deman  di radyoyen  Israîle  de  jî  muzîka  rojavayî  zedetir  dihat lexistin.  Le  baş  te  bîra  min  ku  ez  dema  biçûk  bûm bave  min  tim  radyoya  Kurdistane  vedikir  û  stranen bi  kurdî  guhdar  dikir.  Bes  tene  guhdar  nedikir  bi  min jî  dida  jiberkirin.  Piştre  rojeke  qeyda  radyoye  bi careke  ravvestiya  em  hîn  bûn  ku  hatiye  bombekirin  û bave  min  ji  ber  ve  gelek  xemgîn  bû.  Hasilî  bave  min hozanekî  dengxweş  bû.  Bave  min  gelek  bandor  li  ser min  kir.” 

Polîtîkaya  Israîl  e 

Eliye  bi  lev  kir  ku  di  dema  civvaniya  vve  de  devvleta  Israîle  wekî  polîtîkaya  devvlete  her  tim  di  radyoyan de  stranen  bi  zimane  İbranî  ledida  û  sedema  ve  yeke 


jî  vvekî  avakirina  hişeke  kolektîf  a  netevveyî  bûye  û vviha  direjî  da  axaftina  xwe:  “Polîtîkaya  avakirina hişe  netevveyî  ya  devvlete  bi  ser  neket  ji  ber  ku  Israîl hej  nû  hatibû  avakirin  û  ji  gelek  vvelaten  cihû  xwe  le girtibûn  zimane  vvan  ji  hev  cüda  bû.  Yanî  tişte  ku  dixwazim  bijem  kes  naxwaze  ji  köken  xwe  veqete mesela  malbata  min  me  her  tim  li  radyoya  kurdî  guhdar  dikir.  Jixwe  îro  roj  her  kes  muzîka  xwe  û  terza  ku je  hez  dike  guhdar  dike.” 

Eliye  bal  kişand  ser  ku  bave  vve  her  tim  behsa Kurdistane  ji  vvan  re  kiriye  û  vviha  behsa  vvan  rojan kir:  “Bave  min  her  tim  bi  bîranînen  xweş  û  geş Kurdistane  bi  bîr  dianî  û  der  bare  vvelat  de  her  tim çîrokan  ji  me  re  digot  ku  evv  çîrok  di  kemilîna  kesayeta  me  de  xwedî  roleke  girîng  in.  Ez  îro  jî  dixwazim ku  li  cihen  bave  min  behsa  vvan  dikir  bigerim.” 

Proje  ûxeyalen  îlana 

îlane  Eliye  destnîşan  kir  ku  di  van  salen  davvî  de  li Israîle  jî  dema  stran  dibeje  ji  bo  kurdî  daxwazen  tay- 


bet  jî  je  ten  kirin  û  vviha  direjî  da  axaftina  xwe :  “Ez  di konseren  xwe  de  jî  stranen  bi  kurdî  dibejim.  Di  albumen  min  de  stranen  kurdî  û  zimane  İbranî  hene.” 

Eliye  ku  di  konsera  xwe  ya  li  Londone  se  stranen kurdî;  ‘Sosin’,  ‘Nevvroz’  û  ‘Halepçe’ jî  gotin  destnîşan kir  ku  stranen  xwe  yen  kurdî  li  gorî  jinan  hildibijere ango  stranen  ku  xîtabî  jinan  dike  hildibijere  û  mînakeke  vviha  da:  “Mesela  ez  ji  strana  Bave  Seyrane  gelekî  hez  dikim.  Ji  ber  ku  di  vve  strane  de  em  hevvara jineke  civvan  a  ku  naxwaze  bi  yekî  kal  re  bizevvice  dibihîzin.  Di  konseren  xwede  jî  ez  giraniye  didim  stranen hunermenden  jin  en  kurd  en  vvekî  Meyreıraan  û  Eyşe Şan.”  Eliye  der  bare  projeyen  xwe  yen  peşeroje  de  jî anî  ziman  ku  gelek  kaseten  ku  bave  vve  qeyd  kirine hene  û  vviha  behsa  projeyen  xwe  kir:  “Ez  û  xwişka  min a  mezin  niha  li  ser  van  kasetan  dixebitin.  Dixwazim  ji senteza  muzîka  rojavayî  û  kurdî  albumeke  amade  bikim.  Di  nav  xeyalen  min  en  pejeroje  de  yek  je  jî  evv  e ku  bi  muzîkjena  navdar  a  cîhane  ya  japon  Yo-Yo  Ma  re li  ser  muzîka  kurdî  di  xebateke  hevpar  de  cih  bigirim.” 

Azadiya  VVelat  gazetesinden  alınmıştır 


Li  Rojava  şoreşa  jine 

Niha  li  Rojavaye  Kurdistane dîrok  te  nivîsandin.  Jin jî  bi  gaven  ji  xwe  bavver  ber  bi  peş  ve  diçin.  Le  hûn jinen  bi  rûmet  heta  ve  nivîse  bixwînin  kî  dizane  ku revvşa  niha  li  Surî  heye  vve  bigheje  kîjan  aste.  Û  çi  biqewime.  Piştî  Kurdan  li  Rojavaye  Kurdistane  li  gelek  bajaran reveberîyen  xweser  avakirin  Tirkiye  ji  tirsa  bizdiyaye.  Gefa dixwe  û  vveke  güre  har  erîş  dike. 

Em  dizanin  va  demeke  li  Rojhilata  navîn  rejîmen  kevn ten  gûhertin.  Piştî  Yemen,  Tunus,  Libya,  Misir  niha  jîli  Surî gûhertina  rejîme  di  rojeve  de  ye.  Le  gelo  ev  rejîmen  din  yen kaşo  gûhertin  di  vvan  de  çebuye  gûhertinen  ji  bo  gelan başin  yan  gorî  bere  hîn  xerabtirin.  Bele  gelan  bi  hevîya azadî,  vvekhevî  û  sîstemeke  demokratik  serî  hildan. 
Beguman  bedele  giran  jî  dan  û  hîn  jî  didin.  Le  di  demeke  kin de  hezen  derve  destkarî  bihara  gelan  kirin  û  reveberiyen nezîkî  xwe  avakirin.  Le  ev  reveberiyen  avabûn  ji  yen  bere hîn  paşverûxaztir  bun.Bİ  taybet  ji  bo  jinan  revvşeke  hîn  aloztir,  hîn  dijvvartir  derket  hole.  Dest  avetin  jiyana  jinan  ya civakî  û  ji  bo  vvan  ji  nav  jiyane  dûr  bixin,  be  tesîr  bikin  hin qanûnen  xwe  gûhertin.  Heviya  jinan  ya  azadiye  di  nav  zîhniyeta  serdema  navîn  de  dixwazin  bifetisînin. 

Niha  li  Surî  jî  gûhertina  sisteme  di  rojeve  de  ye.  Ji  bo gelan,  ji  bo  jinan  ewe  çi  gûhertinan  bi  xwe  re  bîne  baş  ne diyare.  Dema  mirov  li  hezen  muhalif  yen  Tirkiye  û  hezen  din yen  derve  piştgirî  didin  vvan  dinere  ji  alîye  jinan  ve  mirov  ti hevîye  nabîne.  Ji  ber  zîhniyeta  hezen  muhalif  jî  zîhniyeta înkare  ye.  Desthilatdariya  meran  serdeste  û  li  hember  mafe gelan,  mafe  jinan,  ne  demokratîkin. 

Gorî  te  texmînkirin  nezî  3.5  milyon  Kurd  li  Surî  dijîn.  Li ser  vvan  jî  polîtîkayen  asîmîlasyone,  yen  înkare  hat  meşan- di.  Hinek  ji  vvan  be  nasname  bûn.  Weke  netevva  kurd  nedihatin  kebulkirin.  Di  encama  hevpeymana  Lozane  de  di  nav günden  vvan  de  sînor  hatibû  kişandin,  malbat  ji  hev  hatin parçekirin.  Pir  zorî  û  zahmeti  kişandin.  Di  heman  deme  de ti  car  xwe  ji  parçeyen  din  yen  Kurdistane  cüda  nedîtin,  peyvvendiyen  xwe  qût  nekirin. 

Bi  hezaran  jin  û  civvanen  ji  Rojavaye  Kurdistane  ji  bo azadiya  parçeyen  din  jiyana  xwe  ji  dest  dan.  Jinen  ji Kobane,  Efrîne,  Kamişlo,  Derike,  hvvd.  çûn  vveke  li  deveren Amed,  Dersim,  Botan  û  Rojhilat  û  Başur  di  nav  tekoşînek pir  zor  de  cîh  girtin.  Di  şoreşa  Başure  kurdistane  de  jî  bedelen  giran  dan. 

Gele  Kurd  li  Rojavaye  Kurdistane  bi  taybet  ji  Adara 
2011  ve  peyvajoyek  şoreşe  d  ijîn.  Bi  hezaxwesîstemaxweseriya  demokratik  ava  dikin.  Her  dem  vveke  alîyeke/î  seyemîn  xwe  dan  nîşandan.  Ji  ber  ne  rejîma  Sûriye  ne  jî  mihalefeta  Sûriye  ji  bo  nasîna  mafe  Kurdan  yen  netevvî  helvvesta xwe  zelal  nekirin.  Kurd  li  heviya  tû  kesekî  neman,  sîstema xwe  ji  bo  bi  xwe  ava  bikin  xebat  dan  meşandin.. 

Pir  balkeşe  ku  li  Rojavaye  Kurdistane  jin  jî  bi  avvayekî çalak  beştarî  ve  peyvajoye  dibin.  Jin  be  navber  ji  bo  bikari- bin  hemû  pediviyen  xwe  pek  bînin,  ji  pirsgireken  xwe  re bibin  heza  çareserîye  meclîsen  xwe  ava  dikin.  Komeleyen xwe  yen  serbixwe  saz  dikin.  Di  xwepeşandanan  de  li  herî peş  cîh  digrin.  Li  hemû  qaden  jîyane  ji  bo  kotaya  cins  a  % 
40  pek  were  bi  İsrar  tevdigerin.  Nezîkatiyen  jinan  yen  belengaz,  yen  ji  xwe  be  bavver,  bi  gazin,  be  îrade  kebul  nakin. 
Ji  boyekjinek  be  rexistin  nemine  rojane  civînan  li  dardixin. 
Jin  xwe  pervverde  dikin,  ji  siyasete  heta  çand  û  hünere  hemû  qaden  civake  dişopînin  û  di  nav  de  cîh  digrin.  Beguman di  nav  komîteyen  parastine  ya  gel  de  jî  cihe  xwe  digrin. 

Di  Konseya  Bilind  a  Kürden  li  Sûriye  ku  ji  deh  kesan  pek te  de  2  jin  cih  digrin.  Evvjîji  Meclîsa  Gel  a  Rojavaye  Kurdîstane  ne.  Tabloyeke  pir  cüda  heye.  Di  ti  serhildanen  Rojhilatanavîn  de  jinan  evvkas  cih  negirtin.  Ji  ve  aliye  xwe  ve  ji şoreşa  Başûre  kurdistane  jî  cüda  dibe. 

Te  gotin  ku  ger  mirov  bixwaze  revvşa  civake  binirxîne  ka çikasî  peşketîye  yan  na  dive  li  revvşa  jinan  mirov  binere.  Diyare  ev  şoreşa  jinan  evve  bandora  xwe  li  ser  jiyana  jinen Rojhilata  Navîn  jî  bike.  Beguman  ev  revvş  bi  hebûna  Brez Ocalan  ve  jî  giredaye.  Brez  Ocalan  salen  direj  Kürden  li  Rojavaye  Kurdistan  li  ser  bingehe  îradeya  azad  pervverde  kir.  Ji bo  civaka  jin  te  de  azad  û  xwedî  rûmet  bijî  ava  bibe  li  hember  paşverûtiyen  ku  jinan  difetisîne,  mafe  jiyane  nade  vvan tekoşiya.  Di  her  axaftina  xwe  de  Brez  Ocalan  bahsa  koletiya bi  hezar  salan  dike  û  dibeje  ‘jiyanek  bi  jin  û  meren  köle  re  eşkence  ye’.  Li  ser  bingehe  afrandina  kesayetek  serbixwe,  xwedî  nasname  bingeha  çanda  demokratik  ya  xûrt  ava  kiriye. 

Le  hîn  re  direje,  xeterî  zedene.  Yekiti  û  hevkarîya  jinen Kurd  li  her  çar  parçe  Kurdistane  vve  nehele  desten  kirej  yen derve  direjî  nav  axa  Rojavaye  Kurdistane  bibe. 

Niha  ji  her  deme  zedetir  dem  dema  azadiye  ye.. 
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Veel  drinken  is niet  gezond 

E  en  sportdrankje  geeft  je  helemaal  geen  energieboost op  het  moment  dat  je  die  zo  hard  nodig  hebt.  Volgens onderzoekers  zijn  sportdrankjes  geldverspilling  en kunnen  ze  nog  slechtzijn  voor  je  gezond  heid  ook.  Met  name de  drankjes  van  bekende  merken  als  Povverade  bevatten veel  suiker  en  calorieen,  die  ervoor  kunnen  zorgen  dat  je aankomt.  Dit  geldt  zeker  voor  mensen  die  niet  aan  het  sporten  zijn,  maar  een  energiedrankje  drinken  omdat  ze  gevvoon wel  wat  energie  kunnen  gebruiken. 

Volgens  de  vvetenschappers  van  Oxford  en  Harvard  zijn  er tot  op  heden  maar  vveinig  onderzoeken  uitgevoerd  naar sportdrankjes,  vvaaruit  blijkt  dat  ze  echt  vverken,  tervvijl  wel duidelijk  is  dat  ze  boordevol  calorieen  zitten.  Hier  is  Coca-Cola, fabrikant  van  Povverade,  het  niet  mee  eens:  “Sportdrankjes behoren  tot  de  meest  onderzochte  drankjes  ter  vvereld.  Er  is  tal van  vvetenschappelijke  informatie  beschikbaar.”  De  vvetenschappers  noemen  de  bulk  van  deze  onderzoeken  echter  niet  ‘van hoge  kvvaliteit’  en  noemen  dat  ‘zorgvvekkend’.  Wat  hen  betreft zouden  fabrikanten  zeker  mogen  stoppen  met  het  promoten van  sportdrankjes  of  excessief  drinken  in  het  algemeen.  Veel drinken  zou  namelijk  sovvieso  niet  heel  gezond  zijn;  de  kans  op uitdroging  door  te  vveinig  drinken  is  minder  groot  dan  de  kans op  hypernatriemie,  een  aandoening  vvaarbij  de  hersencellen opzvvellen,  omdat  ze  te  veel  vocht  binnen  krijgen.  Hypernatriemie  kan  de  dood  tot  gevolg  hebben.  •  News  Çenter 


Amsterdam  wil alertheid 

’verlaten  vrouvven' 


WethouderAndree  van  Es  (diversiteiten  integratie) van  Amsterdam  roept  op  tot  alertheid  rondom  de 'verlaten  vrouvven',  Marokkaanse  en  Turkse  vrouvven  die  tijdens  de  zomervakantie  door  hun  man  vvorden achtergelaten  in  Marokko  of  Turkije. 

Turkije  gaan,  door  bijvoorbeeld  kopieen  van  hun  paspoort en  andere  belangrijke  documenten  en  telefoonnummers  van de  Nederlandse  ambassade  en  hulporganisaties  bij  zich  te hebben.  Van  Es  vvil  dat  vrouvvenverenigingen,  vrijvvilligersorganisaties  en  sportclubs  de  vrouvven  hier  alert  op  maken. 

Ook  vvil  ze  dat  Bureau  Leerplicht  na  de  zomervakantie actief  nagaat  of  er  kinderen  ontbreken  in  de  schoolklassen. 
Als  dat  het  geval  is,  moeten  die  volgens  de  vvethouder  met hulp  van  de  Nederlandse  ambassade  vvorden  opgespoord. 

“Elk  jaar  keren  ongeveer  80  vrouvven  en  100  kinderen  niet meer  terug  naar  Nederland,  van  vvie  een  aanzienlijk  deel  uit Amsterdam  komt”,  aldus  Van  Es.  „Dat  is  ernstig. 

Elk  jaar  vvorden  vve  geconfronteerd  met  de  gevolgen  van de  zomervakantie.”  Turkse  en  Marokkaanse  mannen  laten hun  vrouvv  soms  achter  omdat  ze  bijvoorbeeld  een  tvveede huvvelijk  vvillen  aangaan.  •  News  Çenter 


Vrouvven  lokale  gelijkheid 


Lokale  overheden  die  gedomineerd  zijn  met  vrouvvelijke vooruitzichten,  zijn  gebieden waar  ontvvikkeling  van  democratische  politieke  cultuur mogelijk  is  versus  voor  stategerichte  politieke  cultuur. 

•  Roje  UMUT 

Vertaald  door:  Barin  Qesri  Aldur 

Lokale  overheden  zijn  integrale  onderdelen  die  nodig  zijn  voor  democratisering van  een  land.  Lokale  overheden  zijn  een criteria  voor  democratisering  in  de  vve-  reld vvaarin  vve  leven,  zeker  vvanneer  vve  met  de  oog van  een  vrouvv  de  lokale  overheden  bekijken. 
Het  is  een  domein  vvaar  vrouvven  hun  activiteiten  intensief  uitoefenen.  Burgemeester  van Nusaybin  Ayşe  Gökhan  heeft  een  beoordeling gemaakt  över  de  conclusies  van  de  Koer-  dische vrouvven  in  verband  met  hun  ervaringen  vvat betreft  de  lokale  overheden. 

Locale  besturen  eisen democratische  en  autonome  aanpak 

Burgemeester  van  gemeente  Nusaybin, mevrouvv  Gökhan,  duidt  aan  dat  de  relatie  tussen  centraal  regering  en  locale  besturen  veranderd  zijn  en  dat  de  locale  besturen  steeds meer  ruimte  hebben  gekregen  voor  meer  verantvvoordelijkheid  en  autonomie.  Volgens haar  kan  centrale  regering  niet  meer  voldoen aan  vervvachtingen  vvaardoor  de  belang  van locale  besturen  zijn  toegenomen.  Locale  besturen  zijn  volgens  haar  van  essentieel  belang voor  emancipatie  van  minderheden  en  vrouvven  die  in  centrale  overheid  amper  plaats  hebben  gekregen.  Discriminatie  van  de  vrouvven  in de  politieke  arena  toont  zich  gelijktijdig  vvanneer  er  sprake  is  van  onderdrukker  /slachtoffer, gezagvoerder/volgelingen,  enz...  Volgens  haar komen  mannelijke  dominantie  op  verschillen- de  manieren  naar  voor. 

Volgens  Gökhan  zijn  de  vrouvven  uitgesloten van  centraal  en  locale  besturen  in  Turkije  zoals in  meerdere  gebieden  op  aarde  voorkomt. 

İn  turkije  is  er  volgens  Ayşe  gokhan  een  hierarchische  en  door  mannen  gedomineerde bestuur,  die  zorgt  dat  de  politieke  heropbouvv bijna  onmogelijk  is,  vvaardoor  er  geen  sprake is  van  democratisering  en  participatie  van minderheden.  Democratie  met  heel  vvatgaten op  aile  vlakken.  Het  is  niet  voldoende  om  locale  besturen  te  bekijken  als  locale  dienst.  Het is  uiteraard  ook  belangrijk  dat  de  locale  diensten  kunnen  functioneren.  Maar  een  locaal  autonoom  gebied  is  noodzakelijk  voor  de  emancipatie  en  participatie  van  de  minderheden, pluralisme  vvaar  heel  vvat  talen  en  verschillen- de  culturen  kunnen  vvorden  vertegenvvoordigd.  Het  is  ons  rijkdom.  Locale  besturen  berusten  op  maatschappij  en  geven  mogelijkheden  tot  verbeteringen,  voegde  zij  toe. 

Het  belang  van  de  lokale  overheden op  het  gebied  van  vrouvven 


Volgens  Gökhan  zijn  lokale  overheden  belangrijk  voor  de  vrijheid  van  de  vrouvven.  Lokale overheid  ruimte  is  meer  dan  geschat  belangrijk in  het  leven  van  de  vrouvven.  Er  is  heel  veel  van de  lokale  diensten,  zoals  reconstructie  plan, groene  ruimtes,  propere  drink  vvater,  stedelijke verlichting  van  de  intermediaire  vvegen  van  vitaal  belang  voor  de  vrouvven.  Indien  de  lokale overheden  met  de  vrouvvelijke  vooruitzichten vvillen  kijken,  moeten  ze  dominante  vrouvven perspectieven  kunnen  laten  creeren.  Deze  omdat  vrouvven  en  mannen  verschillend  van  mekaar  de  steden  herbeleven.  De  aanpak  van  de  naleving  van  dit  verschil,  is  lokale  beheer  vanuit vrouvvenperspectief’.  Gökhan  onderstreept; 
een  lokale  diensten  beheer  vanuit  de  vrouvvenperspectief  is  niet  horizontaal  met  lokale  beheer  en  is  niet  hierarchisch.  Vrouvven  hebben geen  benefit  bij  het  toepassen  van  de  lokale diensten.  Ze  organiseren  de  dagdagelijkse leven.  Vrouvven  zijn  diegenen  die  voor  op-  voeding  van  de  kinderen,  onderhoud  van  ouderen en  invaliden  zorgen.  Ze  hebben  een  grote  rol  bij het  bijeenhouden  van  gezinnen.  Ook  al  vvorden al  deze  inspanningen  niet  gemerkt,  ze  zijn  diegenen  die  belangrijke  hoekstenen  van  de maatschappij  vormen.  Ze  zijn  in  algemeen  niet geneigd  tot  gevveld.  Ze  zijn  eerder  slachtoffers van  het  gevveld.  Ze  zijn  niet  betrokken  bij  de georganiseerde  gevveld  instellingen.  Indien  zij al  deze  kvvaliteiten  kunnen  overbrengen  naar de  lokale  overheden  en  diensten,  kan  er  verandering  in  de  lokale  overheden  vvorden  gevormd.  Gökhan  voegde  eraan  toe  dat  vrouvven die  uitgesloten  zijn  hun  talenten,  inspanningen aan  de  maatschappij  kunnen  tentoonstellen  en zo  kunnen  de  diensten  van  de  lokale  overheden detoppunten  bereiken. 

'Ons  doel  met  samenvverking  tussen  de 

vrouvvenorganisaties  en  de  locale  overheden’ 

Koerdische  vrouvven  hebben  een  ervaring van  13  jaar  vvat  betreft  de  lokale  overheden. 
Deze  ervaringen  hebben  te  danken  aan  de vrouvven  strijdbevveging.  De  geslacht  quota  is aanzienlijk  vvat  betreft  de  primeurs.  Volgens 


Gökhan,  veel  jobs  in  gemeentehuizen  zijn  bestemd  voor  mannen  en  er  is  geen  gelijkheid  van vverkgelegenheden.  “VVanneer  vve  iemand aannemen  voor  een  job  in  ons  gemeentehuis, letten  vve  op  dat  er  aantal  van  de  vrouvven  er  is maar  er  zijn  vvettelijke  beletselen.  Basis  indicatoren  zoals  educatie,  inkomen  genererende baan,  sociale  zekerheidsparticipatie  tonen aan  dat  vrouvven  die  in  onze  stad  vvonen  in  een achtergestelde  situatie  zijn.  De  evaluatie  van de  plaatselijke  diensten  vanuit  een  genderperspectief  en  samenvverking  en  coördinaztie tussen  de  vrouvvenorganisaties  en  de  lokale overheden  is  voor  ons  een  strategische  doel gevvorden  die  vve  vvillen  vervvezenlijken.  Er  is een  vrouvven  comite  opgericht  en  ook  een commissie  gendergelijkeid.  Gemeentera-  ad; speciale  agenda,  8  maart  en  25  maart  van  de gendergelijkheid  commissie  en  vrouvvencomite  vvordt  gevormd. 

Conferentie  beslissingen  ( in  de  doos) 

Raad  van  vrouvven  van  BDP  heeft  in  mei  2  de conferentie  van  ecologie  en  locale  overheden georganiseerd  in  Amed  met  de  slogan  “  Wij  zijn basis  van  de  arbeid,  de  oorsprong  van  het  leven en  heropleving  van  zelfbestuur”  Beslis-  singen zijn  als  volgt:-creches  die  in  moedertaal  opvoeden  zouden  in  samenvverking  met  de  an-  dere lokale  diensten  kunnen  opgericht  vvorden  voor elke  lokale  dienst  een  gendergelijkheidsplaner zouden  ateliers  en  rehabilitatie  instellingen moeten  vvorden  geopend  voor  de  kinderen  die op  straat  vverken  en  allerlei  drugssoorten  verslaafde  jongerener  zouden  markten  kunnen georganiseerd  vvorden  voor  vrouvven  vvaar  ze organische  producten  kunnen  kopen  en  verkopen  opening  van  de  “vrouvv  cultuur  en  kunst tehuis”  van  de  gemeentebestuur  te  Dersimwork  shops  voor  de  vrouvven  die  in  lokale overheden  vverken  en  vrouvven  in  de  vvijken vrije  leven  tehuizen,  vvaar  vrouvven  vvorkshops  kunnen  organiseren  die  als  ondervverpen  zoals  democratische  autonomie  kunnen bespreken  vvorden.  Begroting  agrarische gebieden  creeren  voor  vrouvven. 


‘Kvveekvijver  voor  topvrouvven  droogt  op' 


De  kvveekvijver  voor  vrouvven  met  een toppositie  dreigt  op  te  drogen.  Het aantal  vrouvven  in  het  hoger  management  is  vorig  jaar  blijven  steken  op  20  procent. 
Dat  meldt  donderdag  de  Volkskrant.  De  krant doet  jaarlijks  onderzoek  önder  35  toonaangevende  Nederlandse  bedrijven.Bij  de  helft  van de  ondernemingen  is  sprake  van  een  lichte groei  van  het  aantal  vrouvven  in  het  hoger management.  Maar  die  groei  vvordt  grotendeels tenietgedaan  door  de  teruggang  van  vrouvven met  een  hoge  positie  bij  andere  bedrijven.  Op het  allerhoogste  niveau  is  wel  eniğe  vooruit- 


gang  geboekt,  maar  volgens  de  krant  loopt  de opmars  van  vrouvven  net  önder  de  raden  van bestuur  en  hoofddirecties  vast.  De  subtop  bestaat  nu  voor  20  procent  uit  vrouvven. 

Bedrijven  zijn  vvettelijk  verplicht  hun  best te  doen  om  in  2016  minimaal  30  procent  vrouvven  in  de  raad  van  bestuur  of  in  de  raad  van commissarissen  te  hebben.  Dat  kan  volgens de  krant  vveleens  lastig  vvorden  omdat  de  subtop  nu  nogal  mager  is  bezet,  üitgever  Reed Elsevier  komt  procentueel  het  best  uit  het onderzoek:  bijna  de  helft  van  het  management bestaat  uit  vrouvven.  •  News  Çenter 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kadın  ve  ekonomi 


Nevvaya  Jin 


Tarım  işçisi  kadınlar  şiddete  maruz  kalıyor' 

Birleşmiş  Milletler  Nüfus  Fonu  ve  Haran  Üniversitesi,  hazırladığı  raporda,  tarım  işçisi  kadınların  yüzde  6.4'ünün cinsel  şiddete,  yüzde  20'sinin  fiziksel  şiddete,  yüzde  24.5'inin  duygusal  şiddete  maruz  kaldığı  belirtildi. 


•  Haber  MERKEZİ 


Birleşmiş  Milletler  Nüfus  Fonu  (UNFPA)  ve  Haran Üniversitesi  işbirliğiyle  bölge  nüfusun  büyük çoğunluğunun  teşkil  ettiği  mevsimlik  işçilere  iliş kin  "Mevsimlik  tarım  işçilerinin  ve  ailelerinin  ihtiyaçları¬ nın  belirlenmesi"  adlı  araştırmasının  sonuçlarını  raporlaştırdı.  Raporda,  2011  yılında  mevsimlik  tarım  işçileri¬ ne  ilişkin  başlatılan  araştırmanın  2012  Nisan  ayında tamamlandığı  kaydedilerek,  Urfa  ve  Adıyaman  il  merkezlerinde  yaşayan  bin  21  aileyle  görüşüldüğünü  aktarıldı. 
Raporda,  mevsimlik  tarım  işçilerinde  erken  ölüm  ve hastalıkların  önlenmesi  ve  mevsimlik  tarım  işçisi  ailelerin  ihtiyaçları  konusunda  duyarlılık  kazanılması  ile sorun  alanını  sahiplenmesi  gibi  alt  başlıkların  incelendiği  araştırmada,  temel  amacın  mevsimlik  tarım  işçilerinin  sağlığı  ve  sosyal  düzeyini  geliştirmeye  yönelik  müdahale  araçları  ve  uygulama  modelleri  geliştirilmesi  olduğu  belirtildi.  Raporda,  işçilik  yapan  kadınların  üreme  sağlığı  ve  kadına  yönelik  şiddet  alanlarında  sunulan sosyal  hizmetlerden  daha  etkili  ve  sürekli  yararlanabileceği  düşünüldüğü  ifade  edildi. 

Kadın  işçilerin  yüzde  20'si  şiddet  görüyor 

Raporda,  Türkiye  istatistik  Kurumu'nun  (TÜİK) 
2011  yılı  istatistiklerine  göre  istihdam  edilen  işgücünün  yüzde  26'sını  tarım  iş  gücü  oluşturduğunu,  tarım iş  gücünün  de  yaklaşık  yarısını  mevsimlik  tarım  işçilerinden  oluştuğu  belirtilirken,  raporun  devamında  şunları  değinildi:  "Araştırma  esnasında  bin  21  aileye  'Ha¬ ne  halkı  soru  kağıdı',  'Kadın  soru  kağıdı',  'Erkek  soru kağıdı'  soruları  hazırlandı.  15-49  yaşları  arasında  bin 
21  ailenin  reisi,  bin  21 1  kadın  ve  bin  64  erkekle  görüşüldü.  Gebeliğe  eriştiği  halde  gebeliği  önleyici  yöntem kullanmayan  kadınlar,  doğum  öncesi  bakım  almamış kadın  ve  erkekler,  şiddete  uğramış  yaşlar  arası  kadınlar,  25  yaş  üstü  erkeklerle  üzerinde  araştırma  yapıldı. 
Araştırma  tarihinde  hanede  kayıtlı  kişileri  temel  alarak yapılan  analizde,  mevsimlik  tarım  işçilerin  yüzde 
49.7'si  kadın  yüzde  50.3'de  erkek  iken,  yüzde  40'ı  14 
yaş  ve  altında,  yüzde  2.2'si  ise  65  yaş  ve  üzerinde  olduğu  tespit  edilmiştir."  Raporda,  adrese  dayalı  nüfus  kayıt 


Ya  Türkiye  Kürtlerle ittifak  yapmak zorunda  kalırsa 


Son  iki  yıldır  Ortadoğu’da  yaşanan  gelişmeler,  yeni  bir  dizayn  yapılıyor  konusunda  herkesi  hem  fikir  etmişti.  Ama  nasıl  bir dizayn  olacak,  bu  dizaynda  kimlerin  ne  kadar güçlü  çıkacağı  ise  bilinmez  yanları  da  olsa  az  çok tahmin  ediliyordu. 


sistemi  kaydına  yüzde  99.3'ünün  nüfus  kaydı  olduğu kaydedilerek,  "Yüzde  10'nun  kaydı  olmadığı,  erkek  ve kız  çocuklarının  ilköğretim  durumları  kızların  yüzde 74'ü,  erkeklerin  yüzde  33'ü,  lise  durumlarında  da  kızların  yüzde  23'ü,  erkeklerin  yüzde  33'ü  olurken,  cinsiyet  farklılığı  endeksi  ilköğretimde  0.94'ü,  lisede 0.68'dir.  Ailelerin  yüzde  71.9'u  yeşil  kart,  yüzde  10.  l'i SSK,  işsizlik  sigortası  yüzde  0.1'i  alırken,  hiçbir  sağlık güvencesinde  yararlanmayanların  sayısı  ise  yüzde  2.9' 
olarak  belirlendi"  denildi. 

Mevsimlik  tarım  işçileri  48  kente  gidiyor 

Raporda,  Türkiye'de  tarımın  en  yaygın  üretim  biçimi olmasına  rağmen  henüz  tarım  göçüne  yönelik  veri  sistemi  bulunmadığı  için  hizmet  sunumunda  sorun  yaşanıldığı  kaydedildi.  Urfa  ile  Adıyaman  il  merkezlerinde  yaşayan ve  mevsimlik  işçilik  yapan  aileler  üzerinde  yürütülen  bu çalışmada  mevsimlik  tarım  işçisi  her  iki  kişiden  birinin doğduğu  günden  beri  tarım  işçisi  olduğu  belirtilen  raporda,  "Nisan-Eylül  aylarında  tarım  işçiliği  yaygın  olduğu  işçilerin  Türkiye'nin  48  farklı  illere  çalışmak  için  göç  ettikle-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Bin  yıllardır  bir  arada  yaşamış  farklı  etnik,  dini ve  inanç  gruplarının  kendi  taleplerini  öne  çıkarmaları  ile  buna  göre  bir  yapılanmanın  gelişmesi  için dayatmalarının  olacağı  biliniyordu.  Yıllardır  bastırılmış,  yok  sayılmış  etnik  ve  dini  grupların  sessiz kalması  beklenemezdi.  Bu  gruplar  içerisinde  en büyük  nüfusa  sahip  olan  Kürtlerin  ise  kim  ne  yaparsa  yapsın  biz  bulunduğumuz  ülkelerde  sessizce oturalım  gibi  saf  bir  tutum  içinde  olmayacağını  herkes  görüyordu.  Görmek  istemeyen  ya  da  görülmemesi  için  büyük  çaba  sarf  eden  Türkiye  ise  en büyük  şoku  yaşıyor. 

Neden  mi? 

•  Kürtler  eski  Kürtler  değil.  Kürt  halkı  bilinçli  ve önemli  aydın-entelektüel  yetiştirmiş  bir  toplum  artık. 

•  Kürtler  farklı  ülkelerde  yaşamış  olsalar  da eskilere  dayanan  ve  son  kırk  yılda  daha  da  güçlenen  birruhsal-düşünsel  birlik  oluşturmuştur. 

•  Kürtlerde  özellikle  tabanda  oluşan  bu  birlik ruhu  kendisini  üste  dayatmaktadır. 

•  Kürtler  ne  olursa  olsun  ulusal  kimliklerini  özgürce  yaşamakta  kararlıdır. 

Türkiye  devleti  yukarıda  saydığımız  gerçekleri sürekli  yok  saymıştır.  Türkiye  bu  gerçekleri  yok  saysa  da,  ona  rağmen  gelişmeler  olmuştur  bundan sonra  daha  fazlası  da  olacaktır. 

Yukarıda  saydığımız  sebeplerden  dolayı  12 
Temmuz  2012  de  Hewler’de  Suriye’de  yaşayan Kürtler  arasında  anlaşma  yapılmıştır.  Kendiliğinden  bir  den  bire  ortaya  çıkan  bir  durum  değildir. 


rini  aktardı.  Ailelerin  çalışma  alanlarında  yaşadıkları  güçlükler  ise  okul  sorunu,  elektrik  olmayışı,  beslenme  sorunu,  aşırı  sıcak  ve  soğuk,  temiz  su  olmayışı,  çocukların  bakım  sorunu,  sağlık  hizmetine  erişemem,  banyo-tuvalet  olmayışı,  uzun  çalışma  saatlerin  oluşudur"  diye  kaydedildi. 

Kadınlar  şiddetle  büyüyor 

Raporda,  15-49  yaş  aralığında  evli  olan  her  iki kadından  birinin  en  az  bir  kez  kendiliğinden  düşük  yaptığını,  her  beş  kadından  birinin  de  en  az  bir  ölü  doğum yaptığının  saptanıldığı  belirtildi.  Raporda,  son  5  yıl  içerisinde  gebelik  ve  doğum  esnasında  ölen  çocuk  sayısının  5  yaş  altı  ölüm  hızının  binden  78.8  olduğu  ve  bebek ölüm  hızının  bin  canlı  doğumda  59  olduğu  aktarıldı. 
Raporda,  15-49  yaşları  arasında  şiddete  maruz  kalan kadınlardan  cinsel  şiddet  görenlerin  yüzde  6.4,  fiziksel şiddet  yüzde  20,  duygusal  şiddet  yüzde  24.5,  okula gönderilmeme  yüzde  29.4,  ekonomik  durumundan yüzde  40.9,  sağlık  koşullarında  izinsiz  yararlanmama yüzde  57.6  ve  sosyal  yaşamın  sınırlandırılmasında yüzde  79.4  olarak  belirlendi.  'DlHA'dan  Alıntı 


Kürtler  şu  anda  öncelikli  sorunun  ulusal  kimliklerini  özgürce  nasıl  yaşabiliriz  ve  bunun  güvencesini nasıl  sağlayabiliriz  düşünmektedir.  Küçük  hesaplar peşinde  koşarak  ulusal  çıkarlarını  bir  kenara  bırakacak  kadar  birikimden  yoksun  değiller. 

Maalesef  Türkiye  devleti  Kürtlerin  bu  gerçeği hiç  bir  zaman  kabullenmek  istemedi.  Nasıl  olurda daha  düne  kadar  yok  saydığımız  Kürtler,  bugün dünya  siyasetinde  söz  sahibi  olabilirler. 

Evet,  Suriye’de  Kürtler  için  ortaya  çıkan  tablo dünya  siyasetinde  daha  etkili  söz  sahibi  olabilmek için  Kürtler  açısından  önemli  bir  adım  olmakta  ve yeni  fırsatları  açığa  çıkarmaktadır. 

Suriye’de  yaşananların  nasıl  bir  sonuca  gideceği  konusunda  belirsizler  olsa  da  Kürtlerin  mevcut pozisyondan  geri  adım  atmayacağı  kesindir.  Federasyon  veya  demokratik  özerklik  sağlanmadan değil  Suriye’de  yaşayan  Kürtler  diğer  parçalardaki Kürtlerde  geri  dönüşü  kabul  etmezler.  Kaldı  ki  Suriye’de  yaşayan  Kürtler  bugün  birden  bire  ortaya çıkan  bir  örgütlenmeyle  taleplerini  dile  getirmiyorlar.  Suriye’de  yaşayan  Kürt  halkının  ulusal  ve  kültürel  bilinci  çok  derindir  ve  her  zaman  için  örgütlü olmuşlardır.  Son  otuz  yılda  ise  bu  örgütlülükleri  daha  da  güçlenmiş  ve  yaşanan  gelişmelerden  faydalanmasını  bilerek  varlığını  ortaya  koymuştur. 

Barzani  öncülüğünde  ve  PKK’ninde  istemiyle gerçekleşen  12  Temmuz  Hewler  anlaşması  Kürtler arasında  ki  ulusal  birliğin  güçlenmesine  de  vesile olacaktır.  Türkiye’nin  asıl  korkusu  budur.  Bunu  nasıl  önleyeyim  diye  politika  üreteceğine,  Türkiye’de yaşayan  Kürtlerin  taleplerini  görür  ve  ona  göre  bir politika  izlerse  daha  kazançlı  çıkar.  Ama  ne  yazık  ki şu  ana  kadar  görünen  böyle  bir  politikanın  izlenmeyeceğidir.  Kürt  halkını  ve  onun  öncülerini  terörist  görmeye  devam  ettikçe  kendisini  nasıl  bir sonun  bekleyeceği  de  meçhul  olmaktadır. 

Kürtler  er  ya  da  geç  tüm  haklarını  kazanacaktır, acaba  Türkiye  hiçe  saydığı  Kürtlerle  ittifak  yapmak zorunda  kalırsa  bu  ayıbın  altında  nasıl  kalacaktır. 
Hiçbir  şey  olmaz  diyemeyiz.  Bir  gün  gelir  Türkiye tüm  parçalardaki  Kürtlere  muhtaç  duruma  düşer. 
Nasıl  ki  bugün  Güney  Kürdistan’la  her  açıdan  ilişki geliştirmek  zorunda  kaldıysa. 

Artık  bunu  düşünmek  ise  Türkiye’ye  düşer . 


Bilişim  alanına kadın  eli 

Almanya  Federal  Bilgi  Teknolojileri,  iletişim ve  Yeni  İletişim  Araçları  Birliği  (BITKOM) 
2020  yılına  kadar  bilişim  alanında  çalışan 
kadınların  sayısını  iki  katından  fazla  artırmayı  hedefliyor.  Almanya'da  kadınları  önemli  şirketlerin  yönetici  pozisyonlarında  görmek  sık  rastlanan  bir  durum değil.  Bilişim  teknolojileri  alanında  da  durum  aynı. 
Bilişim  teknolojileri  şirketlerinde  çalışan  kadınların oranı  yüzde  15.  Bu  şirketlerin  yönetici  pozisyonlarında  çalışanlar  ise  sadece  yüzde  3.  Bilişim  teknolojileri  şirketi  Smartmove’un  yöneticisi  Andrea Reichelt  alanında  yükselmeyi  başaran  az  kadından biri.  Mühendislik  eğitimi  alan  Reivchelt,  okulda  da hemcinslerinin  sayısının  az  olduğunu  belirtiyor: "Okuldayken  bunu  daha  çok  bir  avantaj  olarak  görüyordum.  Çünkü  göze  çarpıyorsunuz  ve  daha  fazla  ilgi görüyorsunuz.  Buda  aslında  olumlu  bir  şey." 
Kadınlara  mahsus  bilişim  dalı. 

Üniversite  eğitimi  alan  Franziska  PreiG’ın  ise  sıra arkadaşlarının  hepsi  kadın.  0  Berlin  Bilim  ve Teknoloji  Üniversitesinin  yalnızca  kadınlar  için  ayrılmış  olan  bilişim  dalında  okuyor.  Üniversite,  kadınları  genelde  erkeklerin  rağbet  ettiği  alanlara  teşvik etmeyi  amaçlıyor.  Pek  çok  kadın  gibi  Franziska  Preil3 da  bilişim  alanında  erkeklerle  kıyaslanmaktan  çekindiği  için  hemcinsleriyle  okumayı  tercih  etmiş: "Erkekler  bilgisayarlara  daha  fazla  zaman  ayırdığı için  bilgilerinin  de  benden  fazla  olduğunu  sanıyordum.  O  yüzden  kızlarla  okumanın  üzerimdeki  baskıyı  kaldıracağını  düşündüm.”  Profesör  Juliane Siegers  sorunun  tam  da  bu  olduğunu  söylüyor.  Pek çok  kadın,  erkek  mes  lektaşları  ile  boy  ölçüşemeyeceğini  düşünüyor.  Oysa  bilişim  alanındaki  üniversite dallarının  hepsi  sıfırdan  öğrenmeye  programlı.  Yani isteyen  herkes  öğrenebilir!  Zaten  kadınları  bilişim alanından  uzaklaştıran  etkenlerden  biri  de  ‘imaj’. 

Bilişimci  deyince  akla  genelde  ekranın  karşısında pizzayiyen,  sabahtan  akşama  kadar  bilgisayar  önünde  oturan  bilgisayar  canavarları  geliyor.  'Önyargılar rol  oynuyor'  Profesör  Juliane  Siegers,  kadınların  bilişim  alanına  ilgi  göstermemesini  içeriğe  değil  bu  tür önyargılara  dayandırıyor:  "Deneyimlerimiz,  kadınların  yaklaşık  bir  yıl  sonra  bilişim  okumanın  ne  demek olduğunu,  onları  nelerin  beklediğini  kavradıklarını gösteriyor.  0  zaman  ‘artık  erkeklerle  okumaya  cesaret  edebilirim!’ diyebiliyorlar.  •  DW 


Vakasum’dan  kadın istihdam  atölyesi 


Vakasum  tarafından  hizmete  sunulan  Kadın İstihdam  Eğitim  ve  Üretim  Atölyesi  ile  kadınlara  yeni  bir  istihdam  yolu  açıldı.  Van  Belediye Başkan  Yardımcısı  Gülbahar  Orhan,  birçok  mahallede aynı  çalışmaların  devam  edeceğini  söyledi.  Van Belediyesi  bünyesinde  çalışmalarını  yürüten  Van Belediyesi  Kadın  Sorunlarını  Araştırma  ve  Uygulama Merkezi  tarafından  oluşturulan  Kadın  İstihdam  Eğitim ve  Üretim  Atölyesinin  açılışı  yapıldı.  Seyrantepe Mahallesindeki  açılış  törenine  Van  Belediye  Başkan Yardımcısı  Gülbahar  Orhan,  Bostaniçi  Belde  Belediye Başkanı  Nezahat  Ergüneş,  sivil  toplum  örgütleri  ve  çok sayıda  yurttaş  katıldı.  Van  ve  çevre  illerde  kilim  kültürünün  yaşatılması  için  hizmete  açılan  atölyede  15  tane kilim  tezgahı  bulunuyor.  Atölyede  19  ile  28  yaş  arasında  değişen  yaklaşık  31  kadının  dokuyacağı  kilimler Mavi  Kent  Şirketi  üzerinden  satışa  sunulacak. 

Açılış  öncesi  konuşma  yapan  Van  Belediye  Başkan Yardımcısı  Gülbahar  Orhan,  kilim  atölyesinin  Beyüzümü,  Seyrantepe  ve  Düzyol  mahallelerine  hitap  ettiğini belirterek,  birçok  mahallede  bu  çalışmaların  devam edeceğini  söyledi.  Atölye  Kayanın  özgürlüğüne  atfedil¬ di. Bekir  Kayanın  41  gündür  tutuklu  bulunduğunu  hatırlatan  Orhan,  “Sayın  Kayaya  ve  tüm  tutsaklara  özgürlüğün  geleceği  inancıyla  mücadelemize  devam  ediyoruz.  Kilim  atölyesini  tutuklu  bulunan  arkadaşlarımızın özgürlüğüne  atfediyoruz.  Tutuklu  bulunan  arkadaşlarımızın  özgürlüğü  için  kadın  çalışmalarına  devam  edeceğiz”  sözleriyle  konuşmasına  son  verdi.  Tören  verilen kokteylin  ardından  son  buldu.  •  Haber  Merkezi 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yeni  kuşak 


Ağustaos 


Nevvaya  Jin 


Suçortağım  ters  lale 


Dicle  üniversitesi  Fizik  Bölümü  4.  Sınıf  öğrencisiyim;  Diyarbakır  E  tipi  Kapalı  Cezaevi'nden yazıyorum.  Bir  ihbar  üzerine  yapılan  ev  ve öğrenci  derneği  arama  kararıyla  tutuklanan  öğrencilerden biriyim.  5  Mart'ta  örgüte  üye  olmaktan  dolayı  yedi  öğrenci tutukladılar.  Üç  kadın,  dört  erkek  öğrenci  olarak  tutuklandığımız  dosyada  15  öğrenci  yargılanıyor.  Aslında  bir  arkadaşımız  yönetici  ve  üye  olmaktan  yargılanıyor. 

İlk  duruşmamız  15  Haziranda  görüldü.  Diyarbakır  4. 
Ağır  Ceza  Mahkemesinde  görülen  duruşmada  Kürtçe 
savunma  yapmak  istememiz  sebebiyle  duruşma  9 
Ağustos'a  ertelendi. 

Üyelikten  ceza  almamız  istenilen  dosyamız  ise  bütün bunlardan  daha  iyi  bir  senaryo  ile  hazırlanmış  bir  komedi oyunu.  Bu  ülkede  üyelikten  yargılanmak  ve  tutuklanmak için  cezaevinden  gelen  tutuklu  öğrencilerin  yazmış  olduğu birkaç  mektubu  bulundurmak,  öğrenci  derneğine  gidiyor olmak  hatta  bir  çiçek  resmi  taşımak  yeterli. 

Dosyamda  delil  olarak  gösterilenler  arasında;  tutuklu öğrencilerden  haber  almak,  durumlarını  öğrenmek  için gönderdiğimiz  ve  cezaevinden  gelen  mektuplar  var.  Bu öğrencilerin  davaları  henüz  sonuçlanmadı,  daha  suçlu oldukları  bile  bilinmeyen  arkadaşlarımızın  suçlu  gibi değerlendirilmesi,  onlara  ulaşmanın  da  aynı  suça  neden olur  gibi  görülmesini,  bunun  delil  olarak  değerlendirilmesini  beraberinde  getiriyor.  Onların  sağlığını,  morallerini öğrenmememiz  isteniyor,  onlardan  uzaklaşmamız  adına mektuplar  suç  unsuru  sayılıyor. 

(...) 

Delillerden  en  ilginci  ise  üzerimde  yakalanan  bir  fotoğraf  için  yaptıkları  değerlendirme;  dosyadan  olduğu  gibi yazıyorum: 

"Fotoğrafın  içinde  dünyada  sadece  Güneydoğu Anadolu  Bölgesi'nde  yetiştiği  bilinen  'ters  lale'  çiçeği  anlaşılmıştır.  Ters  lalenin  Güneydoğu  Anadolu  Bölgesi'nde  kırsal  alanda  yetiştiği  bilinmektedir.  Daha  önceki  tarihlerde yapılan  operasyonlarda  ve  arazi  tarama  arama  işlemlerin¬ de  terör  örgütü  PKK'ya  ait  ele  geçirilen  fotoğraflarda bayan  terör  örgütü  mensuplarının  ters  lale  ile  çekilmiş  birçok  fotoğrafları  görülmüştür.  Bu  ters  laleyi  sanki  kendilerinin  simgesi  olarak  kullanılmışlardır.  Ayrıca  terör  örgütü mensupları  ve  yandaşlarının  elebaşı  Abdullah  Öcalan'ı güneşe  benzettikleri  de  bilinmektedir.  Fotoğrafın  arka  kısmında  yazılı  bulunan  ibarenin  son  kısmında  'kadınlar yaşamın  adı,  Güneş'in  gölgesidir'  cümlesi  de  dikkate  alınacak  olursa  bu  şiir  biçimindeki  yazının  örgüt  mensuplarına  hitaben  yazılmış  olduğu  bunun  da  örgüt  adına  propaganda  niteliğinde  kullanıldığı  anlaşılmaktadır." 

Söylenecek  pek  bir  şey  kalmıyor  artık!  Hangi  çiçeğin suç  olup  olmadığına  göre  davranmamız  gerekecek.  Böyle bir  değerlendirmenin  yapıldığı  bir  dosyada  geçen  diğer delillerden  ve  eylemlerden  bahsetmek  pek  anlamlı  gelmiyor.  Bunlar  tek  başına  nasıl  bir  zihniyetle  karşı  karşıya olduğumuzu  göstermek  için  yeterli. 

İkinci  duruşmanın  ertelendiği  9  Ağustos'a  kadar  her an  karşımıza  yeni  deliller  çıkabilir.  Kim  bilir  size  yazdığım  bu  mektup  ileride  sizin  içinde  örgütsel  ilişki  olarak değerlendirebilir. 

Bulunduğum  cezaevinin  koşulları,  yaşanılan  sıkıntılar gündemde  olsa  da  bu  keyfi  tutuklamalar  bitmediği  sürece ciddiyetsiz  bir  şekilde,  sudan  sebeplerle  kolaylıkla  onlarca  yıl  ceza  verildiği  bu  ülkede  sorunların  aşılamayacağı açıktır.  Belki  bir  gün  ters  lalenin  suç  sayılmadığına  inanalar  da  bunun  farkına  varırlar... 


Avrupa’da  ‘sosyal  patlama’  uyarısı 


Ispanya  ve  Yunanistan’da  toplumsal  tepkiler  devam ederken,  Avrupa  Parlamentosu  (AP)  Başkanı  Martin Schulz,  Avrupa’daki  işsizliğin  en  büyük  kurbanları  olan gençlerin  öfkesinin  yayılabileceği  uyarısında  bulundu. 

Ekonomik  kriz  giderek  derinleşirken,  sokaklar  da  hareketleniyor.  İspanyada  bu  cumartesi  gününe  kadar  da  sosyal tepki  devam  etti.  Ülkenin  tüm  bölgelerinde  işsizler  bugün Madrid’e  akın  ediyor.  Sosyal  tepkinin  Avrupa’nın  diğer  kalanına  da  yayılabileceği  belirtiliyor.  Alman  Bild  gazetesine  konuşan  AP  Başkanı  Martin  Schulz,  “Avrupa’da  sosyal  patlama” uyarısında  bulunuyor.  Schulz,  “ispanyadaki  eylemler, büyük  genç  işsizliği  nedeniyle  sosyal  bir  patlamanın Avrupa’yı  tehdit  ettiğini  gösteriyor”  dedi. 

Euro  bölgesinde  3,4  milyon  genç  işsiz 

Uluslararası  Çalışma  Örgütü  (ILO)  tarafından  yapılan  araştırmaya  göre  Euro  Bölgesi’nde  aktif  nüfusun  yüzde  22.6’sı, yani  25  yaş  altı  3.4  milyon  genç  işsizden  oluşuyor,  iş  pazarına giremediklerinden  doİayı  “bunalımlı  bu  kuşak”  uyarısında bulunan  ILO,  bir  kuşağın  kaybedilebileceğini  belirtiyor. 

Gençlerin  iğreti  işlerin  mahkumu  olmaması  için  çalışma yapılmasını  isteyen  ILO,  bu  konuda  Avusturya,  Belçika  ve Hollanda’nın  izlediği  iş  politikalarının  takip  edilmesini  öneriyor.  ispanya  hükümeti  ise  Cuma  günü  yaptığı  açıklamada 
2012  yılı  için  işsizliğin  yüzde  24.6  olacağını  belirti. 

ILO  yürütme  kurulu  müdürü  Jose  Manuel  Salazar-Xirinachs’a  göre,  tek  çözüm  gençleri  işe  alan  şirketler  için  vergilerin  hafifletilmesi  ve  başka  teşvikler  ile  tecrübe  uyumsuzluğunun  azaltılması  için  çaba  gösterilmesi,  kalifiye  formasyon içeren  programlar  hazırlaması,  sermayeye  erişim  ve  sosyal korumanın  iyileştirilmesi.  •  Haber  Merkezi 


Son  yıllarda  giderek  artan  intihar  eylemleri  en  fazla  gençlerde  yaşanılıyor.  Bu  eğilimlerin sebepleri  ve  nedenlerini  irdelemek  önem  arz  ediyor. 


Yaşamı  erken  tüketmeyelim 
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Geçen  yıl  yaşanan  bir  durumla  başlamakta yarar  vardır.  Bahar  mevsimine  yeni  girdiğimiz  aylarda  Almanya'nın  Darmstadt  kentinde  22  yaşında  bir  Kürt  genç  kadını  yaşamına  son  vermek  için  kendini  trenin  önüne  atmış  ve  yaşamına ‘kendi  isteğiyle’  son  vermişti.  Cenaze  töreninde  insanlar  çaresizce  üzülmekte  ve  bu  ölümü  anlamsız  bulmaktaydılar.  Yazdığı  mektupta  son  cümleleri  her  şeyi  anlatıyordu.  ‘Ruhum  ne  zaman  bu  bedenden  çıkarsa,  o zaman  özgürleşirim’  diyordu. 

Yaşamın  bir  döngüsü  olan  ölüm  elbet  bir  gün  gerçekleşir.  Aslında  kendini  bilmeye  başlandığından  itibaren  insanlar  ölüme  bir  hazırlık  yaparlar.  Temiz, doğru  yaşamayı  herkes  amaçlar,  fakat  herkes  başarılı olamaz.  Yaşadığı  koşullar  onun  yaşamına  yön  verir. 
Geçtiğimiz  süreç  açısından  intihar  bir  hastalık  gibi yayılmakta.  Özellikle  gençlerin  arasında  yaygınlanşan ölüm  istemini  iyi  araştırmakta  yarar  vardır. 

'Bedenim  bana  dar  geliyor1 

intihar  edenlerin  son  mektuplarında  genelde  şu cümleler  yer  almaktadır:  "Yaşamanın  bir  anlamı  yok. 
Her  şey  üstüme  üstüme  geliyor.  Hiçbir  şey  yapasım gelmiyor.  Dünyada  fazlalığım.  Acı  çekiyorum. 
Çevreme  faydam  yok.  Bana  hiç  kimse  önem  vermiyor, yokmuşum  gibi  davranıyorlar.  Bu  diyardan  gitmeliyim.  Bedenim  bana  dar  geliyor." 

Gençlik  dönemleri  en  çok  arayışların  olduğu dönemlerdir.  Yaşamda  kendine  bir  yer  edinme  ve kimlik  bulma  çağıdır.  Çocukken  birşeyi  anlamaya çalıştığında  hep  sorular  sorar.  Fakat  gençlik  döneme geçildiğinde  sormaktan  çok  kendileri  cevap  bulmaya çalışırlar.  Gerçekleri  görme,  yaşamın  zorluklarıyla karşılaşmada  ürkektirler.  Ufak  sorunlar  karşısında bile  çözümsüzdürler.  Yaşadıkları  sorunların  başkası¬ nın  yaşamadıklarını  sanırlar.  Sanki  tüm  olumsuzluklar  kendilerini  bulmuştur.  Kendisi  A  olduğu  için  bunları  yaşamakta  eğer  B  olsaydı  bunları  yaşamazdı. 
Nasıl  bir  dönemden  geçildiğini  anlayan  ve  kendisinin de  yön  verebileceğini  genç  yaşlarda  kavrayan  çok  az insan  vardır. 

İntihar  etme  eğilimi olanların  belirtileri 

intihar  öncesinde  intihara  eğilimli  olan  bireyler 


bazı  işaretler  gösterirler.  En  belirgin  ipucu  bireyin canına  kastetmeyi  düşündüğünü  ifade  etmesidir.  Bir şekilde  hayattan  bezdiğini,  intihar  etmeyi  düşündüğünü  ifade  eden  birey  kesinlikle  ciddiye  alınmalıdır. 
İntihar  etmeyi  düşünenin  bunu  söylemeyeceği  iddiası ile  intihar  edeceğini  söyleyenin  bunu  yapamayacağı iddiası  tamamen  temelsiz,  doğru  olmayan  peşin kabullerdir. 

Ölüm  hakkında  konuşmalar,  ümitsizlik  içinde olma,  geleceğe  yönelik  isteklerden  ve  değer  verdiği şeylerden  vazgeçme,  aile  ve  arkadaşlarından  uzaklaşma,  sürekli  endişeli  ve  gergin  olma,  davranışlarda  ani olarak  ortaya  çıkan  değişmelerin  olması,  alkol  ve uyuşturucu  kullanma  gibi  alışkanlıkları  edinme,  uykularda  bozukluk,  kendini  değersiz  bulma,  sürekli  bezgin  ve  mutsuz  olmanın  yanında  hayatı  yaşamaya değer  bulmama  gibi  belirtiler  intihar  eğilimi  taşıyanlarda  gözlenmektedir 

İntihar  bir  nevi 'öfke  ve  öc' 

alma  biçimidir 

Yapılan  araştırmalarda;  intihar  isteğinin  yaşamdan kaçışın  belirtisi,  hayatla  başa  çıkamayan,  zorlanmaya dayanamayan,  kendini  ve  yaşamı  sevmeyen  kişilerin bir  seçimi  olduğu  ortaya  çıkmıştır.  Literatürde  intihar, “ruhsal  hastalık,  ruhsal  çöküntü  belirtisi”  olarak tanımlanır.  Yaşamayı  seven  ve  kendisiyle  barışık  olan bir  insanın  hayatına  son  veremeyeceği  gerçeği  düşünülecek  olursa;  intihar,  intihar  eden  kişinin  geride kalanlara  çok  ciddi  bir  mesajı,  onlardan  öç  almasıdır. 

Geçim  zorluğu,  tedavisi  olanaksız  hastalık  ve  akıl hastalıklarının  intihara  neden  olma  etkileri  bir  yana, genç  insanın  duygusal  çöküşünden  dolayı  intiharı  seçmesine  bakıldığında,  geride  kalanlara, “beni  anlamadınız,  beni  sevmediniz,  bana  yardım  etmediniz”  şeklinde  mesajlar  verdikleri  görülmektedir.  Öç  alma  ise “şimdi  bensiz  kalın  da  görün”  anlamına  gelmektedir. 

Genç  insanın  ergenlik  döneminde  kendisine  güve¬ 


ni  azalır,  fiziki  olarak  kendisini  beğenmemeye  başlar, olumsuz  eleştirilere  karşı  çok  duyarlıdır,  yüreğinde sürekli  bir  isyan  duygusu  vardır.  Bazı  gençlerde  bu dönemde  içine  kapanma  davranışı  da  gözlemlenmektedir.  Genç  insanın  arayışlarına  yanıt  bulamaması,  aile baskısı,  okul  başarısızlığı,  aile  ve  arkadaş  çevresiyle uyumsuzluğu  ve  en  önemlisi  de  anlaşılamaması,  anlaşılmadığını  düşünmesi,  kimseden  destek  ve  yardım görmemesi,  intiharı  düşündüren  ve  girişimde  bulunduran  nedenler  arasındadır. 

Toplumdaki  durum 

Eski  çağlarda  da  intiharlar  muhakkak  olmuştur.  Bir toplum  bireyini  geleceği  için  eğitirken,  ona  yaşamda ne  gibi  bir  katkısı  olacağını  kavratır.  Eskiden  toplumlar ihtiyaçları  dahilinde  doğum  yaparlarmış.  ‘İhtiyaçlar’ çoğaldıkça  daha  fazla  insana  ‘ihtiyaç’  duyulmuştur.  Bu ihtiyaçlar  toplumun  ihtiyaçlarından  çok  egemenlerin ihtiyaçlarını  kapsamaktadır.  Fakat  günümüzde  teknolojinin  gelişimiyle  beraber,  insanın  kaba  gücüne  artık çok  ihtiyaç  duyulmamaktadır,  bundan  dolayı  günümüzde  insan  sayısı  ihtiyacın  üstündedir. 

Kapitalist  sistemin  günümüz  gençliğine  sunduğu  içi boşaltılmış  sınırsızca  eğlence,  gününü  gün  etme  ve hızlı  yaşam  tarzı  daha  yaşamın  başlangıçlarında  ne yazık  ki  yaşamı  tüketmekten  başka  bir  şey  değildir.  Bu yaşamın  gereçlerinede  bakıldığında  (alkol,  uyuşturucu vb)  hücreleri  özelliklede  beyin  hücrelerini  zedelenmesine  ve  erken  ölmesine  yol  açmaktadır.  Sağlıklı  bir yaşamın  bilinçli  beyinlerle  olacağı  herkesçe  bilinmektedir.  Yaşamı  bilinçlice  yaşamak,  toplumun  tekrardan kendi  rolünü  görmesinden  geçer.  Bir  intihar  gerçekleştiğinde  ağlamak,  sızlamak,  günlerce  kendini  kahretmek  yerine,  bir  genç  insanı  yaşamdan  kopartan nedenlerin  üzerinde  durulması  daha  anlamlı  olur. 
Bırakalım  gençler  kendi  istemleri  doğrultusunda  yaşamaya  başlasınlar.  Bunu  yaparsak  gençlere  daha  anlamlı  bir  yaşamı  tercihi  bırakmış  oluruz. 
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Erkeklik  halleri 


Toplumsal  cinsiyetçiliğin  üretilmesinde  davranışlar  yani  beden dilinin  payı  büyüktür.  “Doinggender”  kavramı,  "normal"  bir  kadın ya  da  "normal"  bir  erkek  olarak algılanabilmek  için  her  gün  yaptığımız  şeyleri  işaret  eder. 


•  Hacer  ALTUNSOY 


Kadınlık  ve  erkeklik  rolleri,  kadın  hareketleri tarafından  yıllardır  işlenen  bir  konudur. 
Toplumsal  cinsiyetçilik  kavramıyla  beraber kadın  ve  erkeğin  ataerkil  sistemde  rol  paylaşımlarının hangi  esaslar  üzerine  kurulduğu  deşifre  edilmiştir. 

Kadınlık  ve  erkeklik  rolleri;  dar  ve  geniş  alanlarda kullanılabilir  biçimiyle  ataerkil  toplumca  belirlenmiş ve  kabul  edilmiş;  sosyal  durum  ya  da  yapılara  uygulanabilir  halde  tanımlanmıştır.  Toplumsal  cinsiyetçilikte  erkeğin  egemen,  hakim,  sahip  rolü  toplumsal davranışları  erkek  ve  kadın  davranışlarını  belirleyen temel  yaklaşımdır.  Erkeklik  ve  egemenlik  olgunların¬ da  ki  örtüşme  genel  olarak  iktidar,  devlet  gibi  olguları açığa  çıkardığından  geniş  anlamlara  sahiptir.  Dolayısıyla  cinsiyetçi  davranış  kalıpları  ele  alındığında  genel teorik  belirlemeler  öne  çıkmakta  ve  yaşamın  ayrıntılarına  sinmiş,  aslında  döl  yatağı  olan  ailede  şekillenen kısmı  ikincil,  hatta  kadın  ve  erkekçede  normal  olan  bir hal  almıştır.  O  halde  ataerkil  zihniyetin  kadın  ve  erkek için  öngördüğü  davranışlar  günlük  yaşama  nasıl  yansımakta  ve  nasıl  normalleşmektedir? 

Cinsiyetçi  roller  doğuştan  belirleniyor 


W:ii 
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Özgürlük  mücadelesi  ve  değişen  dünya  şartları kadınların,  sosyal,  siyasal,  ekonomik  alanda  daha aktif  olmalarını  sağlamıştır.  Yani  kadınlar  kendileri için  yabancı  olan  alanlara  açılım  yaparak  toplumsal statüsünde  değişimler  yaratmaktadır.  Ancak  toplumsal  statüde  yaşanan  değişim  aile  ilişkilerine  yeterince  yansı mamakta  veya  az  yansı maktad ı r. Bazı  ailelere  ise  hiç  uğramamıştır.  Eril  zihniyetin  döl  yatağı olan  aile  ilişkilerindeki  davranışlar  her  gün  geleceğimizi  şekillendirmektedir. 

Toplumsal  cinsiyet  sosyalizasyonu,  kız  ve  erkek çocukları  doğduğu  andan  itibaren  başlamaktadır. 
Sosyalizasyon,  yani  toplumsallaştırma,  bireylerin toplumsal  yaşama  uyum  sağlaması  ve  edindiği  veya  edineceği  roller  ile  bu  rollerin  gereklerini  öğrenmesi  süreci  olarak  tanımlamakla  birlikte;  bireylere var  olan  doğrular  içerisinden  o  toplumun  seçmiş olduklarını  öğretme  ve  doğru  olarak  benimsetme sürecidir.  Hatta  hemşirenin  kucağındaki  daha henüz  dünyaya  gelmiş  bebeği  anne  veya  babasına verirken  ki  halini  düşünün.  Bebek  erkek  ise,  kalın ve  kendine  güvenen  bir  sesle  “çok  güçlü  bir  oğlunuz oldu”  diyecektir.  Bebek  kız  ise,  sesini  yumuşatacak  ve  “minicik,  sevimli  bir  prensesiniz”  oldu  diyecektir.  Sosyalizasyon  daha  anne  kucağına  verilmeden  başlamıştır  bile. 

Ailedeki  erkeklik  halleri 

Toplumca  kabul  ettirilmiş  ve  erkeğinde  uymak zorunda  bırakıldığı  bu  hakim,  egemen,  sahip  erkek aslında  dış  dünya  içerisinde  tek  başına  oldukça güvensizdir.  Yani  toplumun  desteğini  çekmesi  halinde  yanlız,  güvensiz  ve  ürkektir.  Erkek  (baba,  abi,  kardeş,  eş  vb)  aile  içerisinde  son  derece  hakimdir. 
Karşısında  onun  her  türlü  hizmetine  hazır  bekleyen eşi,  çocukları  vardır.  Bir  dediği  ikilenmeyen  bu  yüceltilmiş  imaj  her  gün  kendisini  ailede  üretir.  Toplumun ataerkil  değerlerini  arkasına  almış  olan  erkeğin  ailesi;  onun  evi,  ülkesi,  devletidir. 

Peki  ailede  erkek,  baba  ve  abinin  davranış  kalıpları  nelerdir?  Nasıl  kabul  görürler  ve  karşılarında nasıl  bir  kadın  isterler? 

Aile  ilişkilerinde  kadın  erkeğe,  çocuğa  veya  aile büyüklerine  hizmete  kurgulanmıştır.  Erkek  ise  dış hizmete  yani  ekonomik,  siyasal  vb  olgulara  kurgulanmıştır.  Ebevynlerin  çocuk  yetiştirirken  esas  aldıkları kadınlık  ve  erkeklik  rolleri  çocukluktan  başlamak üzere  şekillenir.  Erkek  aile  ilişkilerinde  hiç  büyümez aslında  bir  yanıyla  kadına  sahiplik  etmekte,  ama 


diğer  tarafta  çocukluğunda  ki  davranışlarını  sürdürmektedir  (dış  dünyada  yaşamı  değişmiştir). 
Çocukluk  hizmet  gerektirir.  Çünkü  kendine  bakabilecek  düşünceye  ve  davranış  yetisine  ulaşmamıştır. 
Erkekler  de  yaşamları  boyunca  kendilerine  yetecek davranış  yetisine  ulaşamaz  veya  ulaşmak  istemezler. 
Günlük  yaşamdan  küçük  örneklerle  açıklamak  daha anlaşılır  olabilir.  Mesela  işten  veya  dışardan  gelen  bir erkeğin  çorabını  kapının  önünde  çıkarıp  evin  bir köşeye  fırlatıp  ertesi  gün  'çoraplarım  nerede'  diye eşinden  istemesi  (Anahtarı,  tlf,  elbisesi,  gözlüğü  vb gibi  eşyalarının  tümünün  bekçiliğini  kadın  yapmalıdır).  Ya  da  aile  fertlerinin  oturduğu  bir  yemek  masasında  babanın  anneden,  erkek  kardeşin  abladan veya  kız  kardeşinden  masa  üzerindeki(bir  kol  uzatımı uzaklıktaki)  sürahiden  su  almak  yerine  'bana  su  ver' demesi.  Çocuğun  nasıl  büyüdüğünden,  geceleri nasıl  ağladığından,  anneyi  bir  gecede  kaç  kez  uyandırdığından,  hastalığından,  sağlığından  bi  haber  olan babanın;  anne  çocuğun  herhangi  bir  isteğini  red etmesi  durumunda  'çocuğuma  böyle  davranmazsın' demesi.  Yine  anneyi  azarlaması,  bağırması.  Evin günlük  işleri  yürürken  erkeklerin  kendine  zaman  ayırması  vb  davranışlar  erkekliğin  en  normal  halleridir. 
Kadının,  erkeğe  ters  gelen  herhangi  bir  davranışı sonrasında  ters  ters  bakması  da  normalleşmiş  davranışlardandır.  Kadınla  erkeğin  ekonomik  anlamda çalışmadığı  bir  ailede  de  davranış  ve  iş  bölümleri değişmez.  Yani  erkekler  kendilerine  yetecek  davranış  yetisine  ulaşamaz  yaşam  boyunca.  Tabii  bu  en normal,  kaba  anlamda  şiddetin  olmadığı  bir  aile ortamı.  Böyle  bir  ailede  yetişen  çocuğa  baba  istediği kadar  'annenize  iyi  davranın'  desin,  erkek  çocuk babanın  davranışlarını  esas  alacaktır.  Kız  çocuk  ise bu  davranışlara  karşı  annenin  kabul  etmiş  yanını benimseyecektir.  Erkek  evde  hep  hizmet  ister.  Fiziki bakımdan,  ihtiyaçlarına,  yemeğinden  temizliğine bütün  angarya  işlerde  eşinden  hizmet  bekler.  Bireyci ve  egoistir.  Erkekler  için  kadın  statüsü  çocuk  statüsü ile  aynıdır.  Bizim  toplumumuzda  erkekler  biribine aile  ferdlerini  sorduğunda '  eşin  ve  çocukların  nasıl' demezler.  Genellikle  'çocuklar'  nasıl  denir.  O  'çocuklar'  kavramı  içerisinde  kadınlar  da  vardır.  Bu  sadece toplumsal  geleneklerle  ifade  edilecek  bir  durum değildir.  Kadının  statüsünü  gösterir. 

Hizmet  anlayışı  egemenliği  üretir 

Erkeklerin  kadınlardan  beklentileri  içinde  olduk¬ 


ları  bir  diğer  hususta,  kadının  tıpkı  anneleri  gibi  karşılıksız  bir  sevgi  ve  şefkat  içinde  olmalarıdır.  Eş  statüsünden  hayatlarının  içinde  olan  kadının  adeta anneleri  gibi  ilgili  ve  sevgili  olması  ama  buna  karşılık anneleri  kadar  kontrolcü  ve  koruyucu  olmamalıdır. 
Kısaca  erkek,  evin  reisi  rolünden  çıkarılmamalı  ama anlayış  noktasında  erkeğin  annesi  rolü  alınmalıdır. 

Erkekler;  öfke,  şiddet,  özgürlük  tutkusu,  sinirlilik hali  ve  kurallara  karşı  tahammülsüzlük  gibi  duygulara sahiptirler  ve  tüm  bu  duygu  yapısının  aksine  huzur arayışına  cevap  veren  bir  kadın  isterler.  Diğer  bir deyişle  erkek  evlilik  bağı  ile  bağlandığı  kadının  sakin, sadık,  itaatkâr,  anlayışlı,  hoşgörülü  ve  idare  edebilme  yeteneğine  sahip  olmasını  ister. 

Kadının  evlilik  içindeki  çeşitli  konular  yüzünden yakınmak  yerine  kendisine  minnet  etmesini  ister. 
Kadının  tüm  zorluklar  karşısında  yılmadan,  yakınma¬ dan  yanında  durması  ve  eğer  ortada  sorun  teşkil eden  konular  var  ise  bu  konuları  adeta  birsünger  gibi içine  çekmesi  ve  dile  getirmemesini  beklerler. 
Çünkü,  erkekler  fikirleri,  hareketleri  ve  düşünceleri konusunda  onaylanmak,  takdir  edilmek  isterler. 
Erkekler,  sürekli  şikayet  etmek  yerine,  memnuniyet dile  getiren;  söylenmek  ve  yakınmak  yerine  durumu olduğu  gibi  kabul  etmesi  gerektiğini  bilen  bir  eş  ister. 

Özetlemek  gerekirse,  erkekler  iyi  ahlaklı,  güvenilir,  sevgi  ve  şevkat  dolu,  iyi  geçimli,  munis,  güler yüzlü,  neşesine  ortak  kederine  yardımcı,  samimi, sıcak,  vıdı  vıdıdan  uzak,  şikayet  etmeyen,  az  konuşan,  değişken  ruh  hallerine  anlayışlı,  soru  sormayan, irdelemeyen  bir  eş  isterler...  Kısacası  erkekler  hayat arkadaşı  değil,  hizmetçi  olarak  kadını  görürler  ve  bu hizmet  anlayışı  egemenliği  sürekli  üretir. 

'Sevimli  prensesler* 

Aile  içerisinde  egemenliği  üreten  erkek  davranışlarında  kadınlarında  payı  vardır."Minicik,  sevimli  prensesler"  olarak  doğan  kadınlar,  egemenlik  kurumlaştığındı  bedenler  ve  davranışlara  dönüştürülürler.  Kadın ataerkil  toplumun  öngördüğü  davranış  kalıplarını  teorik  anlamda  biliyorsa  da  pratik  alışkanlıkları  devam eder,  ya  da  bilmiyorsa  da  normal  görerek  sürdürür. 

Anne  aile  içerisinde  ki  rolünü  çok  iyi  bilir.  Bunu daha  yedi  yaşından  itibaren  ebevynlerinden  öğrenir. 
Benimser  veya  benimsetilir.  Benimsememe  gibi şansı  yoktur,  çünkü  toplum  beklentilerine  göre  şekillendirilir.  Kadınlar  erken  büyür.  Aile  içerisinde  sorumluluk  alır.  Anneye  ev  işlerinde  yardımla  başlar 


herşey  ve  yaşamını  şekillendirir.  Yukarıda  belirtilen erkek  veya  baba  yaklaşımları  karşısında  kadınlar çoğunlukla  davranışı  redetme  yerine  istenileni  uygulamayı  tercih  ederler.  Erkeğin  hizmet  beklentisine karşı  kadınlar  hizmet  ederek  karşılık  verir.  Bu  hizmetten  rahatsız  olma,  sorgulama,  şikayet  etme  yoktur.  Yirmi  dört  saat  çocukla  uğraşan  bir  anne  babayı ilahlaştırarak  çocuğun  hatalarını  veya  yaramazlıklarını  kendisi  çözmek  yerine  babaya  havale  eder.  Baba figürü  çocukta  böyle  başlar.  Hem  ekonomik  ihtiyaçlarını  karşılayacak  kişidir,  hem  de  onu(çocuğu)  İslah edecek  kişidir.  Kadının  sadece  bedeni  kamusal  alanca  denetlenmez.  Davranışlarıda  denetlenir. 

Toplumsal  cinsiyetçilikte  beden  dili 

Toplumsal  cinsiyetçiliğin  üretilmesinde  davranışlar  yani  beden  dilinin  payı  büyüktür. 

“Doinggender”  kavramı,  "normal"  bir  kadın  yada "normal"  bir  erkek  olarak  algılanabilmek  için  her  gün yaptığımız  şeylere  işaret  eder.  Bu  davranış  kalıpları¬ nın  kısmen  bilincinde  değilizdir,  bununla  birlikte onların  ataerkil  iktidar  ilişkilerinin  ayakta  tutulmasında  ve  yeniden  üretilmesinde  ciddi  bir  payları  vardır.  Örneğin  sosyal  enformasyon  alışverişimizin %70'i  beden  dili  üzerinden  gerçekleşir,  yani  her dakika  kullandığımız  ve  yaşadığımızdan  dolayı  beden  dili,  cinsiyetin  ritüelleştirilmesi  (Doing  Gender)  için  fevkalade  uygundur. 

Butler’e  göre  toplumsal  cinsiyet  etkisi  belirli bedensel  eylem;  jest  ve  hareketlerin  stilize  edilmiş tekrarı  aracılığıyla  ve  bir  “Toplumsal  Zamansallık” olarak  yaratılır.  Ona  göre  belirli  şekillerde  davranmamızın  sebebi  toplumsal  cinsiyetimiz  değildir.  Toplumsal  cinsiyet  denilen  kimliğe,  onun  normlarını  kurup  sürdüren  bir  davranışsal  kalıplar  aracılığıyla kavuşuruz.  Tekerrür  süreci  zaten  toplumsal  olarak kurulmuş  olan  bir  anlamlar  dizisinin  bir  anda  yeniden yaşanması  ve  tecrübe  edilmesidir.  Onların  dünyasal ve  ritüelleşmiş  meşruyet  biçimidir. 

O  hal  de  toplumsal  cinsiyetçiliğin  deşifrasyonunu  salt  genel  kurumsal  ve  yapılar  üzerinden  sağlamak  eksik  kalmaktadır.  Günlük  yaşamımıza  sinmiş, kadınlar  içinde  normalleşmiş  yanlarını  gün  gün  açığa  çıkarmalıyız.  Tabii  deşifre  ettiğimiz  her  davranışı red  etme,  yerine  yenilerini  geçirmek  önemlidir.  Böylece  çoğu  zaman  farkına  varmadan  yaptığımız  davranışlarımızı  yenileme  ve  tekkürrü  tersine  çevirme imkanına  kavuşmuş  olabiliriz. 
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Rekabet  güvensizlik  yaratıyor 


Çocuklara,  başarı  ve  ödülün kendilerini  gerçekleştirebilecekleri  işleri  yapmak  olduğu anlatılmalıdır.  Çocukları  birbiriyle  karşılaştırmamak,  onlar arasında  rekabet  oluşturmamak  diğer  önemli  bir  faktördür. 

•  Roje  UMUT 


Günümüzde  yarışma,  rekabet,  yaşam  alanlarımızın  vazgeçilmezi  halini  aldı.  Ekonomik  alandan  başlayan  rekabet,  şimdi  en  masum  yanlarımıza  yani  çocuklarızın  dünyalarına  kadar  indi.  Ve  ailelerimiz  çocuğun  eğitimindeki  'başarısı'  adına  teşvik eden  taraf  olmaya  başladı.  Yine  popüler  kültür  alanlarına  ilgi  daha  fazla  arttı.  Özellikle  tv  programlarında  yapılan  çocuk  yarışmaları  neredeyse  her  ebevynin  amacına dönüştü.  O  halde  yaşamımızın  vazgeçilmezi  olan  rekabet  nedir?  Çocukların  eğitiminde  faydaları  var  mıdır? 
Zararları  nelerdir?.  Sağlıklı  bir  psikoloji  ve  başarı  için çocukların  rekabet  etmesi  gerekiyor  mu?.  Bu  soruların cevabını  geleceğimizin  toplumunu  yaratacak  olan çocuklar  için  araştırdık. 

Rekabet  nedir? 

Rekabet;  en  genel  tanımı  ile  aynı  amacı  güden  kimseler  arasındaki  çekişme,  yarışma,  yarışmadır.  Çoğunlukla  ekonomik  alanda  karı  arttımak  için  kullanılan  ve yasal  çerçevesi  belirlenmiş  bir  edimdir.  Çocukların  eğitiminde  ise  öğrenmeyi  teşvik  etmek  için  kullanılmaktadır.  Rekabet  üzerinde  yapılan  araştırmaların  çoğunda rekabetin  öğrenmeyi  kötü  yönde  etkilediği  ortaya  çıkmıştır.  Çocukluk  dönemi  kişilik  şekillenmesinin  tamamlandığı  dönemlerdir.  Çocukların  eğitim  ve  ilişkilenme biçimi  kişilik  kazanmasında  temel  öneme  sahiptir. 


Dolayısıyla  hassas  bir  dönemdir  ve  çocuklar  söz  konusu  olduğunda  attılan  her  adımda  çok  dikkatli  olunmalıdır.  Çocuklar  gelişen,  büyüyen  ve  değişen  varlıklardır.  Olumsuz  olarak  etkilenmediğini  düşünülen  birçok olayda  aradan  bir  süre  geçtikten  sonra  aslında  ne kadar  fazla  olumsuz  olarak  etkilendikleri  görülebiliniyor.  Rekabet  çocuk  dünyasına  iki  biçimde  yansımaktadır.  Birincisi  eğitim  sistemlerinde  motive  amacı güden  yarışmalar,  ikicisi  ise  televizyonlarda  yapılan  yarışmalardır. 
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Eğitim  sisteminde  rekabet 

Okullarda  çocuğu  motive etmek  için  sıkça  kullanılan  yarışmalar,  çocukların  öğrenme  eğilimini güçlendirmeyi  hedefliyor.  Ancak  her  öğ  - rencide  aynı  sonuçları  yaratmıyor.  Bazı öğrencilerde  yarışmaya  katılmak,  rekabet  duygusunu  yaşamak,  öğrenme  istemini  kamçılarken,  bazıları  öğrencileri  de  yıpratmaktadır.  Mesela  iki  gruba ayrılmış  bir  yarışmada  kazana  grup  içerisinde  ki çocuklar  birbirine  değer  vermeye  başlıyor,  birbirini önemsiyor,  daha  iyi  arkadaşlıklar  oluşturuyor.  Ve başarmak  için  daha  fazla  çaba  sarf  ediyor.  Kaybeden gruptaki  çocuklar  ise  gerginleşiyor,  yenilgi  için  bahaneler  bulunmaya  başlıyor. 

Grup  içerisinde  yer  alan  öğrenciler  biribirini  suçlamaya  başlıyor,  ilişkileri  bozuluyor,  güven  sorunu  yaşanmaya  başlıyor.  Kaybeden  öğrenciler  kendilerinin  eksikliklerini  görmemeye  ve  sadece  güçlü  yanlarını  ortaya çıkarmaya  çalışıyorlar.  Yine  iki  grup  arasındaki  ilişkiler de  böylece  zedeleniyor.  Aileler  genellikle  sadece  çocuğun  başarısıyla  ilgilendiğinden,  başarısız  olan  öğrenci ya  bahaneler  bularak  başkalarını  suçluyor  veya  başarılı olduğuna  dair  yalan  söylüyor.  Yine  sınavlarda  sınıf  arkadaşıyla,  hatta  sıra  arkadaşıyla  rakip  konumuna  gelen çocuğun  hayatın  tamamını  bir  yarış  ve  sınav  olarak  görmesi  gibi  son  derece  vahim  bir  durum  ortaya  çıkıyor. 

Yapılan  bir  araştrmada  rekabetin  öğrenmeyi  azalttığı  sonucuna  ulaşılmış.  Bir  araştırmada  bir  grup  çocuğa iki  bulmaca  veriliyor.  Çocuklar  ilk  bulmacayı  çözdükten sonra,  onlara  şöyle  bir  şey  soruluyor:  İkinci  bulmaca için  ipucu  mu  istersiniz,  yoksa  ilk  bulmacada  diğerleri¬ ne  göre  de  receni  mi  öğrenmek  istersin. 


Rekabet  ortamında eğitim  gören  çocuklar  de  - recesini  öğrenmek  istiyor, ama  işbirliğine  inan  öğrenciler ipucu  istiyor.  Amaçları  kendilerini  geliştirmek. 
Rekabet  ortamlarında  insanlar  fikirleri  anlamak  için değil,  sürekli  derecesini  geliştirmek  için  çalışıyor.  Nasıl öğrenmede  bireysel  özellikler  göz  önünde  tutuluyorsa, motivasyonun  seçiminde  de  bireyi  tanıyarak  tercih yapılmalıdır.  Genellikle  öğrenciyi  başkaları  ile  karşılaştırmaktan  kaçınmalı,  öğrencinin  eski  durumu  ile  yeni başarı  durumu  karşılaştırılmalı,  kendisini  aşması  sağlanmalıdır.  Kısacası  rekabet,  kısa  vadede  etkili  olsa  da uzun  vadede  öğrenciyi  kötü  etkiliyor. 

Televizyon  yarışmaları 

Eğitim  sistemlerinde  rekabetle  tanışmış  olan  çocuklar,  bütün  bu  karmaşa  sırasında  hem  popülerlik  hem  de ekonomik  anlamda  sağlayacağı  umulan  kısa  yoldan gelir  elde  etme  hedefi  nedeniyle  pek  çok  aile  çocuklarını  televizyonlardaki  şarkı-türkü  ya  da  yetenek  yarışmalarına  yönlendiriyorlar.  Küçük  yaşlarda  çocukların  bir yarışma  ya  da  kendini  ispat  etme  gibi  bir  durumla  karşı karşıya  bırakılmasının  ki  ciddi  zararları  olmaktadır.  Bu tip  bir  durumda  çocuğun  kazanıp  kazanmaması,  takdir edilip  edilmemesi  de  o  kadar  önemli  değildir.  Her  halü¬ 


Umut  nedir? 


tulayamed@hotmail.com 


Bazen  dünyaya  gözlerini  açarken sizi  büyük  bir  sevince  boğan yumuk  yumuk  ellerinden  tutarken  o  anın  hiç  bitmesin  istediğiniz  ve  tarifsiz  kokusunu  yıllar  sonra  bile  unutamadığımız  bir  çocuğun  adı, 

Bazen  70  yaşında  bir  ananın  kırışık ellerini  öperken  O’nun  size  mutlaka  başaracağız  derken  sesindeki  inanç, 

Bazen  de  gencecik  yüreklerden  dile dolanan  haykırışlarda  ki  duygu. 

Özgürlük  mücadelelerinde  yol  uzun, uzun  olduğu  kadar  da  zordur.  İnanç  ve bağlılık  ne  kadar  diri  tutulursa  başarı  da  o kadar  büyüktür. 

Bilinmelidir  ki  bu  gün  gelinen  nokta halkların  başarısıdır.  Haklı  mücadelenin verdiği  direnç  yolumuzu  aydınlatan  bir ışık  olmuştur.  Evet  “Umut”  her  zaman vardır.  Ama  nasıl  ve  kiminle  umutlanırız. 
Sadece  halkımızla  umutlanır  ve  direniriz.  Direnişimizin  tek  güç  kaynağı  ve enerjisidir  halk. 

Yıllar  boyunca  yaşanılanlar  bize  gösterdi  ki  sabır  ve  inanç  bizim  en  büyük  beslenme  kaynağımızdır.  Kürt,  Türk,  Laz,  Çerkez,  Arap  hangi  ulustan  olursak  olalım sadece  ve  sadece  insan  olmuşsak  budur önemli  olan.  Gözümüzün  içine  bakarak insan  haklarından,  dünya  barışından, halkların  kardeşliğinden  bahsedilmesi değildir  gerçek  olan.  Gerçek  çoluk  çocuk, 


genç  yaşlı,  kadın  erkek  karşılaştığımız muameledir.  Cinayet  gibi  ölümlerle  yok  edilip  sonra  da  suçlu  ilan  edilenlerdir  gerçek.  Umutlanıır  mıyız  bir  gün  bunları  yapanlar  pişman  olacaklar  diye.  Yoksa  çok uzak  mı  gelir  size  bu  düşünce. 

Ama  vardır  bir  yerlerde  umut,  mutlaka vardır.  Yıllar  süren  mücadelenin  başarısını  göreceğine  inanmaktır  umut,  çünkü halkın  gücüdür  umutlandıran.  Her  ulustan,  her  cinsten  insanların  yanyana  gelerek  yücelttikleri  mücadelededir  umut. 
Farklı  alışkanlıklar,  karakterler  ve  düşünceleri  ortak  paydada  buluşturan,  tek yürek  olmayı  sağlayandır  umut. 

Kürtlerin  umutlanmak  ve  inamak  için o  kadar  çok  nedeni  vardır  ki.  Onları  bu günkü  noktaya  getiren,  bu  yüzyılın  kendi başarılarıyla  taçlanacağını  bilmelerini sağlayan  özgürlük  umudu  ve  inancı  değil midir? 

Ortadoğu  da  oluşturulan  değişikliklerin  dünyada  ki  yansımaları  değil  midir  bu kadar  baskının  nedeni.  Başarmaya  yaklaşmak,  gün  geçtikçe  özgürlüğe  doğru adım  atmak  değil  midir  bizleri  umutlandıran  herkesi  bize  düşman  kılan.  Çıkarlar dengesinin  kurbanı  yapılmak  istenirken umudun  kaynağı  olmak  değil  midir  tüm baskıların  nedeni. 

Ama  bizler  çok  iyi  biliyoruz  ki  ne  olursa  olsun; 

Tertemiz  yüreklerdeki  direniştir  umut 

En  karanlık  anlarda  sırtınızı  dayadığınız  arkadaşınızda  umut 

Ağlayacak  bir  avuç  mezar  toprağı olmamasına  rağmen  “barış  diye  haykıran anadır”  umut. 

Yıllarca  tek  başına  her  türlü  işkenceye direnendir  umut 

Doğan  her  çocukla  tazelenendir  umut 

Bir  ölür,  bin  geliriz  diye  haykırandır umut. 

Tüm  baskı,  zulüm  karşısında  direnendir  umut. 


karda  çocuk  içine  düştüğü  durumdan  hasar  alarak  çıkacaktır.  Bu  tür  yarışmalar,  bu  yarışmaların  çocuklardaki yetenekleri  ortaya  çıkarmak  gibi  bir  amaçlarının  olmaktan  uzak  tamamen  seyirci  toplamaya  yönelik  programlardır.  İkincisi,  çocukların  yarışma  sırasında  yaşadıkları olayların  ve  girdikleri  ışıltılı  dünyanın  onlara  vaat  ettikleri  dünya  ile  gerçek  dünyanın  birbirinden  tamamen  farklı  olması.  Bu  durum  çocuklardaki  gerçeklik  algısının ciddi  anlamda  bozulmasına  yol  açıyor.  Üçüncüsü,  yarışmanın  herhangi  bir  aşamasında  çocuğun  elenmesi, seçilememesi  ya  da  beklediği  dereceyi  elde  edememesi  tahmin  edilenden  daha  fazla  zarar  verici  olabiliyor. 

Yarışmanın  her  aşaması  çocuk  için  yıpratıcı  oluyor, çünkü  her  adımında  bir  sürü  acabayı  sıralıyor:  "Acaba bu  bölümü  kazanacak  mıyım,  acaba  diğerleri  ne  yapıyor,  acaba  benim  durumum  nasıl,  acaba  beğeniliyor muyum,  acaba  ailem  ne  düşünüyor,  acaba  sonuçta onları  üzer  miyim?"  Gibi  onlarca  soru  çocuğun  ruhsal durumunu  alt  üst  ediyor. 

Olayın  belki  de  en  sıkıntılı  kısmı  yarışmanın  sonucunun  ya  da  beğenilip  beğenilmediğinin  çocuğun  yüzüne, hem  yüzlerce  seyircinin  hem  de  milyonlarda  televizyon izleyicisinin  önünde  söylenmesidir.  Çocuk  sonuç  olarak sadece  bir  çocuktur  ama  orada  çocuk  gibi  davranamaz. 
Olayı  olgunlukla  karşılaması  gerektiği  öğretildiği  için bütün  üzüntüsüne  rağmen  asla  renk  vermemeye  çalışır. 
Halbuki  içinde  kopan  fırtınalar  korkunçtur.  Bir  çocuk olarak  normalde  yapması  gerekeni  yapamaz,  ağlayamaz,  itiraz  edemez,  kızgınlığını  ve  tepkisini  belli  edemez.  Etmemelidir  çünkü.  Orası  bir  yarışma,  bir  program  platformudur  ve  çocuğun  aslında  bir  çocuk  olduğuyla  çok  da  ilgilenilmez. 

Sonuç  olarak,  rekabet  kısa  vadede  yararlı  ve  heyecan  uyandırıcı  olsa  da  uzun  vadede  zarar  getiriyor. 
Yarışmalar  çocuklarda  güven  kaybı,  kendini  ispat  etme sıkıntısı,  sürekli  bir  onaylanma  ihtiyacı  gibi  olumsuz sonuçlar  yaratıyor.  Bunun  yerine  sınıf  ortamında  ve ailede  çocukları  kimseyle  karşılaştırmamak  ve  işbirliği yapmaya  özendirmek  önemlidir.  Çocuklara  başarı  ve ödülün  kendilerini  gerçekleştirebilecekleri  işleri  yaparak  mutluluk  duymaları  öğretilmeli.  Çocukları  birbiriyle karşılaştırmamak,  onlar  arasında  rekabet  oluşturmamak  bu  iş  birliğini  sağlamak  gerekmektedir.  Yine  çocukların  ders  veya  proje  yapacakları  vakti  sağlamak  kadar, onların  birlikte  yapmaktan  hoşlandıkları  aktiviteler  için de  vakit  ayırmak  onların  arkadaşlığının  gelişmesinde  ve iş  birliği  yapmalarında  önemlidir.  Çocuklara  oyun  ve aktivite  seçeneği  sunarken  yarışmayı  özendirici,  rekabeti  artırıcı  olanlar  yerine  birlikte  ortaya  bir  şey  çıkarabilecekleri  aktiviteleri  seçenekler  listesine  koymak onların  kişilik  gelişimlerinde  belirleyici  olacaktır. 


Bebekler sosyal  doğar 

ABD’nin  Phoenix  şehrinde  bulunan  Arizona Çocuk  Gelişimi  Merkezi’nde  çalışan  uzmanlar bebeklerin  doğduktan  birkaç  hafta  sonra etraflarında  insanları  görmek  istediklerini  belirtti. 
Klinik  direktörü  Dr.  Alison  Steier  bebeklerin  iki  yaşından  itibaren  etraflarında  yeni  yüzler  görmekten  mutlu olduklarını  söyledi. 

Steier  sözlerine  şöyle  devam  etti:  “Bebekler,  siz farkına  varmasanız  bile,  sürekli  olarak  gözlem  yapar ve  çevresindeki  insanlardan  çok  şey  öğrenir.”  Yale  Universitesi’nde  geçtiğimiz  günlerde  yapılan  araştırmada 6-10  ay  arasındaki  bebeklere  kukla  şovu  izletildi. 
Kuklaların  bazıları  iyi  bazıları  ise  kötü  karakterliydi. 
Şovdan  sonra  bebeklerin  iyi  karakterlere  sahip  kuklalarla  oynadıkları  gözlemlendi. 

Parents  dergisinde  yayınlanan  araştırma  sonuçlarına  göre  bebeklerin  küçük  yaşlardan  itibaren  sosyal  varlıklar  olduğu  tespit  edildi  ve  ebeveynlerin  bu hususu  göz  önüne  alarak  onları  sosyalleştirmesi gerektiği  vurgulandı.  •  Haber  Merkezi 
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Ağız  ve  burun  boşluğunun  arka  tarafında  farinks  denilen  boğaz  kısmı  bulunur.  Ağzımızı  açtığımızda  karşıda  görülen  farinks kısmı  iltihaplanırsa  farenjit  oluşur.  Genellikle  kışın, mikrop  ve  virüslerin  boğaza  yerleşmesi  sonucu ortaya  çıkan  bulaşıcı  bir  boğaz  enfeksiyonudur. 
Bronşit  oluşumuna  neden  olabilir.  Kimilerinde  uzun süreden  beri  vardır  ve  çok  fazla  rahatsız  edici  şikayetler  gözlenmez.  Bu  durumda  hastalık  kronikleşmiştir.  Müzmin  faranjit  denilen  durum  ortaya  çıkar. 
Hastalığın  çok  şiddetli  olduğu  ve  yeni  yeni  görüldüğü  durum  ise  akut  farenjit  adını  alır. 


Boğaz  Görünümü 


'  Faranjit  nedir? 
Tanısı  ve  tadavisi 


Haber  MERKEZİ 


Sinüsler 

Adenoit 
Yumuşak  damak 
Bademcik 
Epiglotis 
Özofagus 


Uvula 

Bademcik 


Neden  Faranjit  olunur? 

Boğazın  arka  kısmı  mikroplara,  toza,  ısıya  karşı hassastır.  Hem  akut  hem  de  müzmin  faranjitin nedenleri  genelde  mikroplar  veya  virüsler  olsa  da oluşmalarında  arada  küçük  farklar  bulunur.  Kronik faranjitte  sigara  ve  alkol  kullanımı,  alerji,  virüs  ve bakteriler,  geniz  akıntısı,  kuru  hava  gibi  nedenler etkilidir.  Bunların  çoğu  boğazı  tahriş  eden  nedenlerdir.  Bunlardan  başka  boğazı  tahriş  eden  durumlar  da  vardır.  Aşırı  sıcak  ya  da  soğuk  yiyecekler, bademcik  iltihabı,  asitli  içecekler  de  farenjite  sebep  olabilir.  Bir  de  burun  tıkandığında  farenjitin olması  iyice  kolaylaşır. 

Akut  farenjitte  ise  sebep  genelde  virüs  ya  da  bakteridir.  Yine  tahriş  edici  nedenler  de  farenjitin  oluşmasında  rol  oynar.  Mevsimler,  faranjit  oluşumunda etkendir.  Kapalı  ortamlarda  görülme  sıklığı  fazladır. 
Havada  bulunan  maddeler,  bazı  soğuk  algınlıkları farenjite  yol  açabilir. 

Belirtileri  nelerdir? 

■  Boğazda  ağrı,  yanma,  kuruluk  hiss,  kaşın¬ 


ma,  yutkunurken  zorlanma  ve  bunun  uyurken  rahatsız  etmesi, 

■  Öksürük, 

■  Ateş,  ses  kısılması, 

■  Halsizlik,  yorgunluk, 

■  Burnun  akması, 

■  Baş  ağrısı. 

Yalnız  kronik  faranjitte  genelde  ateş  olmaz. 
Hastanın  halsizlik  gibi  bir  sorunu  yoktur.  Hastaya boğazında  bir  şey  varmış  gibi  gelir.  Boğazı  temizleyince  geçeceği  hissi  vardır.  Fakat  boğazı  temizlemek daha  çok  tahriş  eder. 

Doktor  muayenesinde  boğazda  kızarıklık  ve  şişlik, burunda  şişlik,  geniz  akıntısı,  burun  akması  gibi  bulgular  vardır.  Doktorun  muayenesi  ve  hastanın  söyledikleri  sonucu  farenjit  teşhisi  konur.  Herhangi  bir  tetkike  gerek  yoktur.  Bazen  gerekirse  faranjite  neden olan  rahatsızlığı  bulmak  için  doktor  tetkik  isteyebilir. 
Sinüzitten  şüpheleniliyorsa  film  çekimi  gerekir. 

Kimler  risk  altında? 

Bu  durumda  kişisel  özellikler  ön  plana  çıkıyor. 
Örneğin  ağızdan  nefes  alma  bu  hastalığa  yakalanma 


riskini  arttırır.  Alerji,  burun  kemiğinde  eğrilik,  doğuştan  gelen  bir  takım  özellikler  hastalığa  yakalanmayı kolaylaştırır.  Bunların  dışında  stesli  bir  yaşam  sürmek,  düzensiz  yaşamak,  sigara  kullanmak,  uyku bozukluğu  hastalığa  yakalanma  ihtimalini  arttırır. 

Faranjitin  tedavisi 

Antibiyotik  kullanımı  hastalığın  tedavisinde önemlidir.  Bu,  virüsler  üzerine  etkili  olmasa  da  bakterileri  ortadan  kaldırmak  için  gereklidir.  Böylece hastalığın  iyileşmesi  hızlanır.  Antibiyotik  kullanımın¬ dan  başka  ateş  düşürücü,  ağrı  kesici,  alerjisi  olanlar için  alerjiyi  önleyici  ve  öksürük  kesiciler  kullanılabilir. 
Geniz  akıntısı  için  ilaç  verilebilir. 

Kronik  faranjit  için  tedavi  uzun  sürer.  Hem  doktorun  hem  de  hastanın  yapması  gerekenler  vardır.  Tedavide  niçin  kronik  faranjit  olduğu  araştırılır.  Hastalık genelde  tamamıyla  ortadan  kaldırılamaz.  Pastil  kullanımı  ise  faydasızdır. 

Faranjitten  korunma  yolları 

Faranjitten  korunmak  için  sigarayı  bırakmak  gerekir.  Boğazı  tahriş  eden  aşırı  sıcak  ve  soğuk  yiyeceklerden  kaçınılmalıdır.  Boğazı  temizlemek  de tahriş  edici  olduğu  için  yapmamak  gerekir.  Tozlu ve  kirli  ortamlardan,  kapalı  yerlerden  uzak  durmak gerekir.  Elleri  sık  yıkamak  ise  enfeksiyonu  önlemeye  yardımcıdır.  Eğer  alerjiniz  varsa  buna  neden olan  şeylerden  korunmalısınız.  Mide  asidinin  boğaza  kaçtığı  reflü  gibi  bir  sorununuz  varsa  çay, kahve,  alkol,  kola  gibi  içecekleri  azaltmak  ve  fazla yemekten  kaçınmak  gerekir. 

Düzgün  bir  yaşam,  düzenli  yapılan  spor  ve  vitaminsiz  kalmamak  faranjitten  korunmayı  sağlayan durumlardır. 


* sağ I ık.net  sitesinden  alınmıştır. 


Pratik  Öneriler 


Yemek  Tarifi 


Zeytinyağlı  enginar 


‘Balık  kokusunu  çıkarmak  için  yıkama  suyunun  içine bolca  kahve  telvesi  atın.  Sonra  bolca  durulayın. 

‘Rafadan  pişireceğiniz  yumurtaların  çatlamaması için  kabın  içine  fincan  tabağı  koyarsanız,  çatlamasını  önlersiniz. 

‘Buzdolabından  çıkardığınız  yumurtanın  akı  ve  sarısının  birbirine  karışmaması  için  hemen  kırın. 

‘Sebzeleri  tuzlu  suda  yıkamayı  alışkanlık  haline  getirin.  Tuzlu  su  sebzeleri  daha  etkili  ve  çabuk  temizler. 

‘Sosislerin  patlamasını  önlemek  için;  fırın  ya  da ızgaraya  koymadan  önce  soğuk  süte  batırmanı yeterli  olacaktır. 

Taze  ceviz  lekesini  elden  çıkarmak  içi,  eller  önce  bir -  iki  dakika  sirkeye  batırılmış  bir  pamukla  ovulur,  sonra soğuk  suyla  ovulur  ve  yıkanır. 

‘Çamaşırdaki  pas  lekesi  için  lekenin  üzerine  limon damlatılıp  ütülenir. 

‘Kuş  üzümlerini  ayıklamak  için,  onları  bir  avuç  unla ovuşturunuz  ve  kalın  delikli  bir  süzgece  atınız.  Unla beraber  çöplerde  düşer. 

‘Zeytin  yağı  lekesini  çıkarırken  bir  lokma  ekmek  içi yuvarlanıp  lekenin  üzerine  gezdirilmelidir. 


'Jinekolojik  şiddet'  araştırılıyor 


Galatasaray  Üniversitesi  Siyaset  Bilimi Araştırma  Görevlisi  Burcu  Ertuna  ile 
Rovira  i  Virgili  ve  Saint-Joseph  üniversitelerinde  Yüksek  Lisans  öğrencisi  Ezgi  Emre,  kadınların  jinekolojik  muayenelerde  yaşadığı  şiddet ile  ilgili  bilgileri  "jinekolojiksiddet@gmail.com" adresinden  kendilerine  bildirmelerini  istedi.  Bu konuda  dertli  bir  akademi  grubu  olduklarını  belirten  Ertuna  ve  Emre,  "Cinsiyetçiliğin,  eril  şiddetin, çifte  ahlakın,  ayrımcılığın...  derdine  düşmüş  ve çözüm  arayan  kadınlarız.  Kadın  dayanışmasına inanıyor  ve  önemsiyoruz"  diye  kaydetti. 

Jinekolog  muayenesinin  bazen  kadınlar  için gerilim  filmlerini  aratmayacak  şekilde  olduğuna işaret  eden  Ertuna  ve  Emre,  "Sebepleri  sıralama¬ ya  kalksak  buradan  ilk  jinekolog  koltuğuna  yol  olur. 
O  koltuk  da  aslında  ayrı  bir  hikayedir  ya  neyse"  ifadelerini  kullandı.  Akademisyenler,  "Neden  'Jinekolojik  Şiddet'  dedik?  Çünkü  biz  çoğunluğu  genç kadınlar  olmak  üzere  jinekolog  muayenelerimizden  çoğunlukla  memnun  ayrılmadık.  Aktif  cinsel hayatımız  değil,  evli  olup  olmamamız  sorgulandı. 


Sorular  standart  olmaktan  çok  uzak,  doktorumuzun  kendi  değer  yargılarında  biçimlendi.  Kimimiz yahut  çoğumuz  şiddetin  en  az  kaale  alınanını, 'sembolik  şiddeti'  iliklerine  kadar  hissetti.  Fiziksel şiddet  kadar  görünmeyen,  çok  ayırdına  varılamayan  bir  şiddetti  yaşadığımız,  pek  de  dillendirmediğimiz.  İşte  tam  da  bu  yüzden  bizim  hikayelerimiz  önemli.  Kadınların  kendi  hikayelerini  kendi ağzından  anlatması  önemli"  diye  belirti.  Jinekolog deyince  kadınların  aklına  ne  geliyorsa  bunu  öğrenmek  istediklerini  belirten  akademisyenler,  "Bütün hikayelerinizi  duymak  istiyoruz,  elbette  paylaşmak için  de.  İsimleriniz  bizi  ilgilendirmiyor,  sadece  yaşınızı,  yaşadığınız  şehri  ve  eğitim  durumunuzu merak  ediyoruz.  Hikayelerinizi  'jinekolojiksiddet@gmail.com'  adresine  bekliyoruz"  denildi. 

Ertuna  ve  Emre,  hikayelerin  hem  akademik alanda  hem  de  bu  soruna  dair  çözüm  önerisi oluşturma  çabasının  bir  parçası  olarak  yol  göstereceğine  inandıklarını  belirterek,  "Daha  da  fazlası kadın  dayanışmasına,  yolumuzu  beraber  bulmaya  inanıyoruz.  •  Haber  Merkezi 


Malzemeler 

4  enginar 

100  mİ  çekirdeksiz  sıkma  zeytinyağı 
600  mİ  su 
1  limonun  suyu 
1  tatlı  kaşığı  toz  şeker 
Tuz 

100  gr  patates 
80  gr  havuç 
1  soğan 

4~5  dal  dereotu 


Bu  yemek  sizi  hiçbir  biçimde  zorlamayacak. 
Severek  bu  yemeği  yapacağınızı  düşünüyoruz. 

Limonu  sıkıp  suyunu  tencereye  alın.  Üzerine  azar azar  zeytinyağı  ekleyip  çırpma  teliyle  limon  suyu  ve zeytinyağı  özleşene  kadar  çırpın.  Suyu,  şekeri  ve  tuzu ekleyin.  Enginarları  ilave  edip  kısık  ateşte  enginarlar hafifçe  yumuşayıncaya  kadar  pişirin.  Küp  kesilmiş soğan,  havuç  ve  patatesleri  ekleyip  pişirmeye  devam edin.  Dereotu  dallarıyla  süsleyip  servis  yapın.  Zeytin yağlı  enginar  artık  hazır. 

Afiyet  olsun 


Beyin  yaralanmaları  için  önemli  buluş 


Avustralya'daki  Monash  Üniversitesi'ne  bağlı Australian  Centre  for  Blood  Diseases  (ACBD) adlı  kan  hastalıkları  merkezinden,  Prof. 
RobertMedcalfve  Dr.  Maithili  Sashindranath  başkanlığındaki  bilim  insanlarının  yaptığı  bilimsel  çalışma, "Brain"  adlı  nöroloji  dergisinde  yayımlandı.  Medcalf  ve Sashindranath  başkanlığındaki  araştırmacılar  ekibi¬ nin,  İsviçre'deki  Cenevre  Üniversitesi  ile  ABD'deki Michigan  Üniversitesi'nden  bilim  insanlarının  işbirliğiyle  yaptığı  5  yıl  süren  ortak  bilimsel  çalışma  sonucu, travmatik  beyin  yaralanmalarının  şiddetlenmesiyle  ilgili  olduğu  belirlenen,  doku  plazminojen  aktivatörü  (t-PA)  ile  MMP-3  adlı  iki  enzim  tanımlandı.  Medcalf  çalışmalarında,  kan  pıhtılarını  gideren  ve  günlük  hayatta öğrenme  ve  bellek  fonksiyonlarını  destekleyen  sağlıklı ve  yararlı  bir  enzim  olan  t-PA'nın  travmatik  beyin  yaralanmalarına  doğrudan  bir  etkisinin  bulunmadığının  tespit  ettiklerini  söyledi. 

Ancak  t-PA'nın  kendisinin  doğal  inhibitörlerinden biri  tarafından  faal  duruma  geçirilmesinin,  beyne  zarar veren  MMP-3  enzimini  aktive  ettiğini  ortaya  çıkardıklarını  anlatan  Medcalf,  "Şimdi  artık  MMP-3  enzimini  bir inhibitör  yardımıyla  engellemek  suretiyle  travmatik beyin  yaralanmalarının  ardından  beyni  koruyabileceğimizi  biliyoruz"  dedi.  •  Haber  Merkezi 


Hazırlamışı : 
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Akla  zarar sorulara  cevaplar 

Size  bir  soru,  hadi  bilin  bakalım:  “Gözden  akan  sıvıya  ne  denir?” 
Ah,  ah!  Yoksa  bilemediniz  mi?  Gözlerimi  kapatıyorum,  üçe kadar  sayıyorum.  Bir,  iki,  hadi  ama  arkadaşlar,  ayıp  gerçekten! 
Ben  üç  demeden  siz  söyleyin...  Evet,  doğru,  buldunuz!  işte  bu:  Gözden akan  sıvıya  akarsu  denir?!?  Ehim,  şeyy,  tabi,  yani  gözyaşı  da  diyebilirsiniz.  Orası  size  kalmış...  O  zaman  ikinci  soruma  da  geçebilirim,  işte  sorunuz  geliyor:  Veterinerin  diğer  anlamı  nedir?  Sakın  veterinerin  ne  olduğunu  “bilmiyoruz”  demeyin,  vallahi  alınırım.  Evet  oradan  bir  ses  duyar  gibiyim.  Ne  dediniz?  Bayar  mı?  Yok  canım  daha  neler,  bunlar  genelde  ayıltır, baymaz  yani.  Neyse  uzatmayın  canım,  bilemediniz  işte!  Siz  bilemediniz, ben  bildim,  ben  bildim,  işte  söylüyorum;  iğneci!..  Ne  oldu?  Sevinçten gözlerim  doldu,  kalbim  dondu... 

Sanırım  herkes  ne  demek  istediğimi  anlamadı.  O  yüzden  bu  kadar  saçmalığı  ve  şaklabanlığı  baştan  alıyorum!  Yo,  yo  merak  etmeyin  soru  sormayacağım.  Sadece  bir  şeye  dikkat  çekmek  istiyorum;  bilmem  sizde  farkında  mısınız  ne  çok  yarışma  programları  var  tv’lerde...  Bazen  boş  bulunup  izliyorum.  Yani  emin  olun  ki  öyle  özel  olarak  oturup  hele  bu  tv  programında  ne  var, bir  analiz  yapayım  maksadıyla  izlemiyorum.Tamamıyla  rast  geliyorum  ve  değiştirme  şansım  da  olmadığından  izleyenlerle  mecburen  izlemiş  oluyorum. 

Şimdi  o  demin  sorduğum  sorular  var  ya  işte  onlar  bir  tv’nin  yapmış olduğu  yarışma  programından  alıntıdır,  “alıntı”  dediysem  öyle  tamamı  değil canım.  Cevaplar  haricindekiler  alıntıdır.  Yani  sorular  orjinalinden  kopya... 
Öyle  ÖSYM  sınavları  gibi  soruları  çoğalt  çoğalt,  üçüncü,  dördüncü  elden kopya  değil.  Üstelik  satılık  da  değil.  Direk  birinci  ağızdan  kamu  aklına  zarar tv  programından  alındı.  Ayrıca  biz  yanlış  soru  sorup,  doğru  cevapta  kopyalamıyoruz.  Direk  yanlış  soruya  yanlış  cevabı  yapıştırıyoruz.  Ne  yapayım, 


huyum  çoğalsın!  Kendimi  topluma  atılmış  kazıkları  sökmekten  alıkoyamıyorum.  Şimdi  kardeşim;  -sana  söylemiyorum  okuyucu-  millet  her  gün ağlarken,  bir  allahın  devlet  bakanı  çıkıpta,  “ya  o  gözünden  akan  şey  nedir” diye  soruyor  mu?  Sormuyor!  Neden?  Çünkü  o,  milletin  gözünden  neyin aktığını,  ağzından  neyin  koktuğunu,  sırtında  neyin  gezindiğini  iyi  biliyor. 
Şimdi  sen  oturmuşsun  o  koltuğa,  önünde  bir  kamera,  habire  yakın-uzak çekim  yapıyor.  Milletin  başı  dönüyor...  Sen  ise  sanki  büyük  bir  keşif  yapmış  gibi  kurum  kurum  kurularak  soruyorsun;  “gözden  akan  sıvıya  nedir?” 
Duruma  bağlı!  Kesin  bir  cevabı  yok  bunun.  Mesela  bu  devirde  millete  sorsan,  muhtemelen  “gaz”  derlerdi.  Kadınlara  sorsan  büyük  ihtimalle  “biriken dertlerim”  derdi.  Yani  kardeşim  ya  böyle  program  yapma  ya  da  böyle saçma  soru  sorma.  Hele  o  veteriner  sorusu  var  ya  tam  bir  işkence.  Bir  kere herkes  veteriner  kavramını  bilmek  zorunda  mı?  Sen  görmemiş  olabilirsin ama  bizim  toplumda  baytara  bir  başka  deyişle  iğneci  derler.  Doktorların geçmediği  yoldan  geçerler.  Tıpkı  hayvanları  iki  ayaklarının  arasına  alır  gibi insanları  da  ayaklarının  arasına  alıp  iğneyi  saplayı  verirler.  Sonra  insanlar kalkıp;  “allah  senden  razı  olsun  baytar  effendi.  Sende  olmasaydın  bize  ve hayvanlarımıza  kim  bakardı?”  diye  teşekkür  ederler. 

Evet,  burada  mesele  ne?  Toplumunun  sorunlarından  uzak  program yapan  biri  mi,  yoksa  toplumu  geri  zekalı  yerine  koyan  bir  dangalak  mı? 
Gerçi  ben  “bir”  diyorum  ama  tv  programlarında  dangalakların  sayısı  o kadar  çok  çoğalmış  ki,  artık  dangalakları  birbirinden  ayırt  edemiyorum. 
Hepsinin  tipi,  hatta  kameraya  fırlattıkları  bakışları  bile  aynı... 

Onları  seyrederken  kendimi,  bir  öküz  tarafından  göz  tacizine  uğramış bir  tren  gibi  görüyorum.  Şey,  galiba  mübaala  sanatını  bu  kez  yakaladım!?! 

Uzatmayalım;  tv  programlarından  tutunda,  günlük  internet  haber  ve çeşitli  sitelere  kadar  böyle  kamu  aklına  zarar  o  kadar  çok  şey  var  ki,  say,  say ömür  yetmez.  Mesela  bilgi  yarışmasıdır  “hadi  tahmin  et  bakalım”  diyerek bilgiden  çok  kişinin  atmasyonuyla  bağlantılı  bir  yarışma...  At  atabildiğin kadar,  ya  tutarsa  değil  mi?!?  Hele  o  onur  kırıcı  programlar  yok  mu;  ne  siz sormamazlık  edin,  ne  de  ben  söylemeyeyim...  “Şey  onurumun  kırılmasını istiyorum.  Acaba  bana  yardımcı  olur  musunuz,  onurumu  kırabilirsiniz? 
Lütfen!..”  Diyen  birileri  mi  var?  Ahh!  Ne  dediğinizi  duyar  gibiyim.  Lâkin  takmayıp  geçeceğim.  Hadi  hangi  kutuda  olabilir,  boş  kutuyu  bul”  diyen  bir moloz  program  daha  vardı.  Bu  sorudan  sonra  bitmek  bilmeyen,  gerilim filmlerini  aratmayan  bir  müzik  çalınıyordu.  Sanki  memleketin  tüm...  Ağzımı  bozmayayım,  vallahi  editör  kafasını  bilgisayara  vurur.  Olan  bizim  bilgisayar  ve  editörün  kafasına  olur.  Sonra  çık  çıkabiliyorsan  işin  içinden.  Pardon  nerede  kalmıştık.  Vallahi  ağrıdan  saçımı-başımı  saracağım  şimdi!.. 
Hele  o  internet  haber  midir  nezıkkımının  köküdür,  atmış  bir  başlık;  “yılın  en komik  kareleri  burada”  diye.  Bakıyorsun,  bakıyorsun,  40-50  fotoyu  geçiyorsun.  Ama  yüzünden  akan  tek  şey  gerginlik  oluyor.  Şokta  kalıyorsun.  Ya kardeşim  sana  komik  gelen  bana  komik  gelecek  diye  bir  şey  mi  var?  Ne  diye  milletin  acıklı  fotolarını  alıp,  dram-komedi  çekiyorsun?  Hasta  mısınız ne?  Bir  başka  başlık  da  şöyle;  “kadınlar  bu  gün  ne  konuşuyor?”  Tabi  insan meraklanıyor;  acaba  kadınların  gündeminde  nevar?Bbakıyorsun,  bakıyorsun;  “karın  bölgenizi  nasıl  inceltirsiniz?”  Sana  ne?  Nasıl  inceltirsem  inceltirim.  Sana  mı  soracağım?  Yani  söylemedi  demeyin  bu  programlar  ve  saçma haber  yapan  bu  internet  siteleri  insanın  sinirlerini  hoplatıp,  tahrik  ediyor. 
Onların  sordukları  sorulara,  yaptıklarına  sürekli  cevap  veresim  geliyor.  Ne yapayım  arkadaş,  ortada  tahrik  var,  tahrik!  Akla  zarar  şeyler  bunlar... 
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Soldan  Sağa: 

1-  Bilim  kurgu  ve  fantezi  edebiyatının  en önemli  yazarlarından  kabul  edilen  ABD'li kadın  yazar  /  Kürtçe’de  ‘nerede’,  2- Türkmenlere  has  bir  dürüm  çeşidi  /  kırmızı  duruma  getirmek,  3-  Beyaz  /  mikroplu  bir  deri  hastalığı  /  ilave  /  iğnesiyle sokan  bir  böcek,  4-  Sıkıntılı  bir  duruma katlanmak  /  Hollanda’nın  plaka  imi,  5- ced,  soy  /  gerçeklik,  6-  Kadınlarda doğurma  yeteneğinin  sona  ermesi  /  ‘tantal’ın  simgesi,  7-  Açık,  belli  /  kısa  bir süre,  kısa  bir  an  /  akla  ve  gerçeğe  aykırı, 8-  İskambilde  birli  /  bir  kadın  ismi  /  Şirin önadlı  Nobel  Barış  ödüllü  insan  hakları aktivisti,  9-  Kansızlık  /  Türkiye’de  İslâmî siyasallaştırarak  egemenliğini  inşa  eden faşist  bir  parti  /  bir  kadın  ismi,  10- Parlak,  pamuklu  kumaş  /  ‘Demir’in  simgesi  /  İrlanda  Cumhuriyet  Ordusu  / 11- Rütbesiz  asker  /  Almanya  demiryolları şirketini  simgeleyen  harfler  /  Kürtçe’de ‘köpek’  /  üflemeli  bir  çalgı,  12- Bilgisayarlar  için  bir  dosya biçimi  /  o  yer  /  Kürtçe’de  ‘sevinçli,  berhudar’  /  Avrupa 
Parlamentosu’nun  kısaltması, 

13-  Kürtçe’de  ‘humma’  /  uzak  - tan  ancak  seçilebilen,  belli belirsiz  bir  aklık  /  sır,  giz,  14- 
Kömürü  ile  kara  kalem  resim yapılan,  anayurdu  Asya  olan küçük  bir  ağaç  /  erken  /  eski dilde  türkü,  15-  Bir  nota  /  akla dayanan  /  yıkıntı,  döküntü. 


Yukarıdan  Aşağıya: 

1-  Almanya’nın  Linz  ka  - sabasında  2006’da  kurulan bir  kadın  dayanışma  merkezi  / 
Her  türlü  mikroptan  arınmış, 
2-  Durgun  /  volkan,  3-  ‘Sayın’ın kısaltması  /  kahramanlık, 


cesaret  /  bağışlama,  4-  Bir  çalgı  /  genişlik /  Kürtlerin  tarihte  kurmuş  olduğu  en büyük  devlet  /  geniş  toprakları  olan,  sözü geçen  kimse,  5-  İsviçre’de  bir  şehir  / Akdeniz  Bölgesi  içinde  Orta  Toroslarda yer  alan  dağların  adı,  6-  Artı  uç  / İngilizce’de  ‘bir’  /  Hindistan'da  prenslere verilen  unvan,  7-  Birinin  yasa  dışı  ve yargılamasız  olarak  taş,  sopa  vb.  araçlarla  döverek  öldürülmesi  /  bir  araçta  ayak yardımıyla  dönmeyi  veya  hareketi sağlayan  düzen  /  fide  veya  fidan  dikilen yer,  8-  Bir  tür  jimnastik,  9-  Kürtçe’de ‘boğa’  /  nitrik  asit  /  dal,  göz,  tomurcuk vb.  parçaları  kaynaştırma  işi,  10- 
Bilginler,  11-  Gelişmesinin  başında  bulunan,  primitif  /  Yüksekova  ilçesine  bağlı bir  belde,  12-  Olumsuzluk  ön  eki  /  yazıt, 13-  eski  dilde  su  /  korkak,  güven  vermeyen  kimse,  14-  Öğrenci  başarı  belgesi 
/  fiyat,  değer  /  nakit,  15-  Us  /  Kürtçe’de ‘gök,  sema’. 
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Çok  yönlü  bir  mücadeleci:  Angela  Davis 


Davis:  Siyah  feministlere  destek  amacıyla  “African  American 
Agenda  2000”'i  kurmuştur.Mücadelesinin  odağında  emperyalizme,  kapitalizme,  ırkçılığa  ve cinsiyetçiliğe  karşıtlık  vardır. 

•  Ronahî  Serxwebûn 


Angela  Yvonne  Davis;  ABD'li  politik  aktivist, insan  hakları  savunucusu,  filozof,  hümanist ve  yazar.  Hem  siyahların  özgürlük  mücadelesine  hem  de  kadınların  özgürlük  arayışına  katkıda bulunmuş  bir  devrimci,  komünist. 

Angela  Davis,  Birmingham  Alabama'da  26  Ocak 1944'de  siyahi  bir  ailenin  çocuğu  olarak  doğdu. 
Babası  Frank  Davis  lise  tarih  öğretmeni,  annesi  Şaliye Davis  ise  ilkokul  öğretmeni  idi.  Babası  sonraları  bir otomobil  servis  istasyonu  kurup  işletmeye  başladı. 
Ailesi  “Dynamite  Hill”  (Dinamit  Tepe)  diye  adlandırılan,  ırkçı  çelişkilerin  yoğun  yaşandığı  ve  siyahlara  düşman  Ku  Klux  Klan  çetesinin  bombalı  saldırılarının hedefi  haline  gelen  bir  alanda  yaşamaktaydı.  Angela Davis  bir  kızkardeş  ve  iki  de  erkek  kardeş  sahibi. 

Angela  Davis  ilk  ve  orta  öğrenimini  Birmingham'da yaptı.  Bu  süreçte  annesi  Güney  Zenci  Kongresi  isimli, Komünist  Partisi'nin  etkisi  altındaki  bir  örgütlenmenin lider  örgütçülerinden  ve  yöneticilerinden  biriydi.  Bu nedenle  Davis  çocukluğundan  itibaren  tanınmış komünist  şahsiyetler  ve  düşünürlerle  çevrelenmiş olarak  yetişti  ve  bu  durum  entellektüel  gelişimine önemli  katkılarda  bulundu.  Annesinin  New  York  Üniversitesi'nde  master  yapmak  istemesi  ile  birlikte  ora¬ daki  iyi  bir  okula  öğrenci  olarak  girdi.  Buradaki  öğretmenlerin  çoğu  da  Mc  Carthy  döneminin  kara  listesine alınmış  ilerici  kişiliklerdi.  Burada  Davis  sosyalizm  ve komünizmle  tanışarak  bir  gençlik  grubuna  katıldı. 

1961'de  Davis  Fransızca  okumak  üzere  Massachusetts,  VValtham'daki  Brandeis  Üniversitesi'ne girdi.  Bu  dönemde  Albert  Camus  ve  Jean  Paul  Şart  - re'ın  eserlerine  ilgi  duymaya  başladı.  Küba  füze  krizi sırasında  bir  mitingde  Frankfurt  felsefe  okulu  filozoflarından  Herbert  Marcuse  ile  karşılaştı  ve  onun  öğren¬ 


cisi  oldu.  Daha  sonraları  bir  televizyon  proğramında, “Herbert  Marcuse  bana  bir  akademisyen,  aktivist, bilim  insanı  ve  devrimci  olmanın  mümkün  olduğunu öğretti”  diyecekti. 

Üniversitenin  ikinci  yılında  eğitimini  bir  yıl Fransa'da  Biarritz  ve  Sorbon'da  sürdürdü.  Sartre  üzerinde  derinleşmeye  devam  etti.  Eylül  1963'te Biarritz'de  iken  kendisini  derinden  etkileyen  bir  olayla sarsıldı.  Irkçı  Ku  Klux  Klan  üyeleri  Birmingham'da  bir kiliseyi  bombalamışlardı.  Saldırıda  yaşamını  yitiren dört  genç  kızı  tanıyordu. 

Fransızca  eğitimini  tamamlamak  üzereyken  Davis felsefeye  büyük  bir  ilgi  duyduğunu  farketti.  Özellikle Herbert  Marcus'un  düşünceleri  ile  ilgiliydi.  Brandeis Üniversitesi'ne  tekrar  döndüğünde  Marcus'un  kurslarına  katıldı.  Marcus  da  ona  destek  oluyordu.  Davis Frankfurt  Üniversitesi'nde  felsefe  konusunda  lisans üstü  eğitim  planları  yapıyordu.  1965'te  Brandeis  Üniversitesinden  mezun  olduktan  sonra  Frankfurt'taki Goethe  Üniversitesi'nin  felsefe  fakültesinde  iki  yıl geçirdi.  Burada  oda  arkadaşlarının  çoğu  Sosyalist Alman  Gençlik  Birliği  üyesiydiler.  Davis  de  onların eylemlerinde  yer  aldı. 

Tekrar  Amerika'ya  dönen  Angela  Davis,  California Üniversitesi'nde  ders  veren  Marcus'un  ardından  buraya  giderek  1969  başında  felsefe  bölümünde  ona bağlı  asistan  profesör  olarak  çalışmaya  başladı. 
Davis,  Marcus'dan,  özellikle  de  onun  “sisteme  karşı isyanın  kişisel  bir  görev  olduğu”  tezinden  çok  etkilenmişti.  Federal  Soruşturma  Bürosu-FBI'nın  üniversite yönetimini  onun  komünist  parti  üyesi  olduğuna  dair bilgilendirmesiyle,  üniversitede  felsefe  dersleri  veren Davis'in  contratı  feshedildi. 

Davis,  1967'de  Şiddetdışı  Öğrenci  Koordine  Komitesi  (SNCC)  ve  siyahların  özgürlüğü  için  mücadele eden  Kara  Panterler  (Black  Panther  Party)  örgütüne katılmış;  bir  sonraki  yıl  ise,  Amerika  Komünist  Partisi ileilişkilenmişti. 

Davis,  cezaevlerinin  koşullarının  iyileştirilmesi kampanyasına  aktif  olarak  katılıyordu.  California'nın Soledad  Cezaevi'nde  tutuklu  olan  ve  orada  bir  Kara Panterler  kolu  oluşturmuş  bulunan  George  Jackson ve  W.  L.  Nolan  isimli  siyahi  tutukluların  durumları  ile özel  olarak  ilgileniyordu.  13  Ocak  1970'de  Nolan  ve diğer  iki  siyah  tutuklu  bir  gardiyan  tarafından  öldürüldüler.  Birkaç  gün  sonra  görülen  mahkemede  gardiyan suçlu  bulunmadı,  cinayetin  mazur  görülebileceğine hükmedildi.  Daha  sonra  bir  gardiyan  ölü  bulununca Jackson  ile  John  Cluchette  ve  Fleeta  Drumgo  isimli  iki siyah  tutuklu  suçlandı.  Jackson'un  arkadaşı  Nolan'ın 


intikamını  almak  için  bu  cinayeti  işlediği  iddia  edildi. 

7  Ağustos  1970'de  George  Jackson'un  onyedi 
yaşındaki  kardeşi  Jonathan  makinalı  tüfekle  bir  mahkeme  salonunu  basıp  yargıcı  rehin  aldı  ve  ağabeyi  ile iki  arkadaşının  serbest  bırakılmasını  istedi.  Ancak polisin  açtığı  ateşle  öldürüldü.  Birkaç  ay  sonra  George Jackson,  “Cezaevinden  Mektuplar”  ve  “Soledad Kardeş”  isimli  iki  kitap  yayınladı.  Davis  de  ona  destek vermişti.  21  Ağustos  1 9  71'de  Jackson  cezaevi  avlusunda  silahla  öldürüldü.  Üzerinde  otomatik  bir  tabanca  vardı  ve  görevliler  onun  kaçmaya  çalıştığını  iddia ettiler.  Silahın  cezaevine  Davis  tarafından  sokulduğu da  iddialar  arasındaydı. 

FBI  Davis'i  'en  tehlikeli  suçlu'  ilan  ederek  en  çok aranan  on  kişi  listesine  aldı.  Kaçak  duruma  düşen Davis  13  Ekim  1970'de  yakalandı.  Cezaevinde  tecritte  tutuluyorken  avukatlarının  girişimleri  sonucunda  diğer  tutukluların  bulunduğu  bölüme  aktarıldı.  5 
Ocak  197  l’deki  mahkemesinde  tüm  suçlamaları reddetti.  Kendisini  savunan  avukatlardan  biri  de Amerika  Komünist  Partisi  genel  hukuk  danışmanıydı.  Onun  suçsuzluğuna  inananlar  özgürlüğüne  kavuşması  için  kampanya  başlattılar.  Şubat  ayıyla  birlikte  Amerika'da  200'den  fazla,  uluslararası  alanda ise  67  komite  oluşturulmuş  bulunuyordu.  Cezaevinde  18  ay  kaldıktan  sonra  1972'de  salıverildi.  Cezaevi  tecrübesine  dayanarak  Amerika'da  varolduğunu  savunduğu  “cezaevi  endüstriyel  compleksi”ne karşı  mücadele  etti.  Ona  göre,  ABD'deki  cezaevleri ırkçı  temellerdeki  bir  kölelik  sistemiydi. 

John  Lennon,  Todd  Cochran,  Rolling  Stones  gibi müzik  devleri  Angela  için  şarkılar  yaptılar. 

Salıverildikten  sonra  Davis  Küba'yı  ziyaret  etti  ve dev  bir  mitingle  onurlandırıldı.  Bu  ziyaret  sırasında ırkçılıkla  mücadelenin  ancak  sosyalizmde  başarılı  olabileceğine  inandı.  Siyahların  ancak  sosyalist  bir  ülkede  eşitliğe  kavuşabileceklerini  Küba  gerçeğiyle  gördü. 
ABD'ye  döndüğünde  sürdürdüğü  ırk  mücadelesinde bu  düşünceleri  yansımasını  buldu. 

Angela  Davis  1975-77  yılları  arasında  Clare  - mont  Kolleji'nde  Afrika-Amerika  araştırmaları  konusunda,  ardından  da  San  Francisco  Devlet  Üniversitesi'nde  kadın  ve  etnik  araştırmalar  üzerine  dersler verdi.  1979'da  Sovyetler  Birliği'ni  ziyaret  etti. 
Orada  Lenin  Barış  Ödülü  ve  Moskova  Devlet  Üniversitesi  fahri  profesörlüğü  ile  onurlandırıldı.  1980  ve 1984'de  Amerika  Komünist  Partisi  adına  ABD  başkan  yardımcılığına  aday  gösterildi,  ancak  Komünist Parti'ye  desteğin  az  olması  nedeniyle  Davis  Demokratların  desteklenmesi  çağrısını  yaptı.  "Devrimciler 


gerçekçi  olmalıdırlar”  diyordu. 

Davis  günümüze  kadar  da  sosyal  ve  politik  aktivitelerine  ve  konferanslarına  devam  etmiş;  cezaevlerinin  tasfiyesinden  diğer  birçok  sosyal  soruna  kadar çeşitli  taleplerle  kampanyalar  yürütmüştür.  Aralarında,  “Kadın,  Irk  ve  Sınıf”  ile  “Kadın,  Kültür  ve  Politika”  da  olmak  üzere  çeşitli  kitaplar  yazmıştır.  Eleştirel  düşünce  sistemini  geliştirmek  için  birçok  alanda  kitlelere  dönük  eğitimler  vermiştir.  Kendisini  bir lezbiyen  olarak  tanımlayan  Davis  eşcinsellerin  de haklarını  savunmuştur.  Siyah  feministlere  destek amacıyla  “African  American  Agenda  2000”!  kurmuştur.  Mücadelesinin  odağında  emperyalizme,  kapitalizme,  ırkçılığa  ve  cinsiyetçiliğe  karşıtlık  vardır. 

Davis  199 Herden  sonra  Komünist  Parti'den  ayrılmış;  “Sosyalizm  ve  Demokrasi  İçin  Uyuşma  Komiteleri’mn  kuruluşuna  destek  vermiştir.  1991-2008 arası  California  Üniversitesi'nde  Bilinç  Tarihi  ve Feminist  Araştırmalar  Bölümü'nde  profesör  olarak görev  yapmıştır.  Halen  de  çeşitli  üniversitelerde  dersler  ve  konferanslar  vermeye  devam  etmektedir... 


Zîn  Yezîda  Tamara 


Bana 

kendini  anlat 

XI.  bölüm 


Olası  bir  rahatsızlıkta  hemen  müdahale etmenin  tedbirini  almak  istiyordu.  Bahadır, arkasına  baktığında  Zin'in  kolundaki  silahlı doktorunu  tanıyamadı.  Sanki  bir  başkasıydı  ve  daha sert  bir  insandı.  Silah  onun  bir  parçasıymış  gibi duruyordu.  Zin'in  de  bir  asker  olduğunu  geç  anladı. 
Kafasında  canlandırdığı  kız  arkadaşlarının  asla  böyle olamayacaklarını,  bu  toprak  ve  taşlık  zeminde  asla yürüyemeyeceklerini  biliyordu.  Hatta  erkekler  bile böylesi  yerlerde  zorlanırlardı.  Önünde  yürüyen  kadına  imrendi  ve  yol  boyunca  onun  her  hareketini  takip etti.  Zin  doğal  ve  kaygısız  yürüyor,  arada  bir  etrafına bakınıp  iç  çekiyordu.  Belli  ki  bu  yerlerde  birçok  anısı saklıydı.  Bahadır  bunları  düşünürken  Zin'in  ona  bakmasıyla  yüzünü  başka  bir  tarafa  çevirdi.  Zin; 

-Heval  Bahadır  zorlanıyor  musun?  Belinde  ya  da göğsünde  ağrı  var  mı?  diye  sorduğunda  asker  "yok" anlamında  başını  sallamakla  yetindi.  Bahadır  bu  ha  - reketine  kendisi  de  anlam  veremedi.  Zin'i,  daha  dü  - ne  kadar  ilkel  dediği  bu  kadını  kıskanmış  mıydı? 
Onun  güçlü  duruşu  gururuna  mı  dokunmuştu?  Anlam  veremediği  duyguları,  Zin'in  Ahmet'in  yanında yürümesiyle  netlik  kazandı.  Zin,  tırmandıkları  tepe¬ 


nin  her  iki  yanındaki  ağaçların  Ahmet'in  ayağına  değmemesi  için  çabalıyordu.  Acı  çeken  Ahmet  arada  bir otluyor  ayağını  nasıl  koruyacağını  bilemiyordu.  Arazi gittikçe  zorlamaya  başlıyordu.  Karlı  araziye  varmalarına  az  bir  yol  kalmıştı.  Yorgunluktan  ağırlaşan  ayakları,  tepeyi  tırmanmakta  zorlanıyordu.  Grubun sorumluluğunu  alan  Mahir  terleyen  arkadaşlarına bakarak  hepsinin  sevineceği  bir  talimat  verdi: 

-Mola  verelim  ve  öğle  yemeğini  yiyelim.  Bundan sonraki  yol  bizi  çok  zorlayacak.  Arkadaşlar  hemen bir  ateş  yakalım  ve  acele  edelim  ki,  karlı  yolu  gündüz gözüyle  geçelim.  Bu  sözler  üzerine  Zin  hemen  battaniyelerin  yüklü  olduğu  katırı  çözüp  bir  battaniyeyi yere  serdi. Bahadır  anun  katırı  çözüşündeki  atikliğe şaşırdı.  Kendisi  olsa  dakikalarca  düğümün  nerede olduğunu  arayacaktı.  Zin  bu  takipten  memnun  işini yapıyordu.  Bahadır!  üç  arkadaşının  yardımıyla  oturtarak  üzerine  de  battaniye  atarak  sıcak  tutmaya çalıştı.  Ahmet'e  de  aynı  şekilde  yardımcı  oldular  ama bu  kez  oldukça  zorlandılar.  Ahmet  bu  durumundan rahatsız  bir  şekilde  sessizleşti.  İlk  kez  yan  yana  oturan  yaralılar  konuşmuyorlardı  ancak  bir  birlerini  iyi anlıyorlardı.  Zin,  arkadaşlarının  hazırlıklarını  rahat 


yapmaları  için  onlardan  on  dakikalık  mesafe  kadar uzaklaştı.  Bu  uzaklaşmayı  anlayışlı  bir  yaklaşım  olarak  gören  arkadaşları,  terden  ıslanan  gömleklerini pantolonlarının  üzerine  çıkarıp  biraz  da  olsa  rahatladılar.  Bahadır  ve  Ahmet  de  arkadaşlarına  aynı  anda seslenerek  ihtiyaca  çıkmaları  için  yardım  istediler. 
Birbirlerine  bakıp  gülüştüler.  Sadece  iki  arkadaşları orada  olduğu  için  sırayla  gitmeleri  gerekiyordu. 
Birbirlerine  işaretle  önceliği  vermeye  çalışıyorlardı, diğer  yandan  da  gülüyorlardı.  Önce  Bahadır!  ardından  da  Ahmet'i  götürüp-getirdiler.  Diğerleri  de yemeği  ve  çayı  hazırlamışlardı.  Kavurmanın  ve  çayın kokusu  iştah  açıcıydı.  Mahir  Zin'in  olduğu  yöne doğru  gidip  işaretle  onu  çağırdı.  Zin  de  geldiğinde yemeğe  başladılar.  Zin  yaralıların  arasında  ne  geçtiğini  bilmiyordu  ama  buzların  çözüldüğü  bir  gerçekti. 

Bahadır  kara  çaydanı  ilk  kez  görüyordu.  Hastahanedeki  bu  kadar  siyah  değildi.  Önce  tiksindi  fakat herkesin  iştahla  çaylarını  içmeleri  onun  da  bu  duruma  aldırmayıp  çayını  yudumlamasına  neden  oldu. 
Gerçekten  de  çok  güzel  olmuştu.  İkinci  bir  bardak daha  dolduruldu  ama  bunu  zorlanarak  içebildi.  Dik oturması  ve  hızlı  yemek  yemesi  onu  yormuştu.  Zin'in 


uzattığı  ilacı  da  içarek  yan  tarafa  uzandı.  Gözlerini kapayarak  düşünmeye  başladı.  Yol  boyunca  katırın üzerinde  ona  anılarını,  yaşamlarını  anlatan  bu  insanların  yaşama  coşkularının  nedenlerini  anlamak  istedi. 
Onları  buralara  çeken  neydi?  Şimdiye  kadar  gördüklerinin  hiç  birinde  bir  pişmanlığa  rastlamamıştı. 
Kadını  ve  erkeği  herşeyi  paylaşıyordu.  Hayretler uyandıracak  bir  yaşamın  içinde  kendini  bulmuştu. 
Böylesi  olaylara  ancak  filmlerde  rastlanırdı.  O  ise şimdi  içinde  yaşıyordu. 

Ani  bir  titremeyle  gözlerini  açtı.Üşümüştü.  Diğer yana  döndüğünde,  Zin’in  Ahmet'in  ayağını  pansuman  ettiğini  gördü. Konuşulanları  anlamıyordu.  Her konuşmanın  başına  yerleştirilen  "heval"  kelimesinden  konuşmanın  belli  bir  saygınlıkla  yürütüldüğünü anlayabiliyordu.  Daha  önceki  kıskançlık  duygusu tekrar  uyanmıştı.  Zin'i  paylaşamadığını  kendine  itiraf etti.  Ahmet'ten  kıskanıyordu  onu.  Bu  duygularından sıyrılmak  istediği  anda,  gözleri  kesik  bacağa  takıldı. 
Bu  genç  yaşta  bir  daha  geri  dönmeyecek  ayağı  kaybetmek  zor  olsa  gerekti.  Elini  göğsüne  götürdü. 
Kendisi  iyileşebilecek  miydi  acaba?  Zin  işini  bitirerek  Bahadır'a  yaklaştığında  Bahadır  uyuyor  gibi yaptı.  Zin  bunu  anladığından  gülerek  askere; 

-Heval  Bahadır,  pansuman  olmaktan  koktun  mu yoksa?  Neden  aniden  uyudun?  Asker  yaptığının  açığa  çıkmasından  utanırcasına  yerinde  kıvrıldı.  Zin'e bakamıyordu.  Onun  yaraya  ulaşma  çabasına  sessiz kalarak  bakışlarını  ellerine  dikti.  Zin'in  ellerindeki nasırları  ilk  kez  farkediyordu.  Bu  zorlu  koşulların  yarattığı  yumuşak  yüreklere  şaşıyordu.  Zin  yaranın  üstündeki  sargı  bezini  kaldırıp  burnuna  yakınlaştırdı Yaralı  buna  fazla  anlam  veremedi  ama  Zin'in; 

-Heval  yaranın  kesinlikle  soğuk  almaması  lazım. 
İltihap  var  ve  yara  kapanmamakta  direniyor.  Senin de  iyileşmeye  yardımcı  olman  gerekiyor  dediğinde Zin'in  davranışlarına  anlam  verdi  ama  iyileşmek  için söylediklerini  anlamamıştı.  Zin'e  bakarak  sordu: 

*** 
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'Öcalan'a  özgürlük'  nöbeti 


Avrupa’da  yaşayan  Kürdistanlılar  Öcalan’ın  özgürlüğü için  Strasbourg’daki  Avrupa 
Konseyi  önünde  süresiz dönüşümlü  nöbet  eylemi başlattı.  Eylem  çerçevesinde  2  milyon  imza  toplanması  planlanıyor. 

•  Haber  MERKEZİ 


Avrupa’da  yaşayan  Kürdistanlılar  Öcalan’ın  özgürlüğü  için  Strasbourg’daki 
Avrupa  Konseyi  önünde  süresiz  dönüşümlü  nöbet  eylemi  başlattı.  Eylem  çerçevesinde  2  milyon  imza  toplanması  planlanırken, uluslararası  çapta  konserler  de  yapılacak. 

Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan'a  uygulanan  ağırlaştırılmış  tecride  ve  esaretine 
karşı  süresiz  dönüşümlü  nöbet  eylemi  25 
Temmuz'da  Fransa'nın  Strasbourg  kentinde bulunan  Avrupa  Konseyi  binası  önünde  başlatıldı.  Bir  ayını  geride  bırakan  nöbet  eylemi, Öcalan'a  Özgürlük  inisiyatifi'nin  yaptığı  basın açıklaması  ile  başlatıldı. 

'AKP,  soykırım  uyguluyor1 

Öcalan'a  Özgürlük  İnsiyatifi  adına  yapılan basın  açıklamasında,  Kürt  halkına  karşı  yürütülen  askeri,  kültürel  ve  siyasi  soykırıma vurgu  yapıldı.  Bu  politikaların  en  kaba  ve derin  halinin  AKP  tarafından  sürdürüldüğüne dikkat  çekildi.  AKP'nin  Kürt  halkının,  demokratik,  siyasal,  kültürel,  hukuki  ve  kimlik  haklarını  hiç  bir  şekilde  tanımadığı  ifade  edilen açıklamada,  devamla  şöyle  denildi:  "AKP  iktidarının  bu  saldırılarının  kabul  edilemez  örneği  ise;  Kürt  halkının  iradesi  ve  temsilcisi  olan Sayın  Abdullah  Öcalan'a  Temmuz  2011'den bu  yana  İmralı  cezaevinde  uygulanan  ağır  tecrit  ve  psikolojik  işkence  sistemi  olmaktadır." 

AB  ve  AK  görevini  yapmadı 

Şubat  ayında  Cenevre'den  Strasbourg'a yapılan  uzun  yürüyüşün  ve  1  Mart'tan  itibaren Strasbourg'ta  yapılan  süresiz  dönüşümsüz açlık  grevinin  eylemcilerinin  öncülük  ettiği nöbet  eylemine  ilişkin  şunlar  vurgulandı:  "Kürt sorununda  taraf  olarak  ve  sorumlulukları  olduğunu  kabul  ettiğimiz  ABD  ve  Avrupa  Birliği başta  olmak  üzere  Avrupa  Konseyi,  Avrupa 


Parlamentosu  ve  CPT'ye  konuyla  ilgili  olarak çağrılarda  bulunmuş  ve  sorumluluklarının gereklerini  yerine  getirmelerini  istemiştik. 
Ancak  bugüne  kadar  herhangi  bir  sonuç  alınmadığı  gibi,  ilgili  devlet  ve  kurumların  gerekli yaklaşımı  gösterme  konusunda  da  ciddi  girişimde  bulunmamışlardır." 

'Öcalan  artık  özgürleşmeli' 

Abdullah  Öcalan'a  tecrit  uygulamanın  Kürt halkına  ve  dostlarına  tecrit  anlamına  geldiğinin altı  çizilen  açıklamada,  Öcalan'ın  bugünkü koşullarda  tutulduğu  müddetçe  Kürt  sorununun  çözülemeyeceği  bu  durumda  savaş,  şiddet ve  ölümlerin  süreceği  vurgulandı,  inisiyatif  olarak  Öcalan'ın  artık  serbest  bırakılması  ve  özgürlüğüne  kavuşması  gerektiğine  inandıklarını belirten  eylemciler,  "Zira  Öcalan  özgür  olma¬ dan  Kürt  halkı  da,  Türkiye  ve  Ortadoğu  halkan da  gerçek  anlamda  özgür  olamazlar"  dedi. 

Öcalan'a  Özgürlük  insiyatifi,  süresiz  dönüşümlü  nöbet  eylemini  ise  şu  cümlelerle  açıkladı:  "Cenevre-Strasbourg  uzun  yürüyüşünün ve  Strasbourg'taki  52  günlük  açlık  grevinin devamı  olarak  25  Haziran  2012  tarihinden itibaren  Strasbourg'ta  Kürt  Halk  Önderi  Sayın Abdullah  Öcalan'ın  özgürlüğü  ve  Kürt  halkının Kürdistan'ın  her  parçasında  statüsünün tanınması  için  Avrupa  Konseyi,  Avrupa  Parlamentosu,  Avrupa  Birliği  ülkeleri  ve  ABD  gibi Batılı  devletlerin  Türkiye'de  siyasi,  askeri  ve ekonomik  desteklerini  kesmelerini  talep eden  süresiz  olarak  'Abdullah  Öcalan'a Özgürlük  Nöbeti'  eylemini  başlatıyoruz. 

'Özgürlüğe  kadar  nöbetteyiz' 

Nöbet  eylemi  Sayın  Abdullah  Öcalan  serbest  bırakılıp  özgürlüğüne  kavuşuncaya kadar  sürecektir.  Bu  eylemle  Sayın  Öcalan'ı hergün  biraz  daha  özgürlüğe  yakınlaştıraca¬ 


ğımıza  olan  inancımızı  belirtiyor  ve  bu  nedenle  başta  Kürt  kadınları,  erkekleri,  gençleri, çocukları,  Türkiyeli  devrimcileri,  demokrat, aydın  ve  ilericileri  ve  tüm  Kürt  dostları  olarak hergün  nöbet  yeri  olan  Avrupa  Konseyi'nin önünde  nöbette  olacağız." 

2  milyon  imza  toplanacak 

Öte  yandan  haftasonu  Strasbourg’ta  toplanan  uzun  yürüyüş  eylemcileri  ile  açlık  grevi eylemcileri,  eylem  takvimini  oluşturdu. 

Öcalan’a  Özgürlük  inisiyatifi  öncülüğündeki süresiz  dönüşümlü  nöbet  eylemi  yanı  sıra  çeşitli  etkinliklerle  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan’a  özgürlük  sloganı  yükseltilecek.  Bu  bağlamda  Avrupa’nın  bütün  ülkelerinde  uluslararası  kuruluşlar,  sivil  toplum  örgütleri,  seçilmişler ile  görüşmeler  yapılarak  halk  diplomasisi  atağı başlatılacak. 

Aynı  zamanda  Avrupa  çapında  Abdullah Öcalan’ın  esaretinin  sonlandırılması  amacıyla  2  milyon  imza  toplanacak.  TEV-ÇAND  ise Avrupa’daki  başkentlerde  ‘Öcalan  için  Sanat’ kapsamında  tiyatrodan  müziğe,  halkoyunları gösterilerinden  sergilere  kadar  farklı  kültürel etkinlikler  gerçekleştirecek.  Ayrıca  Abdullah Öcalan’ın  özgürlüğü  için  uluslararası  bir  kon¬ ser  düzenlenecek.  Yine  10  Aralık  İnsan Hakları  Günü’nde,  en  az  2  bin  kişinin  katılımıyla  insan  zinciri  eylemi  yapılacak.  HollandalI  aktivist  Henri  Dahlem  de  Öcalan’ın özgürlüğü  için  Bielefeld’den  Stockholm’e maraton  koşacak.  Yine  Eylül  ayı  başında  Öcalan'a  özgürlük  seferi  başlatılacak 

Eylemin  başında,  Avrupa  Konseyi 
Parlamenterler  Meclisi  (AKPM)  Başkanlığı, Avrupa  Konseyi  Başkanlığı,  Avrupa  Konseyi Genel  Sekreterliği,  Avrupa  İnsan  Hakları Komiserliği  ve  Avrupa  Konseyi  Yerel  Yönetimleri  Başakanı’na  Öcalan’ın  biyografisini  ve talepleri  içeren  dosyalar  sunuldu. 
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Katliamın  alt yapısı  hazırlanıyor 

Cezaevlerinde  tavan  yapan  hak  ihlallerine  karşı  yayılan  isyanların, bazı  basın  yayın  organları  tarafından  "KCK  talimatı"  ile  yapıldığı haberlerine  tepki  gösteren  insan  hakları  savunucuları  ve  hukukçular,  cezaevlerinde  katliamın  alt  yapısının  hazırlandığını  söyledi.  TUHAD-FED  Genel  Başkanı  Zübeyde  Teker,  "Hükümetin  planladığı  provokasyonlara  zemin  hazırlıyorlar"  dedi. 

Türkiye  cezaevlerindeki  hak  ihlalleri,  tutukluları  isyan  noktasına  getirirken,  bazı  medya  organlarının  cezaevlerindeki  isyanların  "KCK"  talimatı  ile yapıldığına  ve  bunların  görüşe  giden  avukatlar  ve  aileler  aracılığıyla  iletildiğine  yönelik  ortaya  atılan  iddialar  dikkat  çekti.  Cezaevlerinde  yaşanan ve  yaşanacak  ölümlerin  meşrulaştırılmaya  çalışıldığı  yönünde  yorumlanan iddialara,  insan  hakları  savunucuları  ve  hukukçular  tepki  gösterdi.  İHD Diyarbakır  Şube  Başkanı  Raci  Bilici,  "Bu  haberi  okuyunca,  aklımıza  'acaba başka  şeylere  zemin  mi  hazırlanıyor?'  diye  düşündük"  dedi. 

Cezaevlerinde  yoğun  ihlallerinin  yaşandığını  vurgulayan  BDP  Eş  Genel Başkan  Yardımcısı  Av.  Meral  Danış  Beştaş,  bu  haberlerin  birden  fazla  görevinin  olduğunu  vurgulayan  Beştaş,  "Birincisi  cezaevlerindeki  hak  ihlallerine  bir  meşruiyet  kazandırmaya  çalışıyorlar.  Sorumluluğu  kendi  üzerinden atmaya  çalışıyorlar.  Bu  haber  hak  ihlallerini  teşvik  eden  bir  yerde  duruyor. 
Çok  tehlikelidir.  Zaten  mesnetsiz  bir  haberdir"  dedi.  •  Haber  Merkezi 


Uluslararası  Af  Örgütü’nden  Meksika’ya,  “Ülkedeki  kadına şiddeti  önlemeye  yönelik  çalışmalar  yetersiz!”  eleştirisi geldi.  Af  Örgütü’nün  Meksika’da  kadına  yönelik  şiddetle  ilgili  raporu  çarpıcı  ifadelerle  dolu. 

Rapora  göre,  Meksika’da  her  21  tecavüz  vakasından  sadece  birinde suçlu  yakalanabiliyor.  Kadın  cinayetlerinin  belgelendirilmesinde  yanlış  ve 
yetersiz  uygulamalar  görülüyor.  Sadece  2010’da  Meksika’da  2  bin  418 
kadının  öldürüldüğüne  vurgu  yapılan  raporda,  çok  sayıda  vakada  otopsilerin  gerektiği  şekilde  yapılmadığı  ifade  ediliyor.  Devlet  Başkanlığına seçilen  ve  yıl  sonunda  göreve  başlayacak  Pena  Nieto’nun  valilik  yaptığı Mexico  Eyaleti’nin  en  fazla  kadın  cinayeti  görülen  eyaletlerden  biri  olduğu  belirtiliyor.  Ayrıca  eyalette  2006  yılında  gösteri  yaparken  gözaltına  alınan  26  kadına  cinsel  saldırıda  bulunulduğu  iddiaları  hatırlatılıyor.  Af örgütünün  raporunda  “Bazen  yetkililerin  kadına  karşı  suçları  soruşturmak  istemediği  dahi  tespit  edilmiştir”  denildi.  •  Haber  Merkezi 


‘Tecavüzcüye  müebbet istiyoruz’  kampanyası 


Cizre  Belediyesi  bünyesinde  faaliyet  yürüten  Sitiya  Zin  Kadın Danışmanlık  Merkezi,  "Tecavüzcüye  müebbet  istiyoruz"  imza kampanyası  başlattı.  Cizre  Belediyesi  önüne  kurulan  stant  ile imzalar  toplanırken,  Sitiya  Zin  Kadın  Danışmanlık  Merkezi  Sosyologu Esin  Karahan,  tecavüzcüye  yasal  olarak  verilen  cezai  yaptırımların  caydırıcı  olmamasından  kaynaklı  hergün  tecavüzlerin  yaşandığını  söyledi. 

Tecavüzcülerle  ilgili  yasadaki  maddelere  ek  olarak  kadına  yönelik tecavüzün  müebbetle  cezalandırılması  için  böyle  bir  girişimde  bulunduklarını  dile  getiren  Karahan,  "Startlarımızda  bir  hafta  boyunca  imzalar  toplayacağız.  Gündüzleri  belediye  önünde  akşamları  da  Cizre Parkı'nda  imzalar  toplayacağız  ve  bir  hafta  sonunda  topladığımız  imzaları  Adalet  Bakanlığı'na  göndereceğiz"  dedi.  •  Haber  Merkezi 


